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Op reis met Samenstromens

Onderweg zijn, nieuwe mensen ontmoeten,
herinneringen maken, avonturen beleven...
maar ook even stilstaan, aandacht hebben voor
je naasten en ruimte nemen voor bezinning.

Klinkt als vakantie, toch? Of... als een
pelgrimstocht? Misschien is het allebei. Want
of je nu een verre reis maakt of dicht bij huis
blijft, wie met een open hart op pad gaat,
ontdekt dat geloof, hoop en liefde overal zijn -
om te vinden én om te delen.

We wensen je een mooie zomer toe. En neem
Samenstromen vooral mee in je koffer of
rugzak - als reisgenoot vol inspiratie!

Ellen van der Hoorn-Wildenburg &
Josine Verhagen-van Velzen
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PASTORAAL WOORD

Habemus Papam:
Hoop en Vrede na een
Bewogen Pasens

DOOR KAPELAAN VAN PAASSEN

at een bewogen Paasweken hebben we

dit jaar! Werd op Eerste Paasdag nog de
zegen Urbi et Orbi (Stad en Wereld) uitgesproken
door een moedige paus Franciscus, moesten
we de volgende, Tweede Paasdag, ervaren dat
deze Opperherder van onze wereldkerk was
teruggekeerd naar het huis van onze hemelse
Vader.

Daarna volgde de week van afscheid nemen en

van de uitvaart van deze geliefde en soms toch ook
onvoorspelbare paus. Opnieuw brak hij met een
traditie door ervoor te kiezen te worden begraven
in de Basiliek Santa Maria Maggiore, bij de plek
waar hij zich met grote regelmaat tot Maria richtte
in zijn gebeden. Geloven blijft gelukkig ook voor
een paus een gevoelszaak!

Na enkele weken van een Sede vacante (lege zetel;
van de paus) klonken al op de tweede dag vanaf het
balkon van de Sint Pieter de gewichtig klinkende
latijnse woorden: ‘Habemus Papam, Dominum
Robertum Franciscum Cardinalem Prevoste’.
Weliswaar is hij geboren in de Verenigde Staten
van Amerika, maar hij genoot grotere bekendheid
als Latijns-Amerikaanse bisschop in Peru. Als
(vertaalde) paus-naam heeft hij gekozen voor

Leo XIV.

Vanaf het balkon van de Sint Pietersbasiliek
sprak de net gekozen paus Leo XIV zijn eerste rede
uit als Pontifex, die hij begon met de woorden:
“Vrede zij met u allen"! Hij zei onder meer: "Beste
broeders en zusters, dit was de eerste groet van
de verrezen Christus, de Goede Herder die zijn
leven gaf voor de kudde van God. Ook ik zou willen
dat deze vredesgroet jullie harten binnentreedt,
jullie gezinnen bereikt, alle mensen, waar ze ook
zijn, alle volkeren, de hele aarde. Vrede zij met u!
Ik ben een zoon van de heilige Augustinus, een
augustijn, die zei: met u ben ik een Christen en

voor u een bisschop. In die zin kunnen wij allen
samen op weg gaan naar het Vaderland dat God
voor ons heeft bereid. Aan jullie allemaal, broeders
en zusters uit Rome, uit Italié, van over de hele
wereld: we willen een synodale Kerk zijn, een Kerk
die wandelt, een Kerk die altijd vrede zoekt, die
altijd naastenliefde zoekt, die altijd dichtbij wil
zijn, vooral voor hen die lijden.”

En verder: “Onze moeder Maria wil altijd met ons
meelopen, dicht bij ons zijn, ons helpen met haar
voorspraak en haar liefde. Laten we dus samen
bidden voor deze nieuwe missie, voor de hele
Kerk, voor vrede in de wereld.” Hij eindigde zijn
toespraak met het gezamenlijk bidden van het
Weesgegroet.

De verwachting is dat hij de lijn van paus
Franciscus op een rustige manier zal voortzetten
en tegelijkertijd ook vernieuwend zal zijn. Hij
heet een minzame, aardige man te zijn, een
bruggenbouwer ook. Uit een opmerking van een
van zijn broers mogen we opmaken dat 66k hij
geen angst zal hebben om zijn mening te geven,
iets wat goed kan zijn in de verdeelde wereld van
dit moment.

Als missionaire parochie-federatie Clara en
Franciscus mogen we hem wijsheid, moed,
daadkracht, uithoudingsvermogen, vreugde

en vrede /; toewensen en
toebidden ( \ Dij zijn zware

_ taak in de : § wijngaard L .
¢ | desHeren! @ (
N '
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Blisf elkaar zien als mens

DOOR JOHN VAN VELZEN

€ ogen deze kranten weg?’ wordt mij
Mgevraagd. Het is al laat op de avond in

de paasweek. Toch neem ik nog gauw even de

kranten van de afgelopen dagen door. Dan word ik

getroffen door drie artikelen die daags na elkaar

in de krant staan.

Rabbijn Sharon Brous (Los Angeles) preekt vanuit
het radicale midden. Ze neemt geen stelling links
of rechts, voor of tegen een bepaalde partij. Zij
spreekt iedereen aan die kwaad doet en komt op
voor elk slachtoffer. Ze zegt: ‘We hoeven niet te
kiezen tussen de één of de ander. Of je gelooft dat
ieder mens een beeld van God is, 6f je geeft niet om
menselijk leven’.

In dezelfde krant lees ik over middelbare school
directeur Alun Ebenezer. Hij heeft strikte regels
ingevoerd om de orde te handhaven en de prestaties
van de leerlingen te verbeteren. De eerste weerstand
die dat opleverde is na een tijdje verdwenen. Er is
rust en orde in de school en de leerlingen

weten waar ze aan toe zijn. Zij
voelen zich veiliger en gelukkiger
omdat ze positieve aandacht
krijgen en geen last hebben van
ordeverstoorders. Ze leren dat
regels helpen om goed met
elkaar om te gaan.

In de volgende
krant lees ik over
de Amerikaanse
historicus Timothy
Snyder. Hij wijst
ons erop dater

in de huidige
politiek gebruik
wordt gemaakt
van ‘sturend
taalgebruik’
om een
rechtsorde te
ondermijnen.
‘Onze
rechtstaat
begint bij
ideeén over
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het volk en de rechten van het volk’. Als politici (of
wijzelf) in plaats daarvan uitgaan van ‘criminelen’
en 'terroristen’, dan verschuift de doelstelling van
de staat. Dan verschuift ons mensbeeld van de
ander. Dan gaan wij anderen als minderwaardig
zien die er niet bij horen.

Wat trof me in deze artikelen? Dat was deze zin:
‘De oproep om elkaar als mens te blijven zien'. Dat
we ons niet een kant op moeten laten sturen door
de uitlatingen van ophitsers. Dat wij zelf moeten
nadenken over hoe wij over anderen denken. Zoals
de rabbijn die beide strijdende partijen aanspreekt
op hun geweld tegen de onschuldige burgers en
niet alleen de vreemdeling. Dat de strenge regels op
school of de wetten in ons land er niet zijn om
ons te belemmeren. Ze zijn er om ieder
mens te laten leven in een fijne
samenleving waar
je veilig en gelukkig
bent. Dat moeten
we Kkoesteren en
beschermen.

'MTM Vaak denk ik aan hoe
' Jezus mensen benaderde.
Ieder mens was voor hem
gelijk. Hij sprak ze aan
op hun handelen maar
had ze ook lief. Laten
wij ook zo kijken
naar onze buren en
vreemdelingen en
ze vooral als mens
blijven zien.



Pastoraatgroep wordt
Lokale Pastorale Commissies

DOOR PASTOOR JACK GLAS

De pastoraatgroep is van oudsher de groep
vrijwilligers in een parochiekern die zorgt dat
pastorale activiteiten op een goede manier
worden gecoordineerd en afgestemd. Denk
daarbij aan alle liturgische vieringen, maar
ook het contact met de koren, en andere
werkgroepen die zich inzetten voor de liturgie,
voor het bezoekwerk, en dergelijke. Ook denken
zij na over nieuwe initiatieven rond de eigen
kerk.

Alles verandert...

Zo ging het vele jaren naar wens! We kijken
met dankbaarheid terug op die jaren. Maar...
de wereld verandert, de kerk verandert en ook
onze parochies veranderen. Heel duidelijk
werd dat onze organisatiestructuur te groot
is voor de kleinere kerk die we nu zijn. Het
aantal gelovigen wordt minder, en daarmee
ook het aantal vrijwilligers en ook pastores.
Ook is de praktische manier van werken van
de pastoraatgroepen in de laatste jaren sterk
veranderd. Kortom: we zijn gaan zoeken naar
een andere opzet die beter bij de huidige tijd
past.

Lokale Pastorale Commissie (LPC)

Voortaan zal er in iedere parochiekern een
Lokale Pastorale Commissie (LPC) zijn. Voor een
groot deel is dit een voortzetting van de huidige
pastoraatgroep. Zij behartigen nog altijd de
pastorale activiteiten in de parochiekern. Zij
zijn het aanspreekpunt voor veel werkgroepen in
de parochiekern en hebben ook contact met het
pastoraal team.

Een paar keer per jaar zijn er ook overleggen met
leden uit verschillende parochiekernen. Voor
afstemming, maar zeker ook om nieuwe ideeén
uit te wisselen.

In de komende tijd zal de website worden
aangepast aan deze verandering. Tot dat
moment kunt u via het “oude” e-mailadres van
de pastoraatgroep nog altijd contact met hen
krijgen.

FEDERATIE NIEUWS

DE VRIJWILLIGERS

DOOR DOROTHE KLEIN-VERDEL

Is het u ook opgevallen... toen u voor de
viering hier aankwam? De deur stond al open
en je kon zo binnenlopen.Je werd welkom
geheten en dat voelt goed mag je weten. Als
je daarna een kaarsje bij Maria wilt branden,
zijn die daar doorgaans ook voorhanden.

Verder is echt alles schoon en fris, we vinden
dat dat normaal is. We gaan zitten in de
banken en luisteren naar blijde klanken.

De koorleden hebben gerepeteerd en de
liederen heel goed geleerd. Daar mogen wij
allen van genieten en de pastoor krijgt hulp
van koster, misdienaars en acolieten.

OO0k een lector staat hem bij, leest uit de
schrift voor jou en mij.

Na afloop staat menig keer de koffie klaar,

je bent welkom voor een praatje daar.

En loop je naar buiten het kerkhof op en neer,
dan is het ook daar verzorgd heel wat keer.
Dan heb je nog het blad Samenstromen,

al gaat dat niet over zingen,het wordt wel
rondgebracht door enthousiastelingen.

Zo zijn er nog veel meer van die zaken,

denk aan boekjes vouwen en kapotte spullen
maken. Ja, er zijn héél véél mensen voor
bovenstaande in de weer

en die doen dat met liefde iedere keer!

Onze trouwe vrijwilligers bedoel ik dus,

die klaren voor ons menige klus! Vooral die
vrijwilligers, die vaak onzichtbaar werken,
verdienen onze lof en dank, laat hen dat af en
toe merken. Maar echt, het is absoluut geen
gein, zonder onze vrijwilligers zouden wij
hier niet zijn!

Beste vrijwilligers, héél hartelijk dank aan
jullie allen voor jullie enorme inzet!

SAMENSTROMEN ZOMER 2025
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

Wia

[EE——————

Op zondag 18 mei vierden we de Eerste Heilige
Communie. Jezus zegt ons: Blijf dit doen om
aan mij te denken. Blijf in mijn liefde, blijf van
elkaar houden. Dat vieren we in de Eucharistie.

Tijdens de Ankerzondagen bereidden de
gezinnen zich op speelse manier voor op deze
feestelijke gebeurtenis. Zo leerden we wat we
vieren en waarom.

In de Claraparochie ontvingen 20 kinderen de
Eerste Heilige Communie en in de Franciscus
24. We feliciteren hen en hun gezinnen van
harte en hopen jullie ook in de toekomst vaak te
mogen begroeten aan de tafel van de Heer. Jullie
zijn altijd welkom!

VORMSELKRACHT

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

Op 7juni gaan vormelingen van de federatie
naar de Vuurdoop. Een dag vol inspiratie voor
vormelingen en hun begeleiders uit het hele
bisdom.
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Het Vormsel in de Claraparochie is op zaterdag
5juli. Die dag komt Mgr. van de Hende naar de
H. Adrianus kerk in Langeraar om samen met
ons te vieren dat de Heilige Geest ons nooit in

de steek laat. We hopen op veel kracht en vuur
voor de vormelingen. De viering begint om 19.30
uur en het koor Canta Libre zal met en voor ons
zingen.

NIEUWE ALPHA’S VANAF
SEPTEMBER

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

De Alpha in Aarlanderveen is nog in volle
gang. ledere week is er tijd voor gezelligheid,
goede gesprekken, bezinning en verdieping.
Maar we maken ook al plannen voor het najaar
van 2025,

Alphais dan op de dinsdagavonden in
Roelofarendsveen. Op 23 september - na de
kermisweek - gaan we van start. ledereen

is van harte welkom. Of je nou een fervente
kerkganger bent of niet, Alpha is een verrijking
voor je geloof en leven. Inschrijven kan via de
website,

Of kom vrijblijvend ‘snuffelen’ bij de
proefavond (dinsdag 9 september om 19.30 uur).
Thema: Is er meer?

Er zijn ook plannen voor een Alpha Senioren en
een Alpha Youth. Daarover meer in de volgende
Samenstromen.

Alpha, Ankerzondagen en Vormselkracht
kan niet zonder de inzet van enthousiaste
vrijwilligers. Dank jullie wel! Wilt u ook mee
helpen? Laat het ons weten.



Missionaire Parochie?
Wat 1s dat?

DOOR COR RIJKELIJKHUIZEN, NAMENS DE STUURGROEP
MISSIONAIRE PAROCHIE

Vernieuwing en Vitaliteit: Samen werken aan
de toekomst van onze kerk

In de huidige kerkelijke situatie vinden er
kerksluitingen plaats, waarbij we mensen
verliezen en daarnaast nieuwe kerkgangers
mogen ontvangen. We willen het goede
behouden en ruimte maken voor groei en bloei.
Dit is niet alleen een taak voor het bestuur of
enkele betrokkenen, maar voor ons allemaal.
De visie van James Mallon, priester en schrijver
van het boek “Als God Renoveert, kan daarbij
een hulp zijn. Hij heeft er in zijn parochie succes
mee.

Hoe gaan we dit doen?

We willen een omgeving creéren waarin iedereen
zich gehoord voelt en waar we samen werken aan
de toekomst. Dit doen we door aandacht te geven
aan de drie sleutels van James Mallon.

Sleutel 1. Prioriteit geven aan Evangelisatie.
Laagdrempelig mensen uitnodigen om

in contact te komen met God en met de
geloofsgemeenschap. Door middel van de Alpha
bijeenkomsten.

Sleutel 2. Leiderschap.

De pastoor moet geen manager worden, maar
bij de eigen roeping blijven. Leidinggeven aan
een team van gelovigen. Helpen ieders talenten
te ontdekken en verder te ontwikkelen. De
piramide moet op z’'n kop. Evangelisatie is iets
van ons allemaal. In elke preek wordt door onze

FEDERATIE NIEUWS

priesters wekelijks het belang van over je geloof
praten aangegeven.

Sleutel 3. Toerusting door de Heilige Geest.
Juist omdat het niet gemakkelijk is, is het
belangrijk om dit niet op eigen kracht te doen
en te bidden om kracht van de Heilige Geest.
Durven te vragen om hulp en bereid zijn om
anderen te ondersteunen.

De sleutelring is de Eucharistie en het gebed.
Voorrang geven aan de Eucharistieviering in
het weekend. De Eucharistie is de identiteit van
de Katholieke Kerk. De Eucharistie, Jezus zelf,
is de bron en het hoogtepunt van het christelijk
leven.

Waar staan we?

Vier jaar geleden is in de Clara & Franciscus een
Stuurgroep Missionaire Parochie opgezet. Acht
mensen uit diverse parochiekernen, samen met
twee leden van het pastorale team proberen
handen en voeten te geven aan de drie sleutels.
Investeren in de geloofsopbouw en de toekomst
van de kerk.

De stuurgroep werkt een programma uit en
biedt dat de parochiekernen aan. Voor iedere
kern, iedere christen een unieke mogelijkheid
om mee te helpen aan de renovatie van de kerk
en het geloof.

We hebben elkaar nodig, en we geloven dat we
samen een kerk kunnen maken die we allemaal
graag willen zien. Dit is het moment om mee te
doen, om ideeén in te brengen en om samen de
toekomst te bouwen. Doet u, doe jij ook mee?

SACRAMENTSPROCESSIE

DOOR INA VAN DER HOORN, WERKGROEP
SACRAMENTSPROCESSIE

Onstaan sacramentsdag

Urbanus IV, vroeger aartsdiaken van Luik, voerde
in 1264 het Feest van het H. Sacrament in, op
ingeving van een heilige kloosterlinge van de
Augustinessen van Luik, de H. Juliana van Mont-
Cornillon. Deze zuster had een reeks visoenen
waarin zij telkens een maan zag waaruit een
taartpunt ontbrak. Toen zij aan Jezus vroeg wat
dit te betekenen had, zei deze: De maan is de

SAMENSTROMEN ZOMER 2025
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krans van de feesten uit het gehele kerkelijk jaar,
echter er ontbreekt er nog een. Jij moet een feest
instellen ter ere van het H. Sacrament. Binnen
een paar jaar werd het feest van Sacramentdag
ingevoerd. Zelfs met een misformulier dat
geschreven werd door de H. Thomas van Aquino.

De eigenlijke herdenking van het Allerheiligste
Sacrament is op Witte Donderdag, maar de
lijdensgedachte overheerst dit feest een beetje.
Daardoor is er in de Goede Week nooit reden tot
feestvreugde. Daarom heeft de kerk deze dag
uitgekozen om het Allerheiligste Sacrament

te vieren, de vernieuwing van het kruisoffer,
onze geestelijke spijs het hemels manna, het
engelenbrood, zielenspijs waardoor wij aan

de vruchten van Christus verlossingswerk
deelachtig worden.

PROCESSIE VAN RIJPWETERING NAAR
OUD ADE

Sacramentsdag wordt dit jaar gevierd op
zondag 22 juni. Binnen de kernen Oud Ade en
Rijpwetering zijn we bezig met de organisatie
van een processie ter ere van Sacramentsdag.
De processie start om 14.00 uur in de O.L.V.
Geboortekerk te Rijpwetering. Vervolgens lopen
we naar de H. Bavokerk in Oud Ade. Datis

een afstand van ca. 1,5 kilometer. Onderweg
zijn er twee tussenstops waar we bidden,
zingen en lezen uit de Bijbel. Tijdens het lopen
blijven we voornamelijk stil uit respect voor de
aanwezigheid van Christus.

De Sacramentsprocessie sluit goed aan bij het
thema van het Jubeljaar: Pelgrims van Hoop.
Om die reden is die door het pastorale team
aangemerkt als een van de federatie activiteiten
in het kader van het Jubeljaar.

Mede daarom de oproep aan gelovigen uit alle
kernen om deel te nemen aan de processie.
Iedereen is van harte welkom om mee te lopen.

SAMENSTROMEN ZOMER 2025

50 jaar Christendom
in Ter Aar €.0.

DOOR DIAKEN ANDRE VAN AARLE

Volgens oude papieren is zichtbaar geworden

dat het dit jaar 750 jaar geleden is dat de eerste
kerk in onze streek (Ter Aar) werd gesticht. Het
was een rooms katholieke kerk die viel onder het
bisdom Utrecht. In de loop van de jaren is het
Evangelie verspreid in onze streek en in het land.
Kerkscheuringen volgden en de pijn daarvan is
voelbaar. Maar in deze tijd zoeken Christenen
elkaar op. We mogen inderdaad nooit berusten
in de verdeeldheid van de Christenen. Daarom
willen we 750 jaar kerkelijke presentie samen
vieren. Dat gaan we doen op 29 juni 2025. Voor
katholieken is dat het Feest van Petrus en Paulus.
De viering is om 9.30 uur. De Nederlandse
Hervormde, Gereformeerde en Rooms Katholieke
gelovigen komen samen in het “Suikerpotje”
(Hervormde kerk, Aardamseweg 3, Ter Aar). Wilt
u dit meevieren? U bent van harte welkom!

BEDEVAARTEN - PELGRIMS VAN HOOP

S
P R

DOOR DIAKEN ANDRE VAN AARLE

In het jubeljaar “Pelgrims van
Hoop” zijn er vanuit onze
parochiefederatie verschillende
bedevaarten, groot en klein.

We zetten ze op een rij:

* De nationale Bedevaart naar Brielle op
12 juli is een mooie dag waarin gelovigen
uit ons Bisdom en andere delen van het land
elkaar kunnen ontmoeten om het geloof te
vieren.

* Vanuit onze parochie gaan we ook
weer naar Kevelaer van 1 tot en met 3
september. U kunt zich aanmelden bij uw
eigen lokale secretariaat. Daar liggen de
inschrijfformulieren. U kunt ook bellen naar
Agnes van Berkel, 06-53582945. Zie meer
informatie hieronder.

» Erzal ook een speciale bedevaartsdag naar
Brielle zijn op 6 september. Deze wordt speciaal
door de werkgroep FederActie georganiseerd
voor onze parochiefederatie. Naast de Heilige
Mis is er ook een rondleiding met uitleg. Zie
voor meer informatie op de volgende bladzijde.

W yoov



* En tot slot wordt er ook een
Pelgrimswandeltocht in de Claraparochie
georganiseerd op 27 september. Nadere info
volgt. De pelgrimswandeltocht gaat door
de mooie natuur langs de 6 kerken. Ook de
parochianen van de Franciscusparochie zijn
meer dan welkom. Save the date.

Dus, noteer de datums. Volg de website, de
nieuwsbrieven en de parochiefederatiesite op
Facebook en Instagram en verdere info is te
verkrijgen bij het centrale secretariaat.

KEVELAER 2025

DOOR DIAKEN ANDRE VAN AARLE

De bedevaartreis naar Kevelaer gaat door
op 1, 2 en 3 september. Het thema van dit
bedevaartseizoen luidt: Pelgrims van Hoop.

In Nederland en Belgié is Kevelaer bekend als
Maria-bedevaartsoord. Sinds 1642 wordt er een
als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding

van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken
pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat
in het Latijn bekend staat als de Consolatrix
Afflictorum, ofwel de "Troosteres der
Bedroefden".

We hopen dit jaar naast de vertrouwde
bedevaartgangers ook nieuwe deelnemers te
kunnen meenemen. U kunt denken aan de
kinderen van de oudere bedevaartgangers, maar
ook jong volwassenen zijn welkom. De bedevaart
naar Kevelaer is een combinatie van geloof vieren
en gezelligheid.

De kosten voor de busreis zijn € 60,-. De
opstapplaatsen zijn Langeraar, Nieuw Vennep,
Oud Ade, Hoogmade, Roelofarendsveen, Oude
Wetering, Rijpwetering en Leimuiden.

De hotelkosten hangen af van waar u wilt
overnachten. Bij onderstaande contactpersonen
kunt u daar ook alle informatie over krijgen.
Wilt u zich al aanmelden of meer informatie
over de reis, kosten en dergelijke, dan kuntu
zich wenden tot onderstaande personen of bij uw
eigen lokale secretariaat.

Agnes van Berkel 06-53582945
Niels Hofkens 06-31070460

FEDERATIE NIEUWS
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Bedevaart naar Brielles

DOOR RIET SPEKMAN, WERKGROEP FEDERACTIE

Op zaterdag 6 september gaan we op bedevaart
naar H.H. Martelaren van Gorcum in Brielle,
Om 8.20 uur vertrekt de bus uit Nieuwkoop bij
Rabobank Kennedyplein. Om 8.40 uur kunt

u opstappen bij de St. Jan de Doperkerk in
Leimuiden. Om 8.55 uur kunt u opstappen bij de
Tulptoren in Roelofarendsveen.

De eucharistieviering in Brielle is om 10.30 uur,
pastoor Glas gaat voor. Na de viering is er koffie/
thee en vlaai. Daarna volgt een rondleiding en
lunch, waarna u op eigen gelegenheid b.v. de
CGeuzen en Martelarenroute kunt lopen of naar
Brielle gaan. Om 16.00 uur rijden we terug.

De kosten voor deze dag bedragen € 45,- per
persoon. Contant te betalen in de bus.
Opgeven vO0r 19 augustus bij Riet Spekman,
m.spekman@ziggo.nl of 06-40410241 (bellen
liefst in de avond). Geeft u dan ook eventuele
dieetwensen door? En of u in Nieuwkoop,
Leimuiden of Roelofarendsveen opstapt?

Agenda
25 oktober om 14.00 uur in Leimuiden:
Workshop Rozenkrans knopen.

Oproep

De werkgroep FederaCtie is voornemens

om in april 2026 een avond te organiseren
waarop mensen die in het afgelopen jaar op
pelgrimstocht zijn geweest vertellen over

hun reis, de aanleiding, het verloop en de
“opbrengst”. En misschien foto’s laten zien.
Bent u zo’n pelgrim en wilt u uw ervaringen
delen, laat het ons weten. Dat kan bij Riet
Spekman, m.spekman@ziggo.nl of 06-40410241

PINKSTERACTIE
VAN 31 MEI T/M 8 JUNI 2025

DOOR TINEKE UIJTTEWAAL M.O.V.

“Hoop doet leven” - zeker voor mensen in moeilijke
omstandigheden. Missionarissen en missionair
werkers bieden hoop, onder meer via onderwijs,

SAMENSTROMEN ZOMER 2025
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gezondheidszorg

en betere
leefomstandigheden.
Zo maken zij concreet
verschil en sluiten ze
aan bij het Jubeljaar-
thema 2025: Pelgrims
van Hoop.

Dit jaar staan Mirella en Marc centraal. Mirella
werkt sinds 2022 als lekenmissionaris in Ghana,
nu bij het Saint Martin Deaf Ministry. Hier leren
doven gebarentaal en een vak, wat hun integratie
vergroot. Dankzij de steun van WNM (Week
Nederlandse Missionaris) kan ze haar hart volgen
en zich inzetten voor een rechtvaardiger wereld .

Marc van der Post woont sinds 2001 in El Jagiiel,
een arme wijk van Buenos Aires. Hij helpt
mensen die het extra zwaar hebben. “Ik leer veel
van hun veerkracht,” zegt hij. Dankzij steun
van WNM kunnen hij en zijn gezin zich blijven
richten op hun missionaire werk. Daar is hij
dankbaar voor.

Uw bijdrage is bestaanszekerheid. Mogen wij
daarom ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
IBAN NL3o0 RABO o1712 11111

Licht voor levens

DOOR TINEKE UIJTTEWAAL M.O.V.

Op 16 en 17 augustus 2025 zal de jaarlijkse MIVA-
collecte plaats vinden.

Dit jaar vraagt stichting MIVA uit ’s-Hertogenbosch
aandacht voor verpleegkundige Enock, die in het St.
Francis Ziekenhuis in Uganda dagelijks vecht voor
het leven van zijn patiénten. Zijn werk wordt vaak
belemmerd door stroomuitval. Zonder elektriciteit
is er geen verlichting en werkt medische apparatuur
niet. Operaties moeten dan plaatsvinden bij het licht
van een zaklamp. leder moment dat het ziekenhuis
geen betrouwbare energievoorziening heeft, staan
levens op het spel. Daarom wil MIVA het ziekenhuis
van Enock voorzien van zonnepanelen. Dit betekent:
altijd goed licht tijdens operaties en bevallingen en
stabiele energie voor levensreddende ingrepen, zoals
b.v. bloedtransfusies.

Een donatie redt levens en zorgt ervoor dat Enock en
zijn collega’s vele jaren hun belangrijke werk kunnen
voortzetten. IBAN NLg42 INGB 0000 0029 50

SAMENSTROMEN ZOMER 2025

UITNODIGING
AMEEZINGPRAISEVIERINGEN

DOOR ED KOELEMAN, WERKGROEP PRAISEVIERINGEN

Kom en beleef inspirerende avonden
vol muziek en geloof!

Tijdens onze Ameezing
Praisevieringen verwelkomen
we steeds geweldige gospelbands |§
en koren. Samen brengen we
lofliederen die je hart raken
en je ziel versterken. Op 31 mei
verwelkomen we gospelgroep
Worship Ministry The Gospel
United. Op 6 september komt de band Exodus

uit Sliedrecht en op 18 oktober de band Faith+ uit
Boskoop. Al deze vieringen zijn op zaterdagavond
om 19.30 uur in de Petruskerk in Roelofarendsveen.

PAROCHIEBESTUUR H. CLARA ZOEKT VERSTERKING:
BOUW MEE AAN ONZE TOEKOMST

De Clara-parochie staat voor belangrijke
veranderingen, zoals de herbestemming

van kerkgebouwen, het versterken van de
vrijwilligersorganisatie en het toekomstbestendig
maken van onze geloofsgemeenschap. Daarom
zoeken we twee nieuwe bestuursleden die willen
meebouwen aan deze toekomst.

We zoeken mensen met ervaring of affiniteit

met projectontwikkeling, vrijwilligerswerk of
organisatieontwikkeling. Bestuurlijke ervaring
is welkom, maar niet vereist. Belangrijker is uw
betrokkenheid bij de toekomst van onze parochie.

De tijdsinzet is flexibel, gemiddeld één a twee da-
gen per week, afhankelijk van uw beschikbaarheid
en taken. Vooral mensen die hun werkzame leven
hebben afgerond en hun kennis willen inzetten
voor de gemeenschap, nodigen we van harte uit —
anderen zijn uiteraard ook welkom.

Bestuurlijk actief zijn in onze parochie is waardevol
en betekenisvol, juist nu we voor grote uitdagingen
en kansen staan. Samen zorgen we voor een geloofs-
gemeenschap die blijft bloeien.

Geinteresseerd? Neem contact op met vicevoorzitter
Gerard van der Hoorn via
vicevoorzitter@parochieclara.nl of 06-25002210.

We bespreken graag hoe uw talenten kunnen
bijdragen.



FOTOPAGINA I

- Koninklijke Onderscheiding voor
emeritus-pastoor Jan Velthuyse in de Orde van Oranje-
Nassau, ter gelegenheid van Zijn 70-jarig priesterjubileum

- De passion

| Bloemen voor - Harry Burgmeijer benoemd
Kapelaan Van Paasen op roepingszondag ~ tot Lidin de Ordevan Oranje Nassau

- Pastoor Jack Glas ging
- llf ; tsteviering in de Mariakerk voor in de allerlaatste viering in de Mariakerk
- Deallerlaa
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IEDEREEN KRIJGT ERMEE TE MAKEN

Aleid van der Meer zet zich onvermoeibaar in
voor een dementievriendelijke samenleving

DOOR MARIEKE VAN GELDEREN

leid van der Meer is belangenbehartiger voor

Alzheimer Nederland in de gemeente Kaag en
Braassem. Ze strijdt al jaren voor een samenleving
waarin mensen met dementie zo lang mogelijk
kunnen blijven meedoen. “Het raakt ons allemaal
- als het niet nu is, dan straks." Wanti1opdes
mensen krijgt dementie.

Dementievriendelijk beleid begint bij bewustwording
Aleid van der Meer is niet alleen belangenbehartiger,
ze is ook trainer bij ‘Samendementievriendelijk’. Ze
begeleidt uiteenlopende groepen - van medewerkers
in het zwembad tot basisschoolleerlingen. “Mijn
missie is bewustwording creéren, zodat mensen met
dementie zich niet hoeven terug te trekken uit het
dagelijks leven. Verenigingen, scholen, winkels -
iedereen moet weten hoe je iemand met dementie
kunt helpen.”

Een concreet voorbeeld is het zwembadproject, dat

al tien jaar loopt. “Mensen met dementie zwemmen
samen met hun mantelzorgers en vrijwilligers.
MedewerKkers zijn getraind om met dementie om te
gaan. Dat lijkt klein, maar het maakt een wereld van
verschil.” Inmiddels is er ook een nieuw initiatief
gestart: Samen in Beweging, een beweegprogramma
dat wekelijks draait in Woubrugge, Rijnsaterwoude
en Leimuiden, in samenwerking met Sportbedrijf
Kaag en Braassem.

Creativiteit en doorzettingsvermogen

Aleid krijgt ondersteuning van Alzheimer Nederland
in de vorm van trainingen en materialen. Toch komt
veel initiatief van haarzelf.

“Je moet creatief zijn en veel lobbyen. Soms duurt het
jaren voor een project van de grond komt. Maar ik geef
niet op.” Haar achtergrond als wijkverpleegkundige
helpt daarbij. “Ik merkte in de praktijk dat veel
mensen met dementie en hun naasten niet wisten
waar ze terecht konden."”" Dat was de aanleiding om de
ondersteuning verder op te zetten. Zo ontstond onder
andere de herinneringskoffer, met spelmateriaal
en muziek om contact te maken met mensen met
dementie. Het emotionele brein blijft, daarom zijn
muziek en dans ook zo krachtig bij deze doelgroep.”

Een netwerk van verbinding
Na een congres in 2016 over het opzetten van een
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dementievriendelijke gemeente, is de werkgroep
Dementievriendelijk Kaag en Braassem opgericht
met als doel zichtbaar te zijn. Bijvoorbeeld tijdens de
bloemencorso en op braderieén. Ook organiseren zij
dans- en filmmiddagen met een zeer enthousiaste
groep vrijwilligers. Aleid organiseert bijeenkomsten,
lezingen en in september weer de Dementie
Boekenweek samen met bibliotheken en met de
afdeling van Alzheimer Nederland. “Dan zetten we
boeken over dementie centraal, delen folders uit, alles
om het onderwerp onder de aandacht te brengen.”

De verbondenheid binnen Kaag en Braassem helpt.
“Er is hier een groot verenigingsleven en veel
bereidheid om samen te werken. Zo betrekken we

ook kerken en scholen. Jong geleerd is oud gedaan

- en dat geldt zeker bij het omgaan met dementie.”
Voor de kerk heeft Aleid een mooi project in een
spelvorm klaarliggen: “Ik geloof in jou”. Wanneer
parochiekernen hier interesse in hebben, wil Aleid dit
graag begeleiden.

De impact op naasten is groot

Een diagnose dementie komt vaak als een klap,
vervolgt Aleid. “Het begint met het ‘niet-pluisgevoel’.
Daarna volgen onderzoeken en uiteindelijk de
diagnose. Voor de mantelzorger begint dan een
intensieve tijd. Je bent niet opgeleid om met dementie
om te gaan - en toch moet je het maar doen.”

Daarom pleit zij ook voor goede casemanagers. “Zij
kunnen vanaf het begin begeleiden, en dat is goud
waard. De impact op familie is enorm.”

Toekomst: bouwen voor mensen met dementie
Tot slot benadrukt Aleid dat de vergrijzing vraagt

om nieuwe manieren van wonen. “Er komen

steeds meer mensen met dementie. Bouwen moet
daarop aangepast worden: contrasten in huizen,
domotica (slimme technologieén in huis om het
leven comfortabeler, veiliger en efficiénter te maken),
ontmoetingsplekken in de wijk. Je wilt dat mensen zo
lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven wonen.”

Wie meer wil weten, een training wil volgen of
informatie zoekt, kan Aleid van der Meer bereiken via
de Facebookpagina van Aleid of via haar e-mailadres
aleidvdmeer@gmail.com. “Wees niet bang om te
vragen - we staan altijd open voor samenwerking.”
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SOMS DUURT HET
JAREN VOOR EEN
PROJECT VAN DE
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CLIENT-OUDERENADVISEUR
GEWEEST

ZET ZICH IN VOOR MENSEN
MET DEMENTIE

Spel ‘Ik geloof in jou’
Omgaan met dementie binnen
jouw geloofsgemeenschap

Heb jij in jouw geloofsgemeenschap te maken met mensen met
dementie? Bijvoorbeeld als vrijwilliger of vanuit jouw rol als voor-
ganger of kerkelijk werker? En wil je weten hoe je hen kunt blijven
betrekken? Samen dementievriendelijk biedt geloofsgemeenschappen
een gratis spel aan: ‘Ik geloof in jou’. Het spel geeft concrete
handvatten om jouw geloofsgemeenschap toegankelijker te maken:
van vervoer en bewegwijzering tot een maatje.

Dankzij ‘Tk geloof in jou’ kan iedereen zo lang mogelijk mee blijven
doen aan kerkelijke activiteiten. Ook mensen met dementie.

CQ' Het spel is voor kerken gratis te bestellen
op www.samendementievriendelijk.nl/spel

ONTMOETING

SAMENSTROMEN ZOMER 2025
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H. PETRUS- & PAULUSKERK
Aarlanderveen

Petrus- en Paulusdag Aarlanderveen
Op zondag 29 juni bent u vanaf10.00 uur welkom
bij het Achterom voor koffie, thee en wat lekkers.
Tot 11.00 uur is er koffie, daarna bereiden we ons
voor op de feestelijke eucharistieviering om 11.15
uur, met kapelaan Van Paassen en alle koren.
Bij goed weer vieren we buiten, met kinderkerk.
Neem bij voorkeur uw eigen stoel mee; er zijn ook
stoelen beschikbaar. Na afloop bent u welkom in
de pastorietuin voor een gezellige bijeenkomst
met hapjes en drankjes. Voor de kinderen is er
een opblaas speeltoestel. Meer info staat in de
nieuwsbrief.

Openlucht Oecumenische Kerkdienst

Op zaterdag 27 juli om 09.30 uur organiseren de
kerken van Aarlanderveen samen met het Oranje
comité een oecumenische openluchtkerkdienst
op het Dorpshuisplein tijdens het zomerfeest.
Thema: Delen brengt zegen. Diaken André van
Aarle en voorganger Judith van der Vis gaan
voor, met muzikale ondersteuning van Lords
Voice, DSS, organist John de Pater
en kinderkoor
Powerkids.

Tijdens de dienst is er

een collecte voor ‘Goede
Start’ (koffieochtend in
Ter Aar) en ‘Samen Koken’ in
Aarlanderveen. Voor ouderen
zijn zitplaatsen gereserveerd.

Na de dienst is er koffie en iets lekkers,
waarna u kunt deelnemen aan de
fietstocht van 30 of 60 km. Deze start
tussen 11.00 en 13.00 uur bij het Oude
Rechthuis.

SAMENSTROMEN ZOMER 2025

H. ADRIANUSKERK
Langeraar

Open kerk in Langeraar

In vakantietijd lopen de meeste mensen wel even
naar binnen als ze in een stad of dorp zijn en
een kerkgebouw zien. Ook de H. Adrianuskerk
in Langeraar is vanaf dinsdag 22 juli tot eind
augustus elke middag - behalve op maandag -
van 14.00 uur tot 16.00 uur open voor bezoekers.
En niet alleen voor vakantiegangers maar ook
voor parochianen, ouders en grootouders met
kinderen die de “Kathedraal van de Rijnstreek”
eens van binnen willen zien. Voor de een is de
rust en de serene stilte iets moois. Een

ander komt voor de schilderingen en

de vele kunstwerken. Weer een ander
' wil even stil worden en bidden, een
kaarsje opsteken of een praatje maken
met de gastheer of gastvrouw. En
als u een rondgang wil maken
kunt u de plattegrond gebruiken
die in de kerk aanwezig is. De
nummers verwijzen daarbij
naar onderwerpen waarover een
toelichting volgt. ledereen is van

harte welkom.

Patroonsfeest

Op zondag 7 september om 9.15

uur vieren we weer het feest van

onze patroonheilige H. Adrianus,

de Romeinse soldaat aan wie onze

kerkgemeenschap is toegewijd. Na de

viering in de kerk gaan we, bij goed

weer, naar het terras achter de pastorie,

leggen bloemen bij zijn beeld en drinken

daar samen gezellig koffie/thee. U bent

allen van harte uitgenodigd, in het
bijzonder ook de kinderen!
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H. NICOLAASKERK
Nieuwveen

Dorpsstraatfeest

Op 27 juni is onze parochiekern weer
vertegenwoordigd op het Nieuwveense
Dorpsstraatfeest. De gastvrijheid werkgroep
staat voor de kerk in een kraam met verkoop van
wijn, kaarsen, herdenkingsstenen en religieuze
artikelen. Ook kunt u hier een gratis kopje
koffie of thee halen. In de kerk kunt u gratis een
waxinelichtje aansteken bij Maria. Daar is ook
een expositie van kunstenaars uit Nieuwveen en
omgeving.

Hoorzitting sluiting kerk

Op 8 juli om 20.00 uur
zal in onze kerk een
hoorzitting met bisdom
medewerkers
gehouden

worden over de
sluiting van onze
Nicolaaskerk. U

krijgt op deze

avond informatie

over het verloop

van het proces.
Enubentinde
gelegenheid om
vragen te stellen.

Lunch 3 augustus

De gastvrijheid werkgroep organiseert weer een
lunch op zondag 3 augustus na de viering van 11.15
uur. U bent van harte welkom.

Opgeven kan bij het secretariaat,

nieuwveen@rkgroenehart.nl, of bij Helma de Jong.

H. JOHANNES GEBOORTEKERK
Zevenhoven

Kunstroute
Op 7, 8engjuniisinde Orangerie van 11.00 tot
17.00 uur een iconententoonstelling te zien, in
samenwerking met Kunstroute Nieuwkoop.

Viering Patroonsfeest

Zaterdag 21 juni om 19.00 uur viert onze parochie
het patroonsfeest van de Heilige Johannes.
Kapelaan Van Paassen gaat voor en koor Caecilia
verzorgt de muziek. Na afloop bent u welkom in
de Orangerie voor koffie en iets lekkers. Laten we
Johannes samen in het zonnetje zetten!

25 jaar Koor St. Caecilia

Koor St. Caecilia Nv-Zh bestaat 25 jaar. Dit
vieren we op zondag 20 juli met een feestelijke
eucharistieviering om 9.15 uur. Daarna is er
koffie en gelegenheid om samen herinneringen
op te halen. U bent van harte welkom!

Maria-Tenhemelopneming

Zaterdag 16 augustus om 19.00 uur is

de jaarlijkse openluchtviering bij de
Lourdesgrot in Zevenhoven, ter ere van
Maria-Tenhemelopneming. Deze bijzondere
plek - ‘Maria in de polder’ - trekt jaarlijks

veel bezoekers. Bisschop Hendriks en diaken
Van Aarle gaan voor; koor Revival verzorgt de
zang. Maria is voor velen een bron van troost.
Deze viering biedt ruimte voor gebed, stilte en
verbondenheid. Slecht ter been? Reserveer een
zitplaats via het secretariaat van Zevenhoven.

SAMENSTROMEN ZOMER 2025
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SINT JAN DE DOPERKERK
Leimuiden

PETRUSKERK
Roelofarendsveen

Vrijwilligersontbijt Zomertijd - komkommertijd

De komende tijd is het rustig, maar achter de
schermen wordt wel gewerkt. Onder andere aan
de bedevaarten naar Kevelaer (1-3 september)

en de Martelaren van Gorcum (12 julien 6
september), het symposium (6 juni) en de
ziekendag. Over die eerste drie leest u elders in
deze Samenstromen meer. Daarnaast hebben
natuurlijk de begraafplaatsen en het leegmaken
van de Mariakerk alle aandacht.

Bedevaartsreis Kevelaer

Onlangs is onze parochie gestart met

een vrijwilligersontbijt. Dit vindt 1 x per
maand plaats in de Priester Hendrikzaal.
Vrijwilligers zijn vanaf 8.30 uur van harte
welkom. De volgende keer is op donderdag

12 juni. In juli vindt het ontbijt plaats op 10 juli.
Kom rustig langs en sluit je aan!

Nieuwsbrief: sluit je aan en blijf op de hoogte!
Onze kerk brengt iedere maand een nieuwsbrief
uit, hierin kunt u lezen over onze St. Jan de
Doper kerk en haar activiteiten. Op dit moment
ontvangen 204 parochianen deze nieuwsbrief.
Daar kunnen er meer bij! Geef uw mailadres door
aan: leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.
nlen u ontvangt de nieuwsbrief vrijblijvend in
uw mail.

Kerkopenstelling

Vanaf Sint-Jansdag, zondag 22 juni,

tot en met het weekend van de Nationale
Monumentendagen, 13 en 14 september, stellen
wij onze kerk open voor bezoekers. Dit jaar zijn
wij geopend op zaterdag en zondag, van 12.00
tot 16.00 uur. Voor deze openstellingen zoeken
wij nog vrijwilligers. De bedoeling is dat er op
elke openingsdag twee mensen aanwezig zijn
om de kerk te bemannen en toezicht te houden.
Lijkt het u leuk om mee te helpen, of voelt u zich

geroepen? Dan kunt u zich aanmelden bij Carla De bedevaartsreis naar Kevelaer gaat door. Op
van der Meer (06-11096721) of Neva Nindya (06- bladzijde 9 in deze Samenstromen leest u er meer
18050906). Aanmelden kan tot en met 7 juni. over.

SAMENSTROMEN ZOMER 2025
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BAVOKERK O.L.V. GEBOORTEKERK

Oud Ade Rijpwetering

Sacramentsprocessie

Tijdens Sacramentsdag op zondag 22 juni

wordt een processie gehouden tussen onze twee
kerken. Door de projectgroep wordt hard gewerkt
om hier een mooie festiviteit van te maken.
Nadere informatie over de processie is te vinden
in het federatienieuws van deze Samenstromen.
Na de processie is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten in het dorpshuis in Oud Ade met
koffie en thee. In verband met de processie komt
de zondagviering in Oud Ade die ochtend te
vervallen.

Koffie en ontmoeting

Er is koffie en thee na de viering op
zaterdagavond 12 juli om 19.00 uur in
Rijpwetering en zondagmorgen 3 augustus om
9.15 uur in Oud Ade. Voor parochianen

die in de zomermaanden thuis blijven

een leuk moment om medeparochianen

te ontmoeten voor een praatje. ledereen is

van harte welkom in deze vieringen en bij

de koffie.

Open Monumentendag 2025

OPEN

MONUMENTEN
DAG

Dit jaar doen we ook weer mee met Open
Monumentendag. Zaterdag 13 september

zal de kerk van Rijpwetering geopend

zijn. Het thema van dit jaar is ‘Erfgoed &
Architectuur | Gebouw(d) om te blijven.’ Met het
oog op alle ontwikkelingen rond het zelfstandig
voortbestaan van onze parochiekern en de
bijbehorende gebouwen, vormt dit ‘gebouw(d) om
te blijven’ een behoorlijke uitdaging.

SAMENSTROMEN ZOMER 2025
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Pelgrims van hoop

DOOR PIETER STRUIVE

Is moment van bezinning is het misschien goed

om stil te staan bij het overlijden van onze paus
Franciscus. Maar hij was als Christen ook vertrouwd
om zaken radicaal om te draaien. In navolging van
Franciscus richt deze bijdrage zich daarom juist op
beweging, als pelgrims van hoop.

Paus Franciscus heeft als motto voor ons jubeljaar
gekozen: pelgrims van hoop. Bij de start heeft hij
de heilige deur van de Sint-Pieter geopend. Op

de derde dag opende hij een tweede heilige deur:

in de gevangenis van Rebibbia. Hij motiveerde:
“Het is een mooi gebaar om deuren te openen.
Maar belangrijker is wat het betekent: harten
openen. Gesloten harten helpen niet om te leven.”
Zoals we zingen in het lied: zit je deur nog op

slot? Paus Franciscus geeft daarmee vertrouwen
aan de gevangenen. Als zelfs de menselijke
autoriteiten vinden dat het moment van vrijheid
gerechtvaardigd is, gunt God hen zeker een open
weg naar genade. Gevangenen mogen hopen op een
toekomst waarin ze waarlijk vrij zijn. Tegelijkertijd
is het een opdracht van Franciscus aan ons: we
helpen ex-gedetineerden niet, als wij hen blijven
veroordelen.

Het voelt bijvoorbeeld gek om je kind van tien je ex-
baby te noemen.

SAMENSTROMEN ZOMER 2025

Als je het doet, is je kind er waarschijnlijk niet

van gediend. In lijn daarmee, kunnen ook andere
mensen met wie we een stukje samen oplopen,
gebaat zijn bij een nieuwe naam of titel. Misschien
loop je mee met een ex-gedetineerde. Of een ex-
verslaafde. Of een ex. Als pelgrims van hoop mogen
we proberen steeds opnieuw te kijken, wat de ander
nu voor ons betekent en daar naam aan geven. Dat

is onze opdracht ten bate van de ander én onszelf.
Zoals de Emmatisgangers als pelgrims van hoop
Jezus herkennen bij het breken van het brood. Als we
weigeren om een stukje samen verder te lopen met
onze naaste, zien we alleen waar de ander vandaan
komt en niet waar die naartoe gaat. Dan missen we
de voeding die ons hart verwarmt en ons inspireert
ons pad naar onze bestemming te volgen. We missen
doel in ons leven, en dat is zonde. We zien uitsluitend
Jozefs zoon, maar zien Jezus niet staan: God redt.

Pelgrims van hoop gaan op pad om de naaste te
ontmoeten in het vertrouwen samen een stukje
verder te komen. Laatst leerde ik van een kind op
mijn pad, een compacte geloofsbelijdenis: God is in
de hemel, God is overal, dus de hemel is overal. Daar
zit eigenlijk alles in, geloof ik. Franciscus hield van
beknopte theologie. Mogen we in ons jubeljaar
de opdracht van Franciscus uitdragen, als
i pelgrims van hoop: jubelt en maakt

het waar!
L§



HISTORIE

Assistent te
Aarlanderveens

DOOR HANS VAN DER WERELD

anneer men Pieter Jacob Harrebomée’s

Spreekwoordenboek raadpleegt over de
uitdrukking: 'Op zijn Harleveens', dan blijkt, dat dit
woord zowel kan betekenen: 'ouderwets' als: ‘plomp'
of 'zonderling'. Het dorp Aarlanderveen lag nog tot in
het begin van de twintigste eeuw geisoleerd en was
van alle openbare middelen van verkeer verstoken. Tot
Alphen aan den Rijn reed er wel een trein, maar dan
moest men per rijtuig of te voet naar Aarlanderveen,
dat met ingang van 1januari 1918 ging behoren tot de
gemeente Alphen aan den Rijn. In later jaren werd de
reis naar Aarlanderveen veel gemakkelijker. Tot in
de jaren dertig stopten er dagelijks een dozijn treinen
van de zogenaamde Haarlemmermeerspoorlijnen,
zodat de toegang tot ,de stedelijke beschaving’, zoals
Harrebomée nog klagen moest, niet meer versperd
werd. Pastoor daar was sinds 24 oktober 1871 de in 1857
gewijde Andreas Johannes Brouwer (Delft 21 juni 1832),
die tevens deken van Alphen was.

In 1880 werd de jonge priester Antonius Hubertus
Leonardus Hensen (Den Haag 30 mei 1854) voor enige
tijd benoemd als assistent in de parochie van de H.H.
Petrus en Paulus te Aarlanderveen. Deken/pastoor
Brouwer was in de afzondering wat zwaartillend
geworden. Hensen, die op 17 augustus 1879 tot
priester was gewijd, was sindsdien enige tijd
assistent in Volendam geweest en vervolgens
waarnemend rector in Amsterdam, moest

de Aarlanderveense herder zijn ingebeelde
kwalen uit het hoofd trachten te praten en
vooral hem wat opvrolijken. Met dit recept
kwam Hensen in de toenmalige pastorie
aan, een zwaarmoedig en laag huis, zodat
men aan het plafond kon reiken. De
kersverse assistent vond deken
Brouwer, ofschoon het al middag
was, nog in bed. Spoedig
daarna kwam hij echter
beneden een kop thee drinken.
Hensen vernam het relaas
van pastoors kwalen, met het
verzoek of hij voorlopig de
dienst voor hem zou willen
waarnemen,

De toestand van de pastoor van Aarlanderveen
verbeterde spoedig en dat kwam ook het dekenaat

ten goede. Want deken Brouwer ijverde voor een
vriendschappelijke omgang tussen de pastoors van
zijn district; behalve voor de conferentie, waartoe
men volgens de synode maandelijks verplicht was,
kwam de geestelijkheid in het dekenaat Alphen nog
een tweede maal bijeen en dan gold het alleen een
gezellig samenzijn. Ook de kapelaans vergezelden hun
pastoor, wanneer dat mogelijk was, daarheen en er
heerste op die bijeenkomsten een prettige geest. Het
dekenaat Alphen was een echt waterland; gewoonlijk
had de een of andere gast enig ongeval met zijn rijtuig.
Ook de pastoor van Aarlanderveen beschikte over zo'n
ouderwets rijtuigje, maar ongelukken zijn daar - dank
zij de talenten van de bejaarde koster, die - zo gaat

het verhaal - het verstond zijn wagen precies om een
stuiver heen te sturen...

Omwille van de deken maakte assistent Hensen
ook grote wandelingen. Daarvoor was gelegenheid
te over, ook wanneer hij binnen de grenzen van de
parochie van de H.H. Petrus en Paulus wilde blijven,
want die strekte zich toen uit tot de Rijn. Het waren
daar welgezeten boeren, gul voor zo ver het de
producten van hun vee en kippenren betrof,
maar overigens nog al eens van de penning
zestien. De eerst genoemde karaktertrek
kwam te voorschijn in het afgeven aan de
pastorie van eieren, boter en kaas, alsook,
wanneer er geslacht was, van stukken
vlees. Christien, de Brabantse ,meid’ van
pastoor Brouwer, verstond het dan, wat
niet aanstonds werd gebruikt, te pekelen of
boterhammenworst van te maken,

(Wordt vervolgd)

eeuwse Aarlanderveen wat zwaartillend geworden.

SAMENSTROMEN ZOMER 2025

Pastoor A.]. Brouwer was in de afzondering van het negentiende-



20 VIERINGENOVERZICHT JUNI

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK O.L.VROUWE NICOLAASKERK MARTINUSKERK JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
19.00 UUR
NGFRENS
ZA 31 MEI hie
11.15 UUR 9.15 UUR
GELEGEN- CANTORS
HEIDS- KOFFIE NA
ZO 1 JUNI E(A)TOIENS/ gg VIERING
GREGO-
RIAANSE
VIERING
JG
19.00 UUR
ZA 7 JUNI WAIMBAUJI
BP
9.15 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR 11.15 UU 11.15 UUR
SQNTORIJ ml(?)%l__rlJKE éII_EI(_:EUORO CAECILIA ESHORI-
e * (o St
IF PINKSTERDAG N RINKEN PE
10.00 UUR
MA 9 JUNI 10,00 YU
25 PINKSTERDAG 555
19.00 UUR
ZA 14 JUNI \éLFJ’BILANS
9.15 UUR 11.15 UUR
KOFFIE CANTA
ZO 15 JUNI BE HORN A\
ZON
AV
19.00 UUR 19.00 UUR
o
FEEST
JC
9.15 UUR
CANTABO
Z0O 22 JUNI JG
19.00 UUR
ZA 28 JUNI REVIVAL
11.15 UUR 9.15 UUR
GEZA- CANTO-
MENLIJKE RES
Z0O 29 JUNI KOREN BP
PATROONS-
FEEST
BP
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJKS OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG
Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:
1juni 8 juni 9 juni 15 juni 22 juni
7e zondag van Pasen Pinksteren H. Maria, Moeder van H. Drie-eenheid Sacramentsdag
Hand. 7,55-60 Ps. 97 Hand. 2,1-11 Ps. 104 Rom. de Kerk Spr. 8,22-31 Ps. 8 Rom. 5,1- Gen. 14,18-20 Ps. 110 1 Kor.

Apok. 22,12-14.16-17.20 Joh.  8,8-17 Joh.14,15-16.23b-26 Gen. 3,9-15.20 Ps. 87 Joh.

17,20-26 19,25-34

SAMENSTROMEN ZOMER 2025

5Joh,16,12-15

11,23-26 Lc. 9,11b-17



VIERINGENOVERZICHT JUNI  2I

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE PETRUSKERK O.L.V. BAVOKERK o.L.V.
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK  OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE
19.30 UUR 19.00 UUR
WORSHIP CANTOR
MINISTRY BP ZA 31 MEI
SPEL
AA
11.15 UUR 9.15 UUR
8 CADANS 8 JUBILEUM
BP NOSTALGIE
KOFFIE NA
5353 VIERING ZO | JUNI
ZA 7 JUNI
1115 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR 11.15 UUR
iU
N ile VY ZO 8 JUNI
IE PINKSTERDAG
8 000 JUR MA 9 JUNI
éﬁ;No 25 PINKSTERDAG
19.00 UUR
JOoy ZA 14 JUNI
AV
9.15 UUR 1.I15 UUR
LITTLE INSPIRATIE
SIARS BP ZO 15 JUNI
ZA 21 JUNI
115 UUR 9.15 UUR
ALLE FAITH
KOREN ST. JB ZO 22 JUNI
JANSFEEST
BP
19.00 UUR
RAYES ZA 28 JUNI
BP
9.15 UUR 11.15 UUR
CADANS 8 NOSTALGIE
JG JG
ZO 29 JUNI
@ 19.00 UUR 8 7.00 UUR 9.00 UUR @ 10.30 UUR
IEDERE IEDERE EENS IN DE ELKE IE
DONDERDAG, MAANDAG TWEE WEKEN WOENSDAG
BEHALVE DINSDAG VAN DE WEKELIJKS
DE VIERDE 69.00 UUR MAAND IN
DONDERDAG IEDERE WOUDSOORD
IN DE MAAND DINSDAG WOUBRUGGE
JUNI
29 juni

HH. Petrus en Paulus
Hand.12,1-11 Ps. 34 2 Tim. 4,6-8.17-
18 Mt.16,13-19

PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459

DIAKEN A. VAN AARLE (A.A)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267

KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369

PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349

PASTOR

A.VIJFTIGSCHILD J. VAN DER BIE

(J.B)

PASTOR
A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN
(cs)

X

EUCHARISTIEVIERING

WOORD- & GEBEDSVIERING

O

LIEVIERING

)

OECUMENISCHE VIERING

@

ROZENKRANS BIDDEN

)

PRAISEVIERING

(=)

OVERIGE VIERING

&

VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL

SAMENSTROMEN ZOMER 2025



22 VIERINGENOVERZICHT JULI

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK _ JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
19.30 UUR 19.00 UUR
CANTA SAMEN-
UIBRE ZANG
ZA 5 JULI HE\L/ORM' BP
MCR* +
JG+HR
9.5 UUR I1I5 UUR
e
ZO 6 JULI DE VIERING Bp
BP
19.00 UUR
HORIZON
BP
ZA 12 JULI
ILI5 UUR 9.15 UUR
BN GEBED L
ZOo 13 JuLl CANTO- KOFFIE NA
RES DE VIERING
AA AA
19.00 UUR
ZA 19 JULI JG
ILI5 UUR 9.15 UUR
VORE SOSEUM
ZO 20 JULI JB 55 JAAR
CAECILIA
JB
19.00 UUR
ZA 26 JULI Sé\NTOR’ES
9.30 U 9.15 UUR ILI5 UUR
2627 JULI ViERING cs CANTORS,
KOFFIE N
o VOICE DE VIERING
AA JG
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG

WEKELIJKS

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN JULI

6 juli

14e zondag door het jaar

Jes. 66,10-14c Ps. 66 Gal. 6,14-18

Lc.10,1-12.17-20 of 10,1-9

13 juli

15e zondag door het jaar
Deut. 30,10-14 Ps. 69 Kol.1,15-20

Lc.10,25-37

SAMENSTROMEN ZOMER 2025

20 juli 27 yuli

16e zondag door het jaar 17e zondag door het jaar
Gen.18,1-10a Ps. 15 Kol. 1,24-28 Gen.18,20-32 Ps. 138 Kol. 2,12-14
Lc.10,38-42 Lc. 11,1-13



H. Franciscus Parochie

VIERINGENOVERZICHT JULI

SINT JAN DE PETRUSKERK O.L.V. BAVOKERK
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK OUD ADE
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING

O.L.V.

GEBOORTEKERK
HOOGMADE

ZA 5 JULI
9.15 UUR 9.15 UUR 11.15 UUR
e O anToR
KOFFIE NA STARS Zo 6 JULI
DE VIERING JGC
JB
19.00 UUR
DAMES-
KOOR OA/
RW. ZA 12 JULl
KOFFIE NA
DE VIERING
AA
11.15 UUR 9.15 UUR
EMANUEL- JG
KQOR ZO 13 JULl
ZA 19 JULI
11.15 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR 11.15 UUR
8 KOFFIE FAITH 6 JOY HR
VieRikG HR 0 Z0 20 JULI
JG
+ 19.00 UUR
CB* ZA 26 JULI
9.15 UUR
CANTORS
JG ZO 27 JULI
9 19.00 UUR 8 7.00 UUR 9.00 UUR 8 10.30 UUR
IEDERE IEDERE EENS IN DE ELKE IE
DONDERDAG, MAANDAG TWEE WEKEN WOENSDAG
BEHALVE DINSDAG VAN DE
DE VIERDE 9.00 UUR MAAND IN WEKELIJKS
DONDERDAG IEDERE ‘WOUDSOORD
IN DE MAAND @ DINSDAG WOUBRUGGE

*MGR =
*GB =

MGR.DR. J.H.J. VAN DEN HENDE
CEBEDSLEIDER OF PAROCHIAAN

23

PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459

DIAKEN A. VAN AARLE (A.A)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267

KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369

S 4

PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349

&

PASTOR

PASTOR
A.VIJFTIGSCHILD J. VAN DER BIE
(AV) J.B)

i

PASTOR PASTOR
A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN
(AB) (cs)

X

EUCHARISTIEVIERING

WOORD- & GEBEDSVIERING

O

LIEVIERING

)

OECUMENISCHE VIERING

@

ROZENKRANS BIDDEN

()

PRAISEVIERING

FAM

(=)

OVERIGE VIERING

&
VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR

LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL

SAMENSTROMEN ZOMER 2025



24 VIERINGENOVERZICHT AUGUSTUS

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN CEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
19.00 UUR
SAMEN-
ZA 2 AUG ZANG/CAN-
TORS
BP
1115 UUR 9.15 UUR
BP JB
Z0O 3 AUG
19.00 UUR
ZA 9 AUGC BP
T Y
ZO 10 AUG ZANG
BP
19.00 UUR
GROTVIE-
ZA 16 AUG RING
MGR*2 +
9.15 UUR ILI5 UUR
SAMEN- BP
ZO 17 AUG Fors AN
AV
AV
Z0O 24 AUG DE VIERING
AV
19.00 UUR
ZA 30 AUG JG
115 UUR 9.15 UUR
SAMEN- CAECILIA
Z0O 31 AUG ZANG/CAN- JG
TORS
JG
ZA 6 SEPT
9.15 UUR 9.15 UUR 11.1I5 UUR
Poons (L fbiEere, aEcitia
ZO 7 SEPT FEEST DE VIERING
GB* BP
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJKS OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN AUGUSTUS

3 aug. 10 aug. 15 aug. 17 aug. 24 aug.
18e zondag door het jaar 19e zondag door het jaar Maria 20e zondag door het jaar 21le zondag door het jaar
Pr.1,2;2,21-23 Ps. 90 Kol. Wijsh.18,6-9 Ps. 33 Heb. Tenhemelopneming Jer. 38,4-6.8-10 Ps. 40 Jes. 66,18-21 Ps. 117 Heb.
3,1-5.9-11 Lc. 12,13-21 1,1-2.8-19 of 11,1-2.8-12 Lc. Apok.11,19q; 12,1-6a.10ab Heb.12,1-4 Lc.12,49-53 12,5-7.11-13 Lc. 13,22-30
12,32-48 0f 12,35-40 Ps. 451 Kor.15,20-26 Lc.
1,39-56

SAMENSTROMEN ZOMER 2025



H. Franciscus Parochie

VIERINGENOVERZICHT AUGCUSTUS 25

3

SINT JAN DE PETRUSKERK O.L.V. BAVOKERK
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE T e e
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
'J""O-OO UUR TEL. 071-3312459
ZA 2 AUG
11.15 UUR 9.15 UUR
CANTORS DAMES-
JB Q%OR et 70 3 AUG DIAKEN A. VAN AARLE (A.A)
KOFFIE NA DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
DE VIERING TEL. 06-21693267
JG
19.00 UUR
CANTOR ZA 9 AUG
AA
9.15 UUR 11.15 UUR
CANT/CZ JB KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P)
JB ZO 10 AUG |, ori AaNvANPAASSEN@RKGROENEHARTNL
TEL. 06-30678369
ZA 16 AUG f ]
-
9.15 UUR 9.15 UUR .15 UUR N
KOFFIE NA CANT/CZ SAMEN- PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
DE VIERING JG ZANG OF H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
BP DAMES- ZO 17 AUG TEL. 06-44564349
KOOR
JG
19.00 UUR
SANTOR ZA 23 AUG
15 UUR 215 UUR A wf?rs:;gzmm J vz:lsgg:ml-:
FAITH BP . -
FA Z0O 24 AUGC (AV) (J.B)
ZA 30 AUG
.15 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR
KOFFIE NA EMANUEL- DAMES-
?g VIERING EOROR ES\,OR OA/ ZO 31 AUG A Br;ﬁqTfl?KER G VA:IADS;g';MAN
JB (AB) s
O L= Qor
EXODUS JG ZA 6 SEPT
GB*
10.00 UUR 9.15 UUR
(o] PATROONS-
RING. e ZO 7 SEPT
CADANS EUCHARISTIEVIERING
19.00 UUR 7.00 UUR 9.00 UUR 10.30 UUR
IEDERE IEDERE EENS IN DE ELKE IE
DONDERDAG, MAANDAG TWEE WEKEN WOENSDAG WOORD- & GEBEDSVIERING
BEHALVE DINSDAG VAN DE WEKELIJKS
DE VIERDE 9.00 UUR MAAND IN
DONDERDAG IEDERE WOUDSOORD
IN DE MAAND DINSDAG WOUBRUGGE

FAMILIEVIERING

*MGR2 = MGR.DR. J.W.M. HENDRIKS

*GB = GEBEDSLEIDER OF PAROCHIAAN
*HG = PASTOR H. DE GROOT
31 aug.

22e zondag door het jaar
Sir. 3,17-18.20.28-29 Ps. 68 Heb.
12,18-19.22-240a Lc. 14,1.7-14

ACTIVITEITENOVERZICHT

@

OECUMENISCHE VIERING

S

ROZENKRANS BIDDEN

S

PRAISEVIERING

(=

OVERIGE VIERING

16 19.00 uur

Lourdesgrot,
Zevenhoven

+
Viering bij Lourdesgrot, &

Maria ten Hemelopneming VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR
LIVE EEN VIERING OP ONS

YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL

SAMENSTROMEN ZOMER 2025



26 OUDER EN KIND

Zin in vakantie?
Met deze tips zit je goeds!

DOOR SASKIA VAN DE VEN - VINK

Het is (bijna) zomervakantie! Niet naar school,
sportwedstrijden of werk en misschien ga je
ook wel op vakantie. Tijd om leuke dingen te doen
of juist om even niks te hoeven of moeten. Ik heb
er wel zin in, maar het duurt altijd wel even voor
ik me echt ‘op vakantie’ voel. De dagelijkse dingen
loslaten vind ik soms wel lastig.

Het woord ‘vakantie’ komt niet voor in de Bijbel.
Rust na gedane arbeid wel, want ook rust mag

er zijn. Voor de gewone mensen was vakantie te
duur en veel te luxe. Reizen deed je alleen om geld
te verdienen; handelaren reisden door streken en
predikers vertelden op alle plekken over hun geloof.
Deze keer een aantal korte tips voor de aankomende
vakantie. Geniet zoveel je kan!

Op pad

Wist je dat er in Hoofddorp een Bijbelse tuin is?

Ik eigenlijk niet! Er staan zo’n 50 beelden in de

tuin van onder andere Franciscus van Assisi en
Christoffel, de patroon van de reizigers. Ook zijn

er veel bomen en planten die je ook in de bijbel
tegenkomt. Wij gaan er zeker een keertje naartoe in
de vakantie! Meer info via
www.bijbelsetuininhoofddorp.nl/

SAMENSTROMEN ZOMER 2025

Spelletje - Ik ga op reis en neem niet mee

Ken je het spelletje ‘Ik ga op reis en ik neem mee?’
Dat het lijstje steeds langer wordt en je allemaal
(gekke) dingen opnoemt die je meeneemt. Je kunt
het ook eens omdraaien. Ik ga op reis en ik neem
niet mee. Wat ik niet meeneem op vakantie? Mijn
werk, mijn paraplu (want die hoop ik niet nodig
te hebben op vakantie!) maar ook ‘nuttig bezig
zijn’. Ik ga lekker ontspannen dingen doen die we
leuk vinden. Oh,en wat ik ook zeker thuislaat? De
stofdoek en de afwasborstel. Daar ga ik echt nietaan
beginnen op vakantie!

Tip

Via de website www.kinderbijbel.nl kun je een
vakantie doeboek aanvragen. Leuk om te doen op
vakantie of onderweg. Dat kan vaak rond half juni.
Ook kun je er een vakantiebingo downloaden.

Geniet van het leven!

Geniet van je wat je eet en drinkt.

Datis wat God graag ziet, Draag altijd mooie kleren
e€n zorg ervoor dat je lekker ruikt,
Geniet van het leven met de mensen van
wie je houdt.
Je leven is zo voorbj,

(Vrij naar Prediker 9:7-8)

Marjet de Jong



SAMEN
onderweg

Voor afspraken over ziekenzalving:
H. Clara 06-11853352
H. Franciscus 06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas 06-17272318
Kapelaan van Paassen 06-30678369

Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar

Tel. 0172-609538

info@rkgroenehart.nl

wwuw.rkgroenehart.nl

£} HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 9.00 tot 13.00 uur

Colofon

Aarlanderveen

HH. Petrus- & Pauluskerk

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 01013038 90

H. Clara BCP A'veen

Secretariaat: tel. 0172-571323

wo. 9.00-12.00 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Gerda Baak, tel. 06-21441460,
ghmbaak@hotmail.com

of nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Langeraar

H. Adrianuskerk

Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67

H. Clara Kerkb. BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130

R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Angelique de Jong en R. van der Vlugt
nieuws_langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk

Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00

H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101

di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie

Elleke van Klink-Kwakkenbos
nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Samenstromen:

Peter Baas
onlysonyfreak@hotmail.com
nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 304218

H. Clara BCP Nieuwveen

Secretariaat: tel. 0172-538125

vrij. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: via secretariaat
of nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl

Noorden

H. Martinuskerk

Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97

H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128

wo. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Corina Pietersen - tel. 0172-409637
corinapietersen@outlook.com

of nieuws_noorden@rkgroenehart.nl

Zevenhoven

H. Johannes Geboortekerk

Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NLO2 RABO 0300 3183 24

H. Clara BCP Zevenhoven

Secretariaat: tel. 0172-538291

ma. 9.00 - 11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl
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Roeclofarendsveen/ Oude- en
Nieuwe Wetering

H. Petruskerk

Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
Mariakerk

Pastoor Onelplein 1,2371 €EZ
Roelofarendsveen

Secretariaat Emanuelkern: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

IBAN NL32 RABO 0301128219

H.Fr. Kerkb. BCP R'veen - OW - NW
Nieuwsbriefredactie: (ook voor kopij
Samenstromen)

Bep Verdel-Turk, tel. 06 29 20 90 47
bepverdel@ziggo.nl of
nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Hoogmade/ Woubrugge

O.L.V. Geboortekerk

Kerkstraat 59, 2355 AG Hoogmade

IBAN NL52 RABO 0123 2014 38

H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237

di. 9.00-10.00 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk

W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NLO8 RABO 0127 7040 00

H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118

do. 9.00-12.00 uur
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Laura van der Meer-Hogeboom,

tel. 0172-507295

abmvdmeer@planet.nl of
nieuws_leimuiden_rijnsaterwoude@
rkgroenehart.nl

Rijpwetering/Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk

Pastoor v.d. Plaatstraat 17,

2375 AE Rijpwetering

IBAN NL51 RABO 03011162 37

H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk
Oud Ade-Rijpwetering

H. Bavokerk

Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade

IBAN NL14 RABO 03011076 88

H. Franciscus Kerkb. Bavokerk

Oud Ade-Rijpwetering

Secretariaat (Pastorie Rijpwetering):
tel. 071-5018278

ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl

Oud Ade, tel. 071-5018219
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
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OMZIEN NAAR DE ANDER

DOOR DIAKEN ANDRE VAN AARLE

Mini-symposium .
6 juni 2025

Petruskerk Roelofarendsveen
19.30 Uur - 22.15 uur

p vrijdag 6 juni zal om 19.30 uur in de

Petruskerk een mini-symposium gehouden
worden in het kader van het jubeljaar Pelgrimage
van Hoop. Paus Franciscus heeft het jubeljaar
nog voorbereid en de eerste aanzet gegeven. Het
jubeljaar is voor de gehele kerk. Maar in de pers zien
we ook dat andere organisaties zich met de hoop
bezighouden of zich laten inspireren.

Wat betekent hoop? En waar vinden we hoop in
een ongenadige tijd? De samenleving lijkt verhard
en verdeeld. Hoe kan hoop verbinden en rust en
vertrouwen bevorderen? En wat is ware hoop en
valse hoop?

Twee sprekers laten daar hun licht over schijnen.

Wij hebben Mgr. Dr. Hans van den Hende, bisschop
van Rotterdam gevraagd om hierover te vertellen
vanuit de theologie en de praktijk van Christen zijn.

Eveneens komt Leo Fijen zijn visie geven als
mediadeskundige. Media en de hoop, wat hebben
zij met elkaar te maken? En dan niet alleen de
klassieke radio en TV, maar ook het internet, social
media. Waar ziet hij als gelovige de kans om in de
media hoopvolle tekens te ontdekken.

Eris ook gelegenheid voor het zaalgesprek. Een
delegatie van het koor Faith zal de avond muzikaal
omlijsten. Na afloop is er een hapje en drankje.
Kortom, het wordt een boeiende avond. Noteert u
het in uw agenda en neem anderen mee.



