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De herfst is een tijd van verandering: vallende
bladeren, kortere dagen, en momenten van
bezinning.

In deze Samenstromen leest u een interview

met Stichting SchuldHulpMaatje over hun
belangrijke werk en blikken vooruit naar een
minisymposium waarin iemand die zelf met
schulden heeft geworsteld, haar verhaal zal
delen. We hopen dat dit velen zal inspireren om
open te zijn over hun zorgen en anderen om steun
te kunnen bieden waar dat nodig is.

Verder wordt er een bijzondere pelgrimstocht
langs de zes kerken van onze Clara Parochie
georganiseerd, staan er weer Ameezing Praise-
vieringen op de planning en wordt er in oktober
in veel kernen de rozenkrans gebeden.

Juist in deze ontmoetingen ligt iets kostbaars:
wanneer we elkaar blijven tegenkomen tijdens
vieringen en activiteiten, kunnen we ook de
ruimte vinden om te vragen: “Kan ik je ergens
mee helpen?” of “Hoe gaat het écht met je?”

We hopen dat dit blad inspireert tot zulke kleine,
grote gebaren.

Veel leesplezier en graag tot ziens in de kerk!

Ellen van der Hoorn-Wildenburg &
Josine Verhagen-van Velzen
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PASTORAAL WOORD

Vertel het door!

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

p de lagere school had ik een juf die

goed voorlezen kon. Ze gaf alle figuren
stemmetjes. We hingen aan haar lippen. In de
middag lazen we een spannend boek, maar elke
ochtend nam ze een bijbelverhaal.

Vooral de verhalen uit het Oude Testament waren
spannend en nieuw. En het ging over gewone
mensen die bijzondere dingen meemaakten.
Abraham en Sara, Mozes en Mirjam, David en
Esther, ze hadden een rol in het verhaal van God-
met-ons. Het waren geen helden en ze maakten
soms stomme fouten, maar je kon je wel aan hen
spiegelen. Zij lieten zien dat geloven in God een
groot avontuur is. Ik denk wel eens dat daar mijn
liefde voor de Bijbel begonnen is. Een liefde die
alleen maar gegroeid is.

Natuurlijk weet ik dat in mijn jeugd - in de jaren
60 van de vorige eeuw - gelovig opgroeien meer
vanzelfsprekend was dan nu. Maar ook toen al
nam het kerkbezoek van gewone katholieken af.
En soms kregen wij ongezouten kritiek omdat wij
wel - en graag - naar de kerk gingen. Dan klonken
er woorden als: dat is stom en achterhaald. Is er
iets nieuws onder de zon? Ik voelde dat niet zo: ik
vond er rust en kracht voor het leven. En later ging
ik steeds meer God zelf ontdekken.

Geloven begint met verhalen

Het is zo belangrijk om bijbelverhalen te vertellen.
Om kinderen voor te lezen uit een kinderbijbel en
erover te praten. En dat heb ik niet zelf verzonnen.
God zelf vraagt aan ons: “U zult de HEER uw God
liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en
met al uw krachten. De geboden die ik u vandaag
voorschrijf, moet u in uw hart prenten. Spreek er
met uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer
u thuis bent en onderweg, als u slapen gaat en
opstaat.” (Deuteronomium 6, 5-8)

Ik stel mij voor dat ook Jezus zo van Maria en
Jozef in Nazareth, de verhalen gehoord heeft over
God-met-ons. Ook hij heeft ooit aan hun lippen
gehangen om de woorden in te drinken. En later

werd hij ook daardoor een goede verteller. Zijn
verhalen over de verloren zoon en de barmhartige
Samaritaan laten dat duidelijk zien.

Dat gun ik elk kind, gelovig of niet

Ik gun hen iemand die veel van hen houdt en die
de tijd neemt om bijbelverhalen voor te lezen.
Welke vader, moeder, opa, oma of oppas wil

dat regelmatig doen? Er zijn ontzettend mooie
kinderbijbels voor elke leeftijd. En heerlijk vindt ze
weer eens te lezen ‘als een kind’. De verhalen van
de bijbel zijn onze kostbare schat.

En ze hebben gelovige mensen nodig om ze door

te vertellen. Geloof en vertrouwen zijn de sleutels
voor hun rijkdom. Want anders kun je ze vaak niet
begrijpen. Of zoals de apostel Filippus aan de man
uit Ethiopié vroeg: “Begrijpt u eigenlijk wel wat u
leest?’ Daarop zei hij: ‘Hoe zou ik dat kunnen als
niemand mij wegwijs maakt?’

SAMENSTROMEN HERFST 2025



COLUMN

Een ustgestoken hands

DOOR JOHN VAN VELZEN

L et is een dinsdagavond in juli. Ik zit in de

laatste beheercommissie vergadering voor
de vakantieperiode. We hebben een korte agenda
met een aantal vaste onderwerpen. Zoals de
ingekomen stukken. Er is een uitnodiging voor
een informatieavond over SchuldHulpMaatje.
SchuldHulpMaatje is een organisatie die
vrijwilligers inzet om mensen met geldzorgen te
helpen. De informatieavond is op mijn kooravond,
eigenlijk kan ik niet. Wie wil er naar toe? Een van
de bestuursleden steekt zijn hand op.

Schulden, dat is toch je eigen schuld!?

Nou, datis zeker niet altijd zo. U kent zelf ook vast
wel iemand die het niet breed heeft. lemand waar
de partner veel te vroeg weg valt en over blijft met
een gezin, een hypotheek en een te lage uitkering
van de verzekering. Of een jongere met een
studieschuld in een veel te duur huurappartementje
waar de ouders niet kunnen bijspringen.

In de dagen na de vergadering zeurt deze discussie
door in mijn hoofd. Blijkbaar is er ergens een
luikje open gegaan want opeens zie ik

overal activiteiten om mensen

met geldzorgen te helpen.

Vrijwilligers die helpen bij de

belastingaangifte
of bij het
aanvragen van
energiesubsidie.

De voedselbank,

de Parochiéle
Charitas Instelling,
sociale advocaten
en notarissen

en allerlei
gemeentelijke
regelingen.

Wat is er aan
de hand in

dit welvarende
land?

Als je voldoende
geld hebt, kun je
adviseurs inhuren.
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Zij helpen je bijvoorbeeld met het opstellen van
een goed contract of je belastingaangifte waardoor
je minder belasting betaalt. Je kunt op tijd je
rekeningen betalen en een deurwaarder buiten de
deur houden. Je kunt op de juiste manier een toeslag
of subsidie laten aanvragen en voorkomt daarmee
een terugvordering. Maar o wee als je weinig geld
hebt, dan loop je veel meer risico dat kleine beetje
ook nog kwijt te raken. Als je dan ook nog minder
goed bent met computers, formulieren en hulp
vragen is het best lastig overeind te blijven in dit
land.

Dan zie ik de uitgestoken hand
De uitgestoken hand van heel veel mensen die andere
mensen helpen. Mensen die hun aandacht, kennis
en tijd beschikbaar stellen. Mensen die organisaties
(financieel) steunen die zich inzetten voor mensen
met minder kansen.
Dat zie ik ook in onze
parochiekernen. Laten we
goed om ons heen kijken.
Naar wie een hand uitsteekt
of naar wie een uitgestoken
hand nodig heeft. Want
ieder mens is van waarde
en heeft recht op een
menswaardig bestaan.

N.B. SchuldHulpMaatje wil ook in

de gemeente Kaag en Braassem een
werkgroep starten. Zij organiseert dit in
plaatselijke kerkgemeenschappen. In de

gemeente Nieuwkoop zijn ze al actief.

Wat is er nodig?
Vier mensen die een bestuur
vormen, één coordinator
envijf tot acht maatjes.
De maatjes krijgen een
goede opleiding en
kunnen daarmee
mensen helpen.



Een nieuw
seizoen begint’

DOOR PASTOOR JACK GLAS

September markeert het begin van een nieuw
seizoen in onze grote parochiefederatie,
inmiddels mijn 16e. Er blijft altijd veel te doen:
vieringen, activiteiten, gesprekken, uitvaarten,
overleggen en nog veel meer.

Als ik terugkijk, vallen me twee thema’s
op: enerzijds ons geloof in God; om dat uit
te dragen, te bevorderen. Dat we als ware
leerlingen van Jezus onderweg mogen zijn
en daar troost, enthousiasme, vreugde en
zoveel meer in kunnen vinden. Anderzijds
de aandacht voor onze openheid naar
elkaar, tussen de gemeenschappen en de
onderlinge verbondenheid in onze grote
geloofsgemeenschap.

Die verbondenheid blijkt in de praktijk nog
best lastig. We zijn het niet zo gewend en
voelen ons thuis in de eigen kerk, de bekende
plek met bijbehorende gewoonten. Toch zien
we ook een beweging ten goede. En waar
mensen openstaan voor elkaar en met plezier
samenwerken, daar kan veel moois gebeuren.
Daar krijgt God de ruimte.

In september gaat ook de stuurgroep Missionaire
Parochie enthousiast haar vijfde jaar in. Met
alle inzet rond gastvrijheid, bezoekgroepen,
AmeezingPraise, Alpha, het meedenken met
het pastoraal beleid, het helpen begeleiden

van alle veranderingen, de komende
pelgrimswandeling, en tal van andere zaken.
Juist hier komen die twee punten samen; samen
zijn we die leerlingen van Jezus en samen, met
elkaar en met de Heer, kunnen we meer dan

we ooit zouden verwachten. Zelfs het werken
aan een vitale parochiefederatie in onze tijd en
streek!

Ik wens ons allen een mooi en gezegend nieuw
seizoen toe. Dat we, ondanks alle uitdagingen,
verbonden met elkaar en met Christus op weg
mogen blijven.

FEDERATIE NIEUWS

AMEEZINGPRAISE-VIERING
OVER DE LIEFDE

DOOR ELLEN VERHAAR

De gospelrock- en praiseband ‘Exodus’ uit
Sliedrecht verzorgt op zaterdag 6 september
2025 een unieke ‘AmeezingPraise’-viering in

de Petruskerk in Roelofarendsveen. Het thema
is: ‘Waar de liefde ons brengt’. Helemaal in de
stijl van onze ‘AmeezingPraise’-reeks brengen
de bandleden een zelfgeschreven, makkelijk
mee te zingen lied op het thema ‘Liefde’. Maar
het repertoire van ‘Exodus’ bestaat uit meer
dan alleen dit lied, namelijk een breed scala
aan muziekstijlen, van rock tot ballad en van
pop tot praise. Van de mee te beleven nummers
zijn sommige vrolijk, andere melancholiek.
Iedereen mag zich vrij voelen om mee te zingen
en bewegen. Nico Hoogenboom, een parochiaan
uit Roelofarendsveen, leidt de inspirerende
bijeenkomst met gebed en overweging. Hij
leest enkele pakkende bijbelteksten voor die
gaan over de liefde. Na afloop wordt in de royale
familiezaal van de kerk gezorgd voor een hapje
en een drankje. Zo kunt u gezellig bijpraten. De
toegang is gratis; om de kosten te dekken wordt
er gecollecteerd.

Datum: 6 september 2025; aanvang 19.30 uur.
Locatie: Petruskerk aan het Noordeinde in
Roelofarendsveen.

Noteer alvast in je agenda

Op 18 oktober verzorgt de verrassende band
Faith+1 uit Boskoop de AmeezingPraise viering.
En op 17 januari de indrukwekkende band All-
in-One met misschien wel 50 muzikanten. Ook
deze vieringen zijn op zaterdagavond om 19.30
uur in de Petruskerk in Roelofarendsveen.

SAMENSTROMEN HERFST 2025
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Loop je¢ ook mee?

Op zaterdag 27 september a.s. organiseren we
een pelgrimstocht langs de zes kerken van de

Claraparochie. Deze tocht is bedoeld voor iedere
parochiaan van de Clara & Franciscus federatie,

evenals hun vrienden en familieleden. We
willen elkaar beter leren kennen in deze
tijd van grote veranderingen. We willen de

saamhorigheid versterken en gehoor geven aan

de pauselijke oproep tot hoopvol pelgrimeren,
onderweg praten over de uitdagingen van ons

geloof én natuurlijk genieten van ons prachtige

landschap in goed gezelschap.

De tocht start om 08.30 uur in Aarlanderveen
en eindigt rond 18.00 uur in Langeraar. De

totale lengte bedraagt 24 kilometer,

opgedeeld

in prettige etappes van 4 tot 6 km. Bij elke
kerk is er een pauze van ongeveer een half
uur voor verzorging en verdieping.Voor eten
en drinken onderweg wordt gezorgd door
ontvangstteams. De tocht loopt over verharde
fiets- en wandelpaden en is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. De kosten voor deelname

bedragen € 10,-.

dag 27 september
Loop jij ook mee?
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H. Martinuskerk 0.L.V. Hemelvaartkerk HH. Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen

Je kunt je inschrijven voor de hele tocht of, als
dat te ver is, voor een deel van de tocht. Je kunt
ook komen om de deelnemers aan te moedigen
bij je eigen kerk of aansluiten bij de afsluiting
in Langeraar. Zo kan iedereen op zijn of haar
manier deelnemen. De organisatie is in handen
van Pastoor Jack Glas, Angelique de Jong, Laura
Feenstra, Ed Koeleman en Hans Smeekes van
de Stuurgroep Missionaire Parochie. Inschrijven
kan via: a.dejong@rkgroenehart.nl.

BIJEENKOMSTEN OVER MARIA

J GESCHIEDE

NAAR UW WOORD

EE

Hoe Maria ons helpt om
vervuld te worden van God

Op zaterdagmiddag 25 oktober 2025 wordt een
workshop Rozenkrans Knopen georganiseerd in
Leimuiden. Op zaterdagen daaromheen bieden
wij vijf bijeenkomsten aan over Maria. Daarin
laten wij ons meevoeren in haar leven en in haar
betekenis voor de Kerk. We bekijken met elkaar
een aflevering uit de serie ‘Mij geschiede naar
uw Woord’. Vervolgens gaan wij hierover met
elkaar in gesprek. Vragen als ‘Wie was Maria?’,
‘Waarom werd zij uitgekozen door God?’, ‘Wat
betekent haar ‘ja-woord’ voor de wereld?’ en ‘Hoe
werd zij de ‘eerste leerling’ van Jezus?’ komen
aan de orde.



Maar we bespreken vooral wie Maria voor onszelf
is. Wij kunnen haar rol in ons eigen leven
allemaal anders ervaren. In de gesprekken delen
wij hierover en kunnen wij elkaar bemoedigen
en inspireren. Kom ontdekken wie Maria voor
jou is en wat zij voor jou kan betekenen. Samen
gaan wij op zoek hoe Maria ons helpt om vervuld
te worden van God. Of je nu dagelijks de hulp
van Maria al ervaart, of als een vertrouwelijke
omgang met Maria nog onbekend voor je is; weet
dat je van harte welkom bent!

Zaterdag 4 oktober, 11 oktober, 15 november,

22 november en 29 november 2025. Alle
bijeenkomsten zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur
in de pr. Hendrikzaal in Leimuiden. Craag
opgeven voor de bijeenkomsten via team-
assistent@rkgroenehart.nl. De workshop
Rozenkrans Knopen is apart te volgen van

de bijeenkomsten. Opgave hiervoor of meer
informatie via het centraal secretariaat
info@rkgroenehart.nl of tel: 0172-609538.

ranciscus @ (" Dlara
@[f")@ ti©

Workshop Rozenkrans knopen

Op 25 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur is in
de Pr. Hendrikzaal in Leimuiden een workshop
Rozenkrans knopen. Opgeven bij Riet Spekman,
m.spekman@ziggo.nl.

Voedselbankactie
In december en januari houden we weer onze
actie voor de voedselbank.

Herhaalde Oproep Pelgrimsverhaal

De werkgroep FederaCtie is voornemens om in
maart 2026 een avond te organiseren waarop
mensen die in het afgelopen jaar op pelgrimstocht
zijn geweest vertellen over hun reis, de aanleiding,
het verloop en de “opbrengst”. En misschien

foto’s laten zien. Bent u zo’'n pelgrim en wilt u

uw ervaringen delen, laat het ons weten. Dat kan
bij Riet Spekman m.spekman@ziggo.nl of 06-
40410241,

FEDERATIE NIEUWS

Nicuwe Alpha-cursus
start in september: geloof,
ontmocting en verdieping

DOOR IRENE KOSTER EN HELEEN VAN DE REEP

Als ik mensen vraag of ze Alpha
willen volgen, hoor ik vaak: ‘Ik doe
al zoveel voor de kerk!” Geweldig - en
blijf dat vooral doen. Maar Alpha is
geen taak voor de kerk; hetisiets
voor jezelf.

Van moeten naar ont-moeten

Gajenaar de kerk, maar vraag je je weleens
af wie Jezus écht voor jou is? Wat Hij voor

jou betekent? Tijdens Alpha ontstaan
vriendschappen en ontdek je wie Jezus is en
hoe je een persoonlijke relatie met Hem kunt
opbouwen.

Alpha is er voor iedereen - binnen én buiten
de kerk. Een plek waar je terecht kunt met
levensvragen, waar we samen op zoektocht
gaan.

Hoe werkt het?

Elke bijeenkomst begint met een inleiding

over het christelijk geloof, waarna we in kleine
groepjes delen wat ons raakt. Zo praten we in
een veilige omgeving over geloof en twijfel.

Wil je weten of Alpha iets voor jou is? Kom dan
naar de kennismakingsbijeenkomst op dinsdag
9 september om 19.30 uur in de familieruimte
van de H. Petruskerk in Roelofarendsveen. Je
bent van harte welkom!

Nieuw: Alpha voor senioren

Op woensdag 15 oktober 2025 start overdag een
Alpha voor senioren, met een rustiger tempo
en werkboeken met groter lettertype. Deze
bijeenkomsten zijn van 14.30 tot 16.15 uur.

DE

MISSEE, 2NAIRE
PAROCHIE
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OUDEREN- EN ONTMOETINGSDAG
FRANCISCUSPAROCHIE

DOOR DIAKEN ANDRE VAN AARLE

Sinds enige jaren kennen we in de
Franciscusparochie in de Petruskerk

in Roelofarendsveen de Ouderen- en
ontmoetingsdag (voorheen ziekendag). Het is
een mogelijkheid die geboden wordt aan mensen
die om wat voor redenen dan ook niet goed in
staat zijn naar de kerk te gaan. Hetis een dag
van geloof, hoop, liefde en gezelligheid.

De dag bestaat uit verschillende onderdelen:
9.30 uur aankomst gasten, 10.30 uur
eucharistieviering, 11.30 uur koffie met koek,
12.15 uur lunch, 13.30 uur lof en 14.30 uur een
drankje en een lekker hapje. Om 15.30 uur wordt
de dag afgesloten. Wanneer dat nodig is, mag

u uiteraard vergezeld gaan van begeleiding.

Ook in de kerk en in de nevenruimte is hulp
aanwezig om u - mocht u daaraan behoefte
hebben - bij te staan en te helpen.

Datum: 22 oktober 2025

Plaats: Petruskerk, Noordeinde 187
Roelofarendsveen

Tijd: 9.30 uur (inloop) tot 14.30 uur

(uitloop tot 15.30 uur)

Opgave: ton_joke@casema.nl of 06 34635960

Bijbelcursus voor
beginners

DOOR DIAKEN ANDRE VAN AARLE

SAMENSTROMEN HERFST 2025

In het najaar van 2025 wil ik weer een
bijbelcursus voor beginners geven. De Bijbel is
voor katholieken vaak een gesloten boek waaruit
men alleen maar hoort tijdens de kerkvieringen.
En dan nog weten ook de trouwe gelovigen niet
goed wat ze horen of wat de context is van de
teksten. De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek
met 76 verschillende boeken die door de traditie
in één bundel zijn samengebracht. Wilt u hier
meer over leren en weten? Dan is de bijbelcursus
voor beginners echtiets voor uen jou. In 8
weken behandelen wij het Oude en het Nieuwe
Testament. We gaan aan de slag met opdrachten
om zelf opmerkelijke zaken te ontdekken en te
herkennen.

Het gaat om 4 bijeenkomsten over het Oude
Testament en 4 bijeenkomsten over het Nieuwe
Testament. De data zijn: 3, 10, 17, 24 en 31
oktober en 7, 14 en 21 november 2025 van 9.30 tot
11.45 uur. U kunt zich aanmelden of om meer
informatie vragen via
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl

Doet u een keer mee? Er gaat een Bijbelse wereld
VOOT u open.

THEECONCERT URSULAKAPEL
NIEUWVEEN

Op zondag 26 -,
oktober is er een '
theeconcert in de
Ursulakapel in
Nieuwveen. Hier
zal de Ursulaband
spelen, samen met
Elly Zuiderveld,
bekend van het
Elly en Rikkert. De
Ursulaband staat
onder leiding van
Saskia v.d. Ven-
Vink. PianistJan
Borger werkt ook
mee aan dit concert. Het concert start om 14.30
uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Ursulaband
Nieuwveen

Meer info en kaartverkoop:
facebook.com/UrsulabandNieuwveen/
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Reik elkaar de hands
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-Desacramentsprocessie

- Afscheid van Dania, organist van kinderkoor
De Vrolijke Noot.

- Deviering van Sint Jansdag - 25 jarig jubileum St. Caeciliakoor
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BlJ NADER INZIEN 1l

bsoluut alles is relatief. Waarheid is ook

relatief. Waar-heid baseren we op waar-
nemen. Waarnemen is afhankelijk van focus en
perspectief. De focus van onze blik brengt één
stukje scherp in beeld van de wereld om ons heen,
dat we waarnemen. Waar we vandaan komen,
bepaalt welke kant van dat stukje we zien en
begrijpen. Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid
en het leven. Niemand kan bij de Vader komen
dan door mij”*. De woorden van Jezus bevestigen
dat waarheid context heeft: de weg en het leven.
En ze geven aan: waarheid is een voorwaarde om
met God verbonden te kunnen zijn.

We gebruiken verschillende brillen om de waarheid
en de wereld om ons heen scherp te stellen en

te begrijpen. Met een geloofs-/ethiekbril willen
we onderscheiden hoe we het goede doen. Met

een wetenschapsbril willen we het gedrag van

de wereld beter waarnemen en verklaren. Met

een rechtspraakbril willen we het best mogelijke
oordeel vinden in een kwestie, Al deze brillen
helpen ons op de weg, in de waarheid en door het
leven. Maar twee voorwaarden gelden: we moeten
onze ogen openen (waakzaam zijn) en onze glazen
niet ingooien.

Van christenen hoop ik op besef, dat we van
verschillende kanten naar uiteindelijk één
waarheid kijken, analoog aan de drie-eenheid
waarin we geloven. Dit lukt helaas niet altijd, ook

de kerk niet. Ze heeft bijvoorbeeld eeuwen nodig
gehad om te erkennen dat Galileo een oprecht
katholiek was en een groot sterrenkundige, die
aannemelijk maakte dat de aarde om de zon
draaide en niet andersom. Ook in onze tijd heeft
waarheid het zwaar te verduren. Wantrouwen voelt
meer in de mode dan vertrouwen. Wetenschap
wordt verweten “ook maar een mening” te zijn.
Wetten worden weggezet als hinderpalen.

Gelukkig mogen we zelf elke dag kiezen in
waarheid: voor vertrouwen, voor een lerende
houding en voor rechtvaardige uitspraken. De dag
van de democratie staat voor de deur. Bij nader
inzien wijs ik op de definitie van democratie?:
“staatsvorm die aan het hele volk invloed op de
regering toekent”. We doen steeds vaker alsof
meeste stemmen gelden, democratie is. De
waarheid is, in een democratie telt élke stem.
Jezus zag en luisterde naar élke mens: weduwe,
melaatse, kind, tollenaar, lamme, blinde,
overspelige vrouw, misdadiger. We mogen ons
uitspreken over onze samenleving. Laten we het
rode potlood met passie en daadkracht hanteren.
Wilt u inspiratie: “aan welke kant sta jij” is een
luistertip. Als we de waarheid willen verstaan,
moeten we luisteren. Zo leren we, dat de dwarsfluit
boven de meeste stemmen uitkomt.

1Johannes14:6
2Van Dale
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STICHTING SCHULDHULPMAATJE
Samen werken aan financiéle

zelfredzaamheids

DOOR ANJA NIEMOLLER-VAN BENTUM

Schuldhulpmaatje Nieuwkoop helpt mensen die
vastzitten in schulden of moeite hebben met het
overzicht van hun geldzaken. Het doel is om hen
weer financieel zelfstandig te maken. Coordinatoren
Marcel Veenhuizen en Karin Perlee vertellen over
de persoonlijke aanpak en de belangrijke rol van
vrijwilligers,

"We hebben gewoon een hele moeilijke maatschappij
gemaakt met elkaar," zegt Marcel. "Dan is het helemaal
niet verwonderlijk dat mensen daar soms in vastlopen".
Karin: "Het kan iedereen overkomen. Aanvankelijk
denken mensen dat ze het zelf kunnen oplossen, maar als
gaten vullen niet meer lukt, is het probleem vaak groot
geworden”.

Vertrouwelijkheid en respect

Discretie is cruciaal binnen Schuldhulpmaatje. Karin
vertelt: "We zullen nooit zeggen bij wie we zijn geweest.
Mensen moeten zich veilig voelen om hulp te vragen
zonder angst voor stigmatisering”. Dit vertrouwen zorgt
ervoor dat hulpvragers zich openstellen en samen met een
maatje aan hun situatie kunnen werken.

Een traject op maat

Wanneer iemand zich voor financiéle hulp aanmeldt,
volgt er snel actie: binnen een week is er een intake

met een coordinator, en binnen twee weken het eerste
gesprek met een vrijwilliger, het 'maatje’. "Zo'n eerste
gesprek is vooral een kennismaking zodat het gevoel
van vertrouwen gekregen wordt, mensen leggen immers
hun hele financiéle situatie op tafel". Daarna volgt een
traject op maat, "soms is het een lang traject en soms heel
kort, hangt af van de hulpvraag variérend van het juist
invullen van een toeslag-formulier tot het sorteren van
een administratie na het overlijden van een partner".

Vrijwilligers als drijvende kracht

Vrijwilligers vormen het hart van Schuldhulpmaatje. Er is
een diverse groep vrijwilligers, ongeveer de helft heeft een
baan, de andere helft is bijvoorbeeld gepensioneerd. Ook
jongere mensen, mannen en vrouwen uit verschillende
achtergronden zetten zich in. Dit zorgt voor een goede
afspiegeling van de samenleving, wat prettig werkt bij
het koppelen van maatjes aan hulpvragers. Karin: "Als

je je eigen administratie goed kunt bijhouden, kun je

ook schuldhulpmaatje worden. En als je iemand bent die
zonder oordelen naast iemand wil staan en wil helpen,
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kan de organisatie een passende match voor jou maken".
Vrijwilligers worden goed begeleid en opgeleid via drie
1-daagse trainingen en blijven daarna hun kennis
jaarlijks bijwerken met (verplichte) online cursussen.

Hulp dicht bij huis

Schuldhulpmaatje werkt bij voorkeur dicht bij de
hulpvrager. Veel gesprekken vinden thuis plaats, waar
alle administratie aanwezig is. Soms wil iemand juist een
anoniem maatje van buiten de eigen omgeving, terwijl
anderen liever iemand uit de buurt hebben.

Daarnaast stimuleert Schuldhulpmaatje iedereen om
vooral ook om zich heen naar de medemens te kijken:
"Kijk eens of er mensen zijn die hulp nodig hebben. Als

je bij je collega of buurvrouw koffie drinkt, vraag dan
eens: ‘Gaat het wel goed? Heb je hulp nodig?". Onlangs

is er een landelijke campagne geweest met de vraag 'Red
je het wel?' om mensen laagdrempelig aan te moedigen
hulp te vragen. Is er hulp gewenst dan kan bijvoorbeeld
samen het online formulier invullen op de website https://
schuldhulpmaatje.nl/nieuwkoop/ een goede start zijn.

Blijven verbeteren en samenwerken

Sinds de start in november 2022 is de samenwerking met
gemeente, huisartsen en Tom in de Buurt steeds sterker
geworden. Schuldhulpmaatje Nieuwkoop laat zien hoe
een betrokken gemeenschap mensen kan helpen uit
financiéle stress.

Mini-symposium en Caritasweekend

In oktober vindt in Zevenhoven een mini-symposium
plaats, een opmaat naar het Caritasweekend in
november 2025. Beide evenementen zijn bedoeld om
Schuldhulpmaatje te versterken, vooral door nieuwe
vrijwilligers op te leiden. De opbrengsten dragen bij aan
deze belangrijke taak. Wilt u meer weten, heeft u zelf
hulp nodig of wilt u vrijwilliger worden? Neem een kijkje
op https://schuldhulpmaatje.nl/nieuwkoop/.

Zoals Karin zegt: "We zoeken niet alleen vrijwilligers,
maar ook mensen die geholpen willen worden. Misschien
is dat kleine duwtje voor iemand net wat die persoon
nodig heeft". Samen kunnen we ervoor zorgen dat
niemand er alleen voor staat, en dat iedereen de kans
krijgt om financieel weer op eigen benen te staan.

Mini symposium;:
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B Karin Perlee en Marcel Veenhuizen, codrdinatoren van stichting Schuldhulpmaatje Nieuwkoop.
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H. PETRUS- & PAULUSKERK
Aarlanderveen

Elke woensdag in oktober voorafgaand

aan de ochtendmis bidden we samen het
rozenhoedje om 8.30 uur, aansluitend vieren we
samen de eucharistie en zingen we samen met de
cantor-organist bekende Marialiederen.

Op zondag 19 oktober is er om 19:00 uur Marialof
met medewerking van de cantorij .

Oogstdankdag 25 oktober
Oogstdankdag wordt federatief gevierd in de
H.H. Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen.

Al decennialang is dit een traditie die zijn
oorsprong kent bij de vele boeren en tuinders in
ons Groene Hart. Zij werken elke dag met hart en
ziel om ons van eten te voorzien.

Als je in de omgeving rondXkijkt zie je dat het
eerste graan is geoogst, de aardappels worden
gerooid, het mais genoeg regen heeft gehad en
nu met de zon ook hard groeit. Wij willen God
danken voor al deze vruchten van onze aarde.

Zaterdagavond 25 oktober om 19:00 uur is deze
Oogstdankdagviering met medewerking van
het koor Lords Voice. Na afloop kunt u allen in
het Achterom, onder het genot van Koffie en een
borreltje, nog even gezellig napraten.

Top200o0 viering

Op zaterdag 13 december aanstaande om
19:00 uur wordt in de Petrus en Pauluskerk
in Aarlanderveen de tweede Top2000 viering
gehouden.

Een gelegenheidsband uit Ter Aar en omstreken
zal de viering verzorgen met diverse popsongs
onder het thema “Veerkracht”. Kapelaan van
Paassen zal voorgaan in deze viering van Woord
en Gebed.

Na afloop kan worden nagepraat onder het genot
van een drankje. Ook hier zal muziek klinken en
kan een klein feestje worden gebouwd. ledereen
vanuit het gehele Groene Hart is van harte
welkom bij de Top2000 viering.
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H. ADRIANUSKERK
Langeraar

Patroonsfeest

Op zondag 7 september om 9.15uur vieren we
weer het feest van onze patroonheilige H.
Adrianus, de Romeinse soldaat aan wie onze
kerkgemeenschap is toegewijd. De patroon

van een kerk mogen we zien als een voorbeeld
voor ons als gelovige om na te volgen. Zo ook
Adrianus, die belast werd met de bewaking van
een aantal gevangen genomen christenen. Hij
was zo onder de indruk van hun standvastigheid
in het geloof, dat hij zichzelf ook liet dopen tot
christen en dat met de dood moest bekopen.

Na de viering in de kerk gaan we, bij goed
weer, naar het terras achter de pastorie, leggen
bloemen bij zijn beeld en drinken daar samen
gezellig koffie/thee. U bent allen van harte
uitgenodigd, in het bijzonder ook de kinderen!

Open monumentendagen 2025

Tijdens Open Monumentendag is er een
fietsroute langs verschillende monumenten in
Nieuwkoop uitgezet. In een speciaal boekje staat
de route en welke panden u kunt bezichtigen.
Ook de H. Adrianuskerk is beide dagen open.
Kom gerust zaterdag 14 september tussen 10.00
en 16.00 uur (dan is er ook Braderie in Langeraar)
of op zondag 15 september tussen 12.00 en 16.00
uur binnenlopen.

Een goede gelegenheid om even een kaarsje op
te steken en/of zelf een moment van stilte te
nemen. Op zaterdag tijdens de braderie zijn er
tijdens de openingstijden diverse activiteiten.
U bent van harte welkom !
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| O.L.V. HEMELVAARTKERK
Nieuwkoop

Project Kerkschilders

Eind vorig jaar ontstond bij de Nieuwkoopse
kunstschilder Leo van Klink het idee om met
een aantal kunstenaars te gaan schilderen in de
kerken van de Clara-parochie. Hij benaderde per
parochiekern één kunstenaar met de vraag of zij
mee wilden doen aan het project Kerkschilders.
Er werd meteen enthousiast gereageerd. In elke
kern was iemand bereid om mee te doen: Jan van
Capel uit Noorden, Bep de Bruin uit Zevenhoven,
Saskia Versluis uit Langeraar, Martien de

Roos uit Aarlanderveen en Hedi Hegeman uit
Nieuwveen.

In januari van dit jaar kwamen de zes
schilders bij elkaar om een planning te
maken. Inmiddels hebben zij in alle zes
de kerken een ochtend zitten schilderen
en tekenen. Steeds werden zij hartelijk
ontvangen en stond de koffie klaar.

De schilderijen worden momenteel thuis
voltooid. De zes keer zes kunstwerken
vormen samen een unieke collectie.

Tijdens de Open Monumentendagen op 13

en 14 september start de reizende expositie

in de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nieuwkoop.
Later verplaatst de expositie zich naar de andere
vijf kernen. Hierover hoort u later meer.

Het belooft een schitterende expositie te worden,
waar op 13 en 14 september ook foto’s van Carola
van Heusden en miniaturen van verschillende
kerken, gemaakt door Cees Vink, te bewonderen
zijn.

H. NICOLAASKERK
Nieuwveen

W8 Lunch 14 september

De gastvrijheid werkgroep organiseert een
lunch op zondag 14 september na de viering van
11.15 uur. U bent van harte welkom. Opgeven
kan in de kerk, bij het secretariaat nieuwveen@
rkgroenehart.nl of bij Helma de Jong. De
volgende lunches zijn op 26-10 en 7-12.

Op 26 oktober om
11.15 uur vieren
we dat onze
parochiekern 160
jaar oud wordt.
Dat doen we met
de koren Caecilia
en Canta Libre

in een feestelijke
viering. Met na
afloop koffie en
traktatie. Ook
bent u welkom
in de pastorie
voor de lunch.

Patroonsfeest H.Nicolaas

Op 30 november 11.15 Uur vieren we ons
patroonsfeest met koor Canta Libre en natuurlijk
een bezoek van St. Nicolaas. Vooral de kinderen
zijn hierbij hartelijk welkom in de kinderviering.

December-agenda:

20 dec Kerstwandeling
21 dec Concert Oekraiens koor Orpheus Vocal Group
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| H. MARTINUSKERK
Noorden

Gelukkig zijn is een grote kunst;
een beetje tevredenheid zal je helpen....
Je geluk ligt niet aan de overkant.
Het zit in jezelf.

DOOR PHIL BOSMANS

D66r alles heen toch het licht blijven zien... datis
de kunst! Voor ieder mens zijn er donkere dagen
en dagen van licht. Dit geldt in het bijzonder voor
mensen die langdurig ziek zijn of beperkingen
hebben, voor ouderen, alleenstaanden en voor
hen die een groot verdriet te verwerken hebben.
Het valt niet altijd mee om lichtpuntjes te blijven
zien. Dan is het fijn om familie en vrienden te
hebben, die van je houden en met je meeleven.

Op zondag 14 september is er ter gelegenheid
van "Nationale Ziekendag" om 09:15 uur een
eucharistieviering met mooie liederen, gebeden
en gedichten.

We willen op zoek gaan naar lichtpuntjes.
Iedereen die hieraan behoefte heeft, is van harte
welkom. Na de viering is er koffie of thee met iets
lekkers, zodat u met elkaar kan napraten.

Hieronder een gedicht dat ik maakte om mijn
eigen situatie te verwerken.Ik hoop dat dit voor
anderen een bemoediging zal zijn!

Neem de mooie dingen van het leven,
inhart en gedachte vol liefde mee;
verzamel dankbare momenten,
groeiend in verwerking van lieverlee.
Soms is een ervaring indrukwekkend,
soms is die "gewoon" ontroerend klein;
dat de dierbare herinneringen,
jou tot grote steun en kracht mogen zijn!
Dat je ondanks jouw beperking of "pijn",
téch positiefin het leven mag staan,
zodat je gelovend in Gods liefde,
met hoop en vertrouwen verder kan gaan!

DOOR EMMIE TERSTEEG, NAMENS DE DIACONIE-BEZOEKGROEP
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H. JOHANNES GEBOORTEKERK

Zevenhoven

Rozenkrans gebed

In de oktobermaand gaan weer de rozenkrans
bidden. Dit doen wij iedere dinsdagavond

om 19.00 uur in de Johannes Geboortekerk in
Zevenhoven.

We bidden ook de litanie van Maria en sluiten af
met het Lourdeslied. U kan een kaarsje branden
bij Maria en met elkaar bidden voor troost,
kracht en vertrouwen. Dankbaar zijn voor al het
goede wat God ons heeft gegeven in ons leven.

Iedereen is welkom op deze avond. Zo willen wij
Maria in ere houden.

WWW.RKGROENEHART.NL

3 HH Clara en Franciscus parochiefederatie
Of meld u aan voor de nieuwbrieven:
wwuw.rkgroenehart.nl/samenstromen
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O.L.V. GEBOORTEKERK
Hoogmade

Het Nederlandstalig Koor viert 50 jaar!

Op zondag 21 september vieren we ons 50-jarig
jubileum met een feestelijke eucharistieviering
om 11:15 uur in onze kerk. Ries van der Meer,
lid van het eerste uur, viert tegelijk zijn 50-jarig
lidmaatschap.

Het koor werd op 22 september 1975 opgericht door
Koos van der Meer (broer van Ries), op initiatief
van oud-pastoor Ferry Schoonebeek. Sindsdien
brengen we hoofdzakelijk Nederlandstalige
liederen ten gehore, met af en toe een klassieker
zoals het Ave Maria.

In de beginjaren hadden we een sterke bezetting
van dames- en herenstemmen en verzorgden we
talloze vierstemmige vieringen. Hoogtepunten
waren onder meer de KRO-eucharistieviering
in 2018, de viering na de brand in 2019 in de
aula van de school en bij de inwijding van onze
vernieuwde kerk.

Hoewel we nu nog met 9 leden zijn, zingen we
met veel plezier en inzet. Nieuwe leden zijn van
harte welkom! We repeteren op dinsdagmiddag
van 15.30 tot 16.30 uur in de kerk.

Namens het koor: Lia van der Voorn: 06-10719032
en Cobie Wolvers: 071-5018275

Onze Lieve Vrouwgeboortekerk open in de zomer
De kerk is deze zomer open op zondag 10, 17, 24,
31augustus en 7 september van 13.00 tot 16.00
uur, en tijdens Open Monumentendagen (13-14
september) van 10.00 tot 17.00 uur. Kom langs
voor een gezellig praatje, kaarsje opsteken of een
rustpuntje. We hopen dat we weer veel bezoekers
mogen ontmoeten, net als vorig jaar!

SINT JAN DE DOPERKERK
Leimuiden

Openingsviering voor een nieuw seizoen
Zondag 31 augustus is er om 11.15 uur een
buitenviering waarin we willen stilstaan bij het
begin van een nieuw seizoen van kerk - school -
werk.

Na afloop van deze viering bent u uitgenodigd
voor de lunch in de pastorietuin en serre.

Wilt u graag komen lunchen, meld u dan voér
24 augustus aan bij ons secretariaat, geopend
donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

of mail naar het secretariaat
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl

Het is mogelijk om je schooltas, werktas of wat
voor u belangrijk is mee te nemen en deze te
laten zegenen door Pastoor Glas.

Rozenkrans bidden in de maand oktober
Oktober is de Maria maand. In Leimuiden/
Rijnsaterwoude beginnen we in oktober aan iets
nieuws.

Met ingang van 3 oktober om 18.30 uur bidden we
op donderdagavond, voor de eucharistieviering
van 19.00 uur, de rozenkrans. Een rozenkrans
bidden gaat met behulp van een voorbidder, bij
ons gaat Mevr. Mieke Boere hierin voor.

Vrijwilligersontbijt

Inmiddels hebben wij al diverse keren een
vrijwilligersontbijt met succes georganiseerd.
Een grote groep vrijwilligers meldde zich, om
lekker mee te eten. Het is een lekker en gezellig
ontmoetingsmoment, keurig verzorgd door Neva.
Mooi voor de onderlinge saamhorigheid!

Elke 4 weken organiseren we een
vrijwilligersontbijt om 8.30 uur in de Priester
Hendrikzaal.

Let op: alle vrijwilligers zijn welkom!
Het is echt een gezellige boel.

Het volgende ontbijt wordt donderdag 4

september georganiseerd. Vervolgens donderdag
2 oktober, 30 oktober en 27 november 2025.
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PETRUSKERK
Roelofarendsveen

Monumentendag ook in teken Mariakerk ‘a§|
De Petruskerk in Roelofarendsveen is tijdens
Open Monumentendag 13 september open. Niet
alleen worden monumentale interieurstukken
getoond, maar ook bijzondere liturgische
gewaden en ander kerkelijk textiel, veelal
afkomstig van de onlangs gesloten Mariakerk.
Ze zijn ooit gemaakt en versierd door de
parochiéle naaikrans ‘Nazareth’ en verkeren in
prima staat.

Te zien zijn ook schilderijen van een vier
eeuwen geleden gebouwde en later afgebrande
voorganger van de Petruskerk, alsmede een
digitale fotoserie van het in- en exterieur

van de in 1966 afgebroken Petrus-Banden-
kerk. Deze gothische kerk staat samen met
het voormalige bejaardentehuis Sint Jacobus
ook afgebeeld op een prachtig Delfts Blauw
tegeltableau.

U bent welkom van 10.00 tot 17.00 uur.
Het hele verhaal komt ook in de nieuwsbrief.

De Oranjeviering

De Oranjeviering is op 14 september om 11.15 uur
in de Petruskerk en wordt weer een feestelijke
viering met zang en muziek aan het begin van
de feestweek van Roelofarendsveen.

Het thema is: ‘Kijk omhoog’. Dat heeft alles te
maken met het feest van de Kruisverheffing op
14 september. Voorganger is pastoor Jack Glas.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door
een groot kermiskoor, bestaande uit meer dan
50 leden van de diverse koren. Natuurlijk mag
iedereen meezingen. Het feestelijke slotlied
wordt begeleid door accordeonorkest DAF, onder
leiding van Wim Loos.

Trekt u iets oranjes aan voor sfeer en
verbondenheid? Op weg ‘van kerk naar koffie’
op het Noordplein worden de kerkgangers in een
vrolijke stoet voorafgegaan door DAF. Drinken
en wat lekkers staan er klaar. We rekenen op
mooi weer,

U bent van harte uitgenodigd.
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O.L.V. GEBOORTEKERK
Riypwetering

BAVOKERK

Oud Ade

Open monumentendag

Erfgoed en architectuur, gebouw(d) om te blijven.
Architectuur is meer dan stenen en beton, het
weerspiegelt onze identiteit, toont de ambities
van het verleden en biedt ons een venster op

wat er komen gaat. Ambacht en vakmanschap

is te bewonderen in handgemaakt glas in lood,
verfijnde houtbewerking in beelden en banken.
Witgepleisterde pilaren ondersteunen het kruisrib
gestuukte gewelfde plafond. De neogotische stijl
van architect Theo Molkenboer is te bewonderen
in de pseudobasiliek met ingebouwde toren met
naaldspits op 13 september van 10.00 tot 16.00 uur
te Rijpwetering. Tijdens de openstelling is er een
overzicht van oude werktekeningen met foto's van
de laatste restauratie in 1998, en een voorproefje
herbestemming. www.kaagenbraassempromotie.nl

Viering patroonsfeesten

Zaterdag 6 september om 19.00 uur vieren we het
patroonsfeest Maria Geboorte in Rijpwetering,
zondag 28 september om 11.15 uur het patroonsfeest
H. Bavo in Oud Ade. In beide vieringen wordt de
zang verzorgd door koor Joy.

Rozenkrans bidden

In oktober gaan we weer elke week de rozenkrans
bidden. In Oud Ade op dinsdag 14 en 28 oktober om
8.40 uur, voorafgaand aan de eucharistieviering
van 9.00 uur. En in Rijpwetering op dinsdag 7

en 21 oktober om 19.00 uur. Een wat uitgebreider
samenzijn tot ongeveer 19.30 uUr.

Allerzielenviering maandag 3 november in
Rijpwetering

Voorafgaand aan de viering bent u om 18.00

uur welkom in de kerk van Oud Ade. We gaan
gezamenlijk naar het kerkhof waar de graven worden
gezegend. Om 19.00 uur is de Allerzielenviering

voor Rijpwetering én Oud Ade in de kerk van
Rijpwetering. Aansluitend worden de graven op het
kerkhof in Rijpwetering gezegend. U bent van harte
uitgenodigd voor deze Allerzielenviering. Ook als het
afscheid van uw overleden dierbare niet in de kerk
maar elders plaatsgevonden heeft, bent u welkom bij
dit moment van gedenken. Na de viering is er koffie
en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten.



HISTORIE

Assistent te
Aarlanderveens

DOOR HANS VAN DER WERELD

(Eerder verscheen deel 1in de zomereditie van Samenstromen)

en boer deed niet snel afstand van zijn geld. Hensen
herinnerde zich jaren later een voorval uit zijn
boek In den Hollandschen tuin (Utrecht, 1930), waarin
hij tijdens een wandeling meemaakte dat een rijke
boer aan de Rijn zijn schoonzoon afwees - vanwege een
verschil van slechts driehonderd gulden!

Voor de zondagse kerkdienst mochten parochianen die
ver weg woonden naar Alphen gaan. Maar voor maand-
of jaarmissen, of bij de kerkgang van kraamvrouwen,
kwamen zij - man én vrouw - naar Aarlanderveen. Ze
brachten dan de hele ochtend door als gasten van
deken Brouwer. Hoewel die lange bezoeken
hem soms zwaar vielen, hield hij vast aan
deze oude traditie. Het gaf hem immers
de kans om contact te houden met zijn
verre parochianen.

Deken Brouwer was een groot
liefhebber van studie. Op
kleinseminarie Hageveld was hij ooit
‘primus perpetuus’ - altijd de beste

in alle vakken, iets wat nog nooit was
voorgekomen. In de eenzaamheid van
zijn pastorie vond hij troost in zijn boeken.
Tijdens de paar maanden dat Hensen bij
hem verbleef, kon hij veel leren van
Brouwers kennis en ervaring.
Brouwer stond bekend
als een voortreffelijk
predikant, maar

was bescheiden en
terughoudend. Zo
vroeg hij Hensen om
op zondagmiddag de
vastenmeditaties te
verzorgen.

Pasen viel in 1880
op 28 maart. Op
tweede paasdag
had bijna de hele
parochie gebiecht.

Daarna kreeg Hensen toestemming van Brouwer

om zijn vader in Rotterdam te bezoeken voor diens
verjaardag. Kort na zijn vertrek in april werd Brouwer
benoemd tot regent van Hageveld, een veel drukkere
functie. Op zijn zeventigste vroeg hij om ontslag,
maar bisschop Bottemanne benoemde hem tot vicaris-
generaal - een functie die hij tot zijn overlijden op 15
september 1911 bekleedde.

In 1907, inmiddels hoogleraar in Warmond, was

Hensen aanwezig bij het gouden priesterfeest van

zijn oude pastoor. Tijdens het feest hield de deken van

Beverwijk een toespraak waarin hij plagend

opmerkte dat Brouwer in zijn hele

carriére nooit een andere assistent

had gehad - blijkbaar was Hensen

hem goed genoeg bevallen. Hensen
kon er hartelijk om lachen. Hij had
zijn tijd in Aarlanderveen als warm
en vriendschappelijk ervaren.

Dejonge priester A.H.L. Hensen kreeg de opdracht om de
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ingebeelde kwalen van pastoor Brouwer uit diens hoofd te praten.



20 VIERINGENOVERZICHT SEPTEMBER

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK  JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
19.00 UUR
ZA 30 AUG JG
1115 UUR 9.15 UUR
SAMEN- CAECILIA
e
ZO 31 AUG v
JG
ZA 6 SEPT
9.15 UUR 9.15 UUR 1115 UUR
v (9 fieere,
ZO 7 SEPT PATROONS- DE VIERING
FEEST BP
GB*
19.00 UUR
LORDS
ZA I3 SEPT VOICE
JG
1115 UUR 9.15 UUR
CANTA BP
LIBRE
ZO 14 SEPT KOFFIE NA
DE VIERING
B
19.00 UUR
ZA 20 SEPT JRgV'VA'-
9.15 UUR 1115 UUR
PROJECT- CANTOR
KOOR MIS- BP
ZO 21 SEPT SA LUBA
BP
19.00 UUR
ZA 27 SEPT £ONe e A
DE VIERING
BP
9.15 UUR 115 UUR
TOGETHER BP
ZO 28 SEPT BP
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJKS OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN SEPTEMBER

7 sep. 14 sep. 21 sep. 28 sep.

23e zondag door het jaar Kruisverheffing 25e zondag door het jaar 26e zondag door het jaar
Wijsh. 9,13-18b Ps.90 Filem. 9b- Num. 21,4-9 Ps. 78 Fil. 2,6-11 Joh. AMos 8,4-7 Ps.1131Tim. 2,1-8 Lc. AmMos 6,10.4-7 Ps. 1461 Tim. 6,11-
10.12-17 Lc. 14,25-33 3]13-17 16,1-13 of 16,10-13 16 Lc.16,19-31
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VIERINGENOVERZICHT SEPTEMBER  2I

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE PETRUSKERK o.L.V. BAVOKERK o.L.V.
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK  OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE
PASTOOR J. GLAS (J.G.)
PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
ZA 30 AUG TEL. 071-3312459
11.15 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR
ST. CAECI- EMANUEL- DAMES-
dosch. < KgoR G ON
RING/KOF- JB ZO 31 AUG
f,'l'éé"lﬁg E DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
JG DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267
19.30 UUR 19.00 UUR
BAND EXO- JOY
DUS KOFFIE NA ZA 6 SEPT 3
GB* DE VIERING g ’
JG
10.00 UUR 9.15 UUR
KRO NOSTALGIE KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P)
TV-VIERING = PATROONS- KAPELAANVANPAASSEN@RKCROENEHART.NL
CADANS FEEST ZO 7 SEPT TEL. 06-30678369
JG HR
19.00 UUR
RESONANS
KOFFIE NA ZA I3 SEPT
DE VIERING
BP PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)

H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL

11.15 UUR 9.15 UUR TEL. 06-44564349
ALLE KO- Sé\NTOR

REN
KERMISVIE- ZO 14 SEPT
RING
JG
19.00 UUR \uf
gé‘NTOR ZA 20 SEPT PASTOR PASTOR
A.VIJFTIGSCHILD J. VAN DER BIE
@ 19.00 UUR @ 9.15 UUR 1115 UUR (av) (.B)
AVOND- SAMEN- NEDER-
GEBED IN ZANG LANDSTALIGC
WOUDSE JG KOOR/50 ZO 21 SEPT
DOM JARIGC
AA JUBILEUM
JG
PASTOR PASTOR
A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN
ZA 27 SEPT (A.B) (c.s.)

8 9.15 UUR @ 9.15 UUR 6 11.15 UUR
ST. CAECI- LITTLE Joy
LIAKOOR STARS JB

KOFFIE NA JG ZO 28 SEPT

DE VIERING

JB

19.00 UUR 7.00 UUR 9.00 UUR 10.30 UUR ESCH R e ERING
IEDERE IEDERE EENS IN DE ELKE IE

DONDERDAG, MAANDAG TWEE WEKEN WOENSDAG .

BEHALVE DINSDAG VAN DE WEKELIJKS =

DE VIERDE 89.00 UUR MAAND IN WOORD- & GEBEDSVIERING
DONDERDAG IEDERE WOUDSOORD

IN DE MAAND DINSDAG WOUBRUGGE

Q

*GB = GEBEDSLEIDER OF PAROCHIAAN FAM

-

IEVIERING

e

OECUMENISCHE VIERING

ROZENKI

5

NS BIDDEN

@

S E PTE M B E R PRAISEVIERING

=)

OVERIGE VIERING

&
VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR

LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL
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22 VIERINGENOVERZICHT OKTOBER

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK  JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
19.00 UUR
CANTORS
ZA 4 OKT BP
11.15 UUR 9.15 UUR
CANTORS SAMgN—
BP ZAN
ZO 5 OKT KOFFIE NA
DE VIERING
BP
19.00 UUR
ZA 1l OKT JG
11.15 UUR 10.00 UUR 9.15 UUR
FENTORY HERVORM KOFFIE NA
ZO 12 OKT DE KERK DE VIERING
HR JB
19.00 UUR
ZA 18 OKT AVPIFANS
19.00 UUR 9.15 UUR 1.1I5 UUR
O g R R
ZO 19 OKT BP DE VIERING DE VIERING
JG AV
19.00 UUR
LORDS
VOICE
ZA 25 OKT DANKDAG.
KOFFIE NA
AFLOOP
BP
11.I5 UUR 9.15 UUR
CANTA JB
LIBRE +
CAECILIA
ZO 26 OKT 160 JARIG
JUBILEUM
PAROCHIE
NICOLAAS
JG
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJKS £.30 UUR OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG
@ IEDERE
WOENSDAG
IN OKTOBER
Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:
5 okt. 12 okt. 19 okt. 26 okt.
27e zondag door het jaar 28e zondag door het jaar 29e zondag door het jaar 30e zondag door het jaar
Hab.1,2-3;2,2-4 Ps.952 Tim. 1,6- 2 Kon.514-17 Ps.98 2 Tim. 2,8-13 €X.17,8-13 Ps. 1212 Tim. 3,14-4,2 Sir. 35,12-14,16-18 Ps. 34 2 Tim.
813-14 Lc.17,5-10 Lc. 1711119 Lc.18,1-8 4,6-816-18 Lc.18,9-14
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VIERINGENOVERZICHT OKTOBER 23

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE PETRUSKERK o.L.V. BAVOKERK O.L.V.
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK  OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE
19.00 UUR
DAMES-
KOOR ZA 4 OKT
JG
115 UUR 9.15 UUR
CADANS MISSA LUBA
Je Jc ZO 5 OKT
ZA 1l OKT
115 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR
LIAKOOR STARS ROOR
KOFFIE NA BP KOFFIE NA ZO 12 OKT
DE VIERING DE VIERING
BP JG
SR ey U
+
@ BOSKOOP 8 BP ZA 18 OKT
HR
10.00 UUR 1115 UUR
e
00GST- KOOR ZO 19 OKT
DANKDAG BP
AA
19.00 UUR
8 RESONANS
KOFFIE NA
56 VIERING ZA 25 OKT
115 UUR 9.15 UUR
FAITH Joy
JB JG
ZO 26 OKT
19.00 UUR 7.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 10.30 UUR
IEDERE IEDERE 7+21 EENS IN DE ELKE IE
DONDERDAG, MAANDAG OKTOBER TWEE WEKEN WOENSDAG
BEHALVE DINSDAG VAN DE
DE VIERDE 9.00 UUR MAAND IN WEKELIJKS
DONDERDAG IEDERE 08.40 UUR WOUDSOORD
IN DE MAAND DINSDAG @ 14 +28 WOUBRUGGE
OKTOBER

OKTOBER

PASTOOR J. GLAS (J.G.)

PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL

TEL. 071-3312459

DIAKEN A. VAN AARLE (A.A))

DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL

TEL. 06-21693267

KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)

KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL

TEL. 06-30678369

PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)

H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL

TEL. 06-44564349

PASTOR PASTOR
A. VIJFTIGSCHILD J. VAN DER BIE
(AV) W.B)
G ;
PASTOR PASTOR

A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN

(A.B) (cs.)

Q

EUCHARISTIEVIERING

‘WOORD- & GEBEDSVIERING

Q

FAM

-

IEVIERING

e

OECUMENISCHE VIERING

ROZENKI

5

NS BIDDEN

@

PRAI

SEVIERING

=)

OVERIGE VIERING

&
VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR

LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL
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24 VIERINGENOVERZICHT NOVEMBER

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK  JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
19.00 UUR 19.00 UUR
CAECILIA REVIVAL
ALLERZIE- ALLERZIE-
ZA | NOV LEN/KOF- LEN
FIE NA DE BP
VIERING
19.00 UUR 9.15 UUR 19.00 UUR 19.00 UUR
LORDS CANTORS HORIZON ALLERZIE-
ZO 2 NOV VOICE ALLERZIE- ALLER(%IE- LEN
ALLERZIE- LEN LEN/KOFFIE HR
ALLERZIELEN LEN BP NA AFLOOP
AA BP
MA 3 NOV
19.00 UUR
CANTA
LIBRE
ZA 8 NOV KOFFIE NA
DE VIERING
JG
9.15 UUR 9.15 UUR
géNTORIJ I\D//IsérRRlﬁgNs-
ZO 9 NOV MR
19.00 UUR
ZA 15 NOV GAIO-LEGRO
115 UUR 9.15 UUR
CANTOR REVIVAL
ZO |6 NOV ANKER- KOFFIE NA
ZONDAG DE VIERING
JG JG
19.00 UUR
ZA 22 NOV JG
1115 UUR 9.15 UUR
TOGETHER CAECILIA
ZO 23 NOV AR ve
19.00 UUR
VROLIJKE
ZA 29 NOV NOOT
BP
9.15 UUR 11.1I5 UUR
HORIZON CANTA
BP LI/EREOO s
PATROONS-
ZO 30 NOV FEEST/KOF-
FIE NA DE
VIERING
BP
19.00 UUR
LORDS
ZA 6 DEC VOICE
JG
1115 UUR 9.15 UUR
CAECILIA JG
ZO 7 DEC KOFFIE NA
DE VIERING
JB
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJKS OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN NOVEMBER

1 N0V. 2 NOV. 9 NOV. 16 NOV.
Allerheiligen Allerzielen Kerkwijding Lateraanse 33e zondag door het jaar
Apok. 7,2-4.9-14 Ps. 241 Joh.31-3 Jes. 25,60.7-9 Ps. 23 Apok. Basiliek Mal. 3,19-20a Ps. 98 2 Tess. 3,7-12
mt. 5,1-12a 21,]-50.6b-7 Lc. 23,44-46.50.52- €2z.49,1-2.8-9.12 Ps. 46 1 Kor. 39b- Lc.21,5-19

53;24,1-6a 11.16-17 Joh. 2,13-22
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VIERINGENOVERZICHT NOVEMBER 25

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE PETRUSKERK O.L.V. BAVOKERK O.L.V.
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE
19.00 UUR
DAMES-
KOOR
ALLERHEI- ZA | NOV
LIGEN
JG
19.00 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR
ST. CAECI- EMANEL- INSPIRATIE
LIAKOOR KOOR GB* oV
f\IE_,I:lERZIE- JG ALLERZIELEN
JG
19.00 UUR 19.00 UUR
FAITH DAMES-
iRm0
BP LEN/KOF- MA 3 NOV
FIE NA DE
VIERING
JG
ZA 8 NOV
9.15 UUR 9.15 UUR 115 UUR 9.15 UUR
e @ o, e (@9 oo
KOFFIE NA KOOR BP ZO 9 NOV
DE VIERING WB*
HG*
19.00 UUR
CANTOR ZA 15 NOV
AA
1115 UUR 9.15 UUR
EMANUEL- NOSTALGIE
5§OR JB ZO |6 NOV
ZA 22 NOV
1115 UUR 1115 UUR 9.15 UUR
s (O qn Gnion
KOFFIE NA ZONDAG ZO 23 NoVv
DE VIERING JG
JB
19.00 UUR
JOY
KOFFIE NA ZA 29 NOV
DE VIERING
JG
9.15 UUR 1115 UUR
LITTLE INSPIRATIE
STARS JG
ve ZO 30 NOV
19.00 UUR
RESONANS
KOFFIE NA ZA 6 DEC
DE VIERING
BP
1115 UUR 9.15 UUR
CADANS DAMES-
KOOR ZO 7 DEC
JB
19.00 UUR 7.00 UUR 9.00 UUR 10.30 UUR
IEDERE IEDERE EENS IN DE ELKE IE
DONDERDAG, MAANDAG TWEE WEKEN WOENSDAG
BEHALVE DINSDAG VAN DE WEKELIJKS
DE VIERDE 9.00 UUR MAAND IN
DONDERDAG IEDERE WOUDSOORD
IN DE MAAND DINSDAG WOUBRUGGE

*GB = GEBEDSLEIDER OF PAROCHIAAN
*HG = PASTOR H. DE GROOT
*WB = PASTOOR W. BROEDERS

23 NOV.

Christus, Koning van het heelal
2 Sam. 5,1-3 Ps.122 Kol. 1,12-20 Lc.
23,35-43

ACTIVITEITENOVERZICHT

4,11,18, 25 19.00 uur Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie

(info: jokevtol@gmail.com)

15,22,29

14.00 uur Priester Hendrikzaal,

Leimuiden

Bijeenkomst over Maria

PASTOOR J. GLAS (J.C.)
PASTOORCLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459

©

DIAKEN A. VAN AARLE (A.A)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267

=

KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369

J
e
&
%

PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)

H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349

PASTOR

PASTOR
A.VIJFTIGSCHILD J. VAN DER BIE
(AV) {J.B)
PASTOR PASTOR
A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN
(A.B) (c.s)

EUCHARISTIEVIERING

WOORD- & GEBEDSVIERING

FAMILIEVIERING

)

OECUMENISCHE VIERING

S

ROZENKRANS BIDDEN

@

PRAISEVIERING

=)

OVERIGE VIERING

&
VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR

LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL
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26 OUDER EN KIND

Iets kKwiyt?
Ruimte voor iets nieuws!

DOOR SASKIA VAN DE VEN - VINK

In het vorige nummer van Samenstromen ging het
over de vakantie. En dan nu het vervolg: wat heb

je geleerd? Wat heb je gedaan? En ben je ook iets
kwijtgeraakt?

Heilige Antonius mijn beste
vrind, zorg dat ik mijn ...
weer vind!

. Mijn oma bad met enige
' regelmaat tot de Heilige
Antonius. Als ze zelf iets
kwijt was, of als een van haar
kinderen of kleinkinderen iets

; kwijt was. Ikzelf doe eigenlijk

nooit een ‘schietgebedje’ naar de Heilige Antonius.
En dat is niet omdat ik nooit iets kwijt ben, maar
meer omdat ik er dan niet aan denk. De Heilige
Antonius kan hier een fulltime baan hebben alleen
al met ons gezin te helpen terugvinden wat kwijt is.

Antonius is in de 13e eeuw geboren in Portugal en
overleden in Italié. Hij was een minderbroeder

die bekend stond om zijn preken en lessen. Bij het
lesgeven gebruikte hij een persoonlijk psalmenboek
dat hij zelf had overgeschreven en er aantekeningen
bij had gezet. Het was een heel bijzonder boek en
had veel waarde voor Antonius. Hij gebruikte het
elke dag.

Op een dag merkte Antonius dat zijn boek
verdwenen was. Het boek bleek gestolen te zijn.
Een van zijn leerlingen had besloten het klooster
te verlaten en had Antonius’ psalmenboek
meegenomen. In plaats van boos of verdrietig te
worden, ging hij bidden met het vertrouwen dat er
een oplossing zou komen.

Enkele dagen later klopte de jongeman aan de
kloosterdeur, met het psalmenboek in zijn handen.
Hij had spijt gekregen en bracht het boek terug.
Voor Antonius was dit geen gewone samenloop

van omstandigheden, maar een echt wonder. Zijn
gebed werd verhoord. Wat verloren was, werd op
wonderbaarlijke wijze teruggevonden. Dit verhaal
wordt door de minderbroeders nog vaak naverteld en

SAMENSTROMEN HERFST 2025

gezien als het eerste wonder dat God op Antonius’
voorspraak verrichtte.

En zo komt het dat in veel gezinnen Antonius
wordt aangeroepen als er iets kwijt is. Als een
voorwerp niet snel genoeg gevonden werd, dan
moest Antonius het in sommige huiskamers ook
ontgelden. Zijn beeld werd dan omgedraaid, in een
hoek van de kamer gezet, naar de kelder verbannen
of zelfs onder een druppelende kraan geplaatst,
totdat het verlorene teruggevonden was.

Antonius van Padua is ook patroonheilige van

oa bakkers, bergbewoners, reizigers, sociaal
werkers, gehuwden, geliefden, huisdieren, vee en
aardbeienverkopers in Rome. De feestdag van de
heilige is op 13 juni.

Heb je ook iets achtergelaten, kwijtgeraakt,

in de vakantie?

De spanning die je had of je wel over zou gaan?

Het altijd maar dingen ‘moeten’ of willen doen?
Vakantie is vaak ook goed om even na te denken
wat je anders zou willen, of wat je zou willen in het
aankomende (school)jaar. Of welke dingen je anders
of misschien wel helemaal niet meer zou willen
doen in je leven.

Met mijn handen samen
en mijn ogen dicht
kom ik met U praten
Vader van het licht.
Ik wil U bedanken,
ook voor deze dag.
Wilt U voor mij zorgen
dat ik groeien mag?
Wilt U mij ook helpen
als ik speel of leer,
om bij U te blijven
heel dicht bij U, Heer?
Zegen alle kinderen.
Mensen groot en klein.
Laat er vrede komen,
laat erliefde zijn.



SAMEN
onderweg

Voor afspraken over ziekenzalving:
H. Clara 06-11853352
H. Franciscus 06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas 06-17272318
Kapelaan van Paassen 06-30678369

Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar

Tel. 0172-609538

info@rkgroenehart.nl

wwuw.rkgroenehart.nl

£} HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 9.00 tot 13.00 uur

Colofon

Aarlanderveen

HH. Petrus- & Pauluskerk

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 01013038 90

H. Clara BCP A'veen

Secretariaat: tel. 0172-571323

wo. 9.00-12.00 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Gerda Baak, tel. 06-21441460,
ghmbaak@hotmail.com

of nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Langeraar

H. Adrianuskerk

Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67

H. Clara Kerkb. BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130

R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Angelique de Jong en R. van der Vlugt
nieuws_langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk

Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00

H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101

di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie

Elleke van Klink-Kwakkenbos
nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Samenstromen:

Peter Baas
onlysonyfreak@hotmail.com
nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 304218

H. Clara BCP Nieuwveen

Secretariaat: tel. 0172-538125

vrij. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: via secretariaat
of nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl

Noorden

H. Martinuskerk

Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97

H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128

wo. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Corina Pietersen - tel. 0172-409637
corinapietersen@outlook.com

of nieuws_noorden@rkgroenehart.nl

Zevenhoven

H. Johannes Geboortekerk

Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NLO2 RABO 0300 3183 24

H. Clara BCP Zevenhoven

Secretariaat: tel. 0172-538291

ma. 9.00 - 11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl

CONTACT | COLOFON 27

Roeclofarendsveen/ Oude- en
Nieuwe Wetering

H. Petruskerk

Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
Mariakerk

Pastoor Onelplein 1,2371 €EZ
Roelofarendsveen

Secretariaat Emanuelkern: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

IBAN NL32 RABO 0301128219

H.Fr. Kerkb. BCP R'veen - OW - NW
Nieuwsbriefredactie: (ook voor kopij
Samenstromen)

Bep Verdel-Turk, tel. 06 29 20 90 47
bepverdel@ziggo.nl of
nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Hoogmade/ Woubrugge

O.L.V. Geboortekerk

Kerkstraat 59, 2355 AG Hoogmade

IBAN NL52 RABO 0123 2014 38

H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237

di. 9.00-10.00 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk

W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NLO8 RABO 0127 7040 00

H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118

do. 9.00-12.00 uur
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Laura van der Meer-Hogeboom,

tel. 0172-507295

abmvdmeer@planet.nl of
nieuws_leimuiden_rijnsaterwoude@
rkgroenehart.nl

Rijpwetering/Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk

Pastoor v.d. Plaatstraat 17,

2375 AE Rijpwetering

IBAN NL51 RABO 03011162 37

H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk
Oud Ade-Rijpwetering

H. Bavokerk

Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade

IBAN NL14 RABO 03011076 88

H. Franciscus Kerkb. Bavokerk

Oud Ade-Rijpwetering

Secretariaat (Pastorie Rijpwetering):
tel. 071-5018278

ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl

Oud Ade, tel. 071-5018219
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
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OMZIEN NAAR DE ANDER

Mini-symposium over schuld

Sprekers:

oe is het om te

moeten leven met
schulden? Wat doet dat
met je? En hoe komen
mensen in schulden?
Ruim een half miljoen

03 - .
hu]_ShoudenS hee:ft Anviksha Fagoe, ervaringsdeskundige en schrijfster van het boek:

Ook ik mag er zijn.

problematische

schulden, dat wil

bijvoorbeeld zeggen

dat ze rood staan,

rekeningen niet

kunnen betalen en/of

betalingsachterstanden " de;’ﬂ;’j‘;“ew‘”mCDAgemee”“K““g R

hebben en nietinstaat | & & 'y Deavond wordt opgeluisterd door
- het koor Canta Libre,

zijn dit zelf op te lossen. - f 0.L.v. Greetje de Haan.
Mini-symposium "Je geld of je leven”

Schuldhulpmaatje wil in onze streek Plaats: ~ RKkerk Zevenhoven,

deze mensen helpen. Taboe doorbrekend. Noordeinde 26 in Zevenhoven
Datum:  vrijdag 1o oktober

> . Kerk open: 19.00 uur
Op vrijdag 10 oktober is het Aanvang: 19.30 uur

mini-symposjum over dit onderwerp. Sluiting: 22.15 metdaarna een gezellige nazit.




