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SAMEN KERK ZIJN

Samen kerk zijn rond Kerst betekent het
delen van hoop en liefde, niet alleen binnen
onze geloofsgemeenschap, maar ook met de
wereld om ons heen. Het is een uitnodiging
om elkaar te ontmoeten, verhalen te delen,
en om samen te vieren. Niet alleen in onze
kerken, maar ook daarbuiten is daar de
komende tijd volop gelegenheid voor. Mooie
kerstwandelingen, prachtige concerten en
zelfs een open stal met escaperoom. Wij kijken
er nu al naar uit!

En bent u nog op zoek naar een passend

en inspirerend cadeautje voor onder de
kerstboom? Kijk dan eens naar het boek
‘Honderd verhalen’ van Pater Jan Zwirs, uit
zijn tijd als missionaris op Borneo en pastoor
in het Oost-Brabantse Lierop. U kunt het nog
tot 10 december bestellen (meer info vindt u op
pagina 6).

Wij wensen u mooie dagen.

Ellen van der Hoorn &
Josine Verhagen-van Velzen

FRANS & KLAAR

¢ Wij wensen U een nieuw joar
mek hoop en mooie momenten.
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PASTORAAL WOORD

Nooit genoeg vredes

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

T Y n de kerstnacht horen we de woorden van
de profeet Jesaja: ‘Een kind is ons geboren,
een zoon ons gegeven. En we noemen hem
Vredevorst.’ Ze klinken in een tijd vol onrust, in
een wereld verscheurd door oorlog en geweld.

We zien het iedere dag: stukgeschoten huizen,
verwoeste levens. Er is geen ontkomen aan.

Zelfs dichtbij, om ons heen in Nederland zijn

er spanningen en verdeeldheid, is er het kleine
geweld in relaties. Het kan moedeloos maken.
Verandert er nou nooit iets? Zal het ons ooit lukken
in vrede te leven?

Vrede op aarde

Aan de hemel zal het niet liggen. De boodschap
van kerstmis liegt er niet om. Engelen zingen: ‘Eer
aan God in den hoge en op aarde vrede onder de
mensen’. Vanaf Jezus’ geboorte is de toon gezet.
Hij raakt mensen aan en ze veranderen. Blinden
zien, lammen lopen en armen horen het goede
nieuws van Gods liefde. Waar Hij gaat, wordt het
licht.

Jezus is onze vrede

Later zal Paulus schrijven: ‘Hij is onze vrede.’
Die vrede is geen vrome wens, niet iets, maar
iemand. Jezus overbrugt alle tegenstellingen en
elke hokjesgeest. Hokjes voor Joden en heidenen,
mannen en vrouwen, vrije mensen en slaven,
armen en rijken. Maar in de kerk breekt God die
allemaal open. Wie je ook bent, wat je afkomst
ook is, God geeft in Jezus zijn vrede aan mensen.
Een vrede die je niet kunt kopen of verdienen. Het
wordt je zomaar gegeven.

Dat is een kostbaar cadeau, want het heeft Jezus
alles gekost. Hij is ervoor gestorven. Maar in zijn
verrijzenis deelt Hij ruimhartig zijn vrede uit.
Wanneer Hij aan zijn leerlingen verschijnt, is zijn
eerste, uitdrukkelijke groet: Vrede voor jullie. Met
dat woord begint ons geloof in Jezus. Hij is onze
vrede.

Vredeswens

De toon is dus gezet. Nu zijn wij aan zet. Daarom
wensen wij elkaar vrede. Als de voorganger zegt:
‘Ik wens u de vrede van onze Heer Jezus Christus’,
volgt er meteen op: Wens elkaar de vrede.” We
kijken onze buren aan, knikken hen toe of geven
een hand. Een ontspannen moment, een oud
gebaar. Vanaf het begin van de kerk gaat die
vredeswens met ons mee.

Oefenplaats voor de vrede

Wij maken die vrede niet zelf - als we dat

al zouden kunnen! We blijven mensen met
verschillende inzichten en belangen. We begrijpen
elkaar niet altijd en dat geeft frictie. Het is niet
mijn vrede die ik deel met jou, het is de vrede

van Jezus. Daarom moet je de vrede eerst willen
ontvangen. Als je er niet voor open staat, gebeurt
er niets. God dwingt ons niet - dat doen al te veel
bullebakken - zijn vrede vraagt bescheiden om
onderdak in ons leven. Maar die vrede ontvangen,
delen en verder dragen verandert je leven en

kan de wereld veranderen. Want bij God is niets
onmogelijk.

Daarom wens ik u vrede. En niet alleen met kerst,
maar iedere keer dat wij elkaar in Jezus’ naam de
hand reiken.
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Een rol in je levens

DOOR JOHN VAN VELZEN

11 TY)ap wil je een column schrijven voor de
Samenstromen?” Aan de keukentafel zijn we
in gesprek over de kerk, het vrijwilligerswerk en de
Samenstromen. Nu ben ik nogal snel geneigd ja te
zeggen en had ik de vraag al een keer geprobeerd te
ontwijken. Ik probeerde me voor te stellen hoeveel
tijd het in beslag zou nemen. “Het is maar eens in
het kwartaal”, hoor ik zeggen. En wat ga ik dan
schrijven? We hebben net de laatste column gelezen
van Rob, een ervaren schrijver, kan ik dat niveau
wel halen? Zo gaan er allerlei gedachten door je heen
als je gevraagd wordt een nieuwe rol op je te nemen.

Een mens heeft of speelt veel rollen
in zijn leven. Zo ben ik vader van
twee dochters, waarvan één
in de redactie zit, ben ik
echtgenoot van Marian,
al veertig jaar, en nog

een dag in de week coach
voor mijn collega’s bij

de bloemenveiling. In

de rol van secretaris

van de parochiekern
Emanuel bemoei ik

me met allerlei zaken.
Van Actie Kerkbalans

tot een Zienswijze op

de vitaliteit van onze
kerkgemeenschap.
Daarnaast ben ik
tuinman in onze grote
tuin en speel ik graag

in de winter met Lego.
Een spelend kind in een
woelige wereld.

Als columnist mag je
beschouwen wat er

om je heen gebeurt, je
verwonderen over van

alles en een mening geven.
Met de gedachte dat ik iets kan
bijdragen aan een betere wereld
neem ik deze rol op me.
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Over rollen gesproken. Je hoort wel zeggen dat
iemand een rolmodel was in zijn of haar leven.
Een leraar of ouder, een artiest of de trainer van
je sportclub. Iemand die je een bepaalde Kkijk op
het leven heeft gegeven. Die je geleerd heeft om je
ergens voor in te zetten of door te zetten. Iemand
die je de ogen heeft geopend voor het mooie in
het leven of de zin in het leven. Voor veel
mensen, 0ok voor mij, is Jezus een
rolmodel. Een voorbeeld hoe je
in het leven kunt staan en
kunt omgaan met

andere mensen.

Kunt waarnemen
zonder oordelen en
kunt handelen zonder
eigenbelang.

We leven in de dagen
naar kerstmis. We vieren
de geboorte van Jezus.

De geboorte van een
levenswijze, van een manier
om met elkaar om te gaan.

Denkt u eens na welke rol
Jezus in uw leven speelt en
welke rol u speelt in het leven
~. van anderen.

Fijne dagen, niet
alleen met kerst!



God roept!

DOOR PASTOOR JACK GLAS

God roept! En aan ons is het om goed te luisteren.
Want God heeft een plan voor ons allemaal. Een
plan om een vervuld en gelukkig leven te leiden,
als een “levende bouwsteen” van zijn kerk!

Zo wist ik mij geroepen, inmiddels al zo’n 25

jaar geleden. Met name om de vreugde die ik bij
God had ervaren te delen met anderen, als zijn
priester! En die weg ben ik gegaan. Inmiddels
mag ik al zo’n 15 jaar priester zijn, een reden voor
dankbaarheid.

En dan blijkt dat het priesterschap meer inhoudt
dan waar je in eerste instantie aan dacht. Naast
het delen van het geloof en het vieren van de
sacramenten, hoort ook het leiderschap van de
geloofsgemeenschap erbij.

Aan de ene kant is het natuurlijk mooi om
leiding te geven aan zo’'n mooie gemeenschap

als onze parochiefederatie. Maar er is ook een
andere kant. Gelukkig zijn er velen in de parochie
die het leiderschap “meedragen”. Denk aan de
andere teamleden, de besturen, de Stuurgroep
Missionaire Parochie en nog vele anderen. We
doen het samen.

Maar sommige beslissingen blijven moeilijk.

We praten erover met elkaar en met andere
betrokkenen, we denken erover, we bidden en
vragen Gods zegen, en uiteindelijk nemen we een
besluit. Maar het blijft lastig.

In deze Samenstromen lezen we over twee
van dat soort beslissingen: de toekomstvisie
in de Clara-parochie waarbij we als één
parochiefamilie verder willen met drie
kerkgebouwen en dus afscheid moeten nemen
van drie andere. En in de Franciscus-parochie
waar we afstand gaan doen van de Mariakerk.

Mijn vaste hoop en gebed is dat we elkaar blijven
vinden en samen steeds meer die vitale en
vreugdevolle gemeenschap worden die we zo
graag willen zijn.
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VORMSEL IN ONZE FEDERATIE

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

De bisschop heeft

ons laten weten dat

hij op vrijdagavond 14
februari het H. Vormsel
komt toedienen in

de Petruskerk. Een
bijzondere dag voor de
vormelingen van de H.
Franciscus. Komt u ook?

Voor de Claraparochie is het H. Vormsel op
zaterdag 5juli. Dat geeft ons genoeg tijd voor een
goede voorbereiding. Woon je in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Ter
Aar, Zevenhoven? Zit je in groep 8 of word je 12 of 13
jaar? En wil je meedoen of eerst meer weten? Kom
dan naar de informatieavond op maandag 10 februari
om 19.30 uur in het Achterom in Aarlanderveen,
Noordeinde 26. En neem gerust je ouders mee!
Dan vertellen wij je over het Heilige Vormsel en de
weg daarnaartoe, wanneer het is en wat je kunt
verwachten. En je mag al je vragen stellen. Kom
je ook?

ANKERZONDAGEN

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

In december beginnen de Ankerzondagen. Op
zondagochtend om 10.00 uur zijn gezinnen
welkom voor een speels programma over de
Eucharistie. Samen ontdekken we - kinderen én
ouders - wat er gebeurt in een Eucharistieviering.
En daarna vieren we met iedereen op een
kindvriendelijke manier. Ieder gezin is welkom.

SAMENSTROMEN WINTER 2024
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Gaat uw kind Eerste Heilige Communie doen?
Geef het dan op via de website van de parochie.
Op zondag 18 mei om 11.15 uur is de Eerste Heilige
Communieviering.

De Ankerzondagen zijn op: 15 december, 26
januari, 9 maarten 6 april, zowel in de Petruskerk
als de H. Adrianus.

100 verhalen
Pater Jan Zwirs

DOOR LOEK SASSEN

Zilverdoppen voor de missie. En alle leerlingen,
die in de jaren zestig op de St. Jean Baptiste de la
Salle (lagere school) in Langeraar zaten, weten
het nog wel: de jaarlijkse "lorrenactie’ voor pater
Zwirs.

Jan Zwirs (1940) vertrok in 1967 - als pater

van de Congregatie van de Heilige Familie -

naar Indonesié. Tot 2000 werkte hij daar als
missionaris in het binnenland van Kalimantan

- vroeger Borneo geheten -. “Als kleine jongen

las ik al verhalen over missionarissen. Dat klonk
avontuurlijk. Dat wilde ik worden.” Na 33 jaren
op Borneo werkte hij nog 20 jaar als pastoor in het
Oostbrabantse dorp Lierop.

In de loop van zijn leven heeft hij veel
meegemaakt en ontdekte de kracht van verhalen.
Na zijn vertrek uit Lierop vond hij eindelijk rust
om een aantal van die verhalen op papier te zetten
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en in boekvorm uit te geven met als titel '"Honderd
Verhalen’. De eerste editie (350, april 2024) was
snel uitverkocht - voornamelijk aan vrienden

en familie - en een van de lezers zei tegen mij:
“Waarom laat je geen tweede editie drukken,
want er zijn vast veel meer mensen die benieuwd
zijn naar jouw avonturen?!”

“Maar om een tweede druk te kunnen realiseren,
moet ik wel uit kunnen gaan van een minimum
aantal stuks in bestelling; ik denk zelf aan 'n
nieuwe uitgave van tenminste 50 exemplaren,
anders wordt-ie te duur en ik wil de prijs op

max. €10,00 houden”. Het boekje is uitgevoerd
in paperback en bevat bijna 150 pagina’s (met
kleurenfoto’s).

Mensen die geinteresseerd zijn in een boek voor
zichzelf of wellicht om cadeau te geven, kunnen
dat vrijblijvend kenbaar maken via mailadres:
100overhalenpjz@gmail.com. Lukt dat voor 10
december aanstaande?

Bij voldoende animo wordt het boekje herdrukt

en krijgen alle belangstellenden vervolgens een
uitnodiging om daadwerkelijk te bestellen. Enkele
weken later volgt dan de distributie.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
EN WIE ZOEK J1J?

DOOR ELLEN VAN DER WILLIK
VANUIT DE STUURGROEP MISSIONAIRE PAROCHIE
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PAROCHIE

MISSE ENAIRE

Heb je soms het gevoel dat je zoekende bent naar
wat écht betekenis heeft in je leven? Dat je dieper
wilt gaan in geloof, maar niet altijd weet hoe?
Dan is de derde Missionaire Parochie conferentie
in Veenendaal precies iets voor jou.

Dit jaar gaan we op 8 februari 2025 samen naar
Veenendaal. Het thema is: Blijf in Mij.
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Samen kerk ziyn
in drie van de zes

kerken in de H.
Clara parochie

DOOR PAROCHIEBESTUUR H. CLARA
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Het parochiebestuur van de H. Clara wil drie van de

“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. zes kerken behouden, op basis van het advies van
Alsiemand in Mijblijft en Ik in hem, de werkgroep Samen Kerk Zijn. Dit advies, dat de
zal hij veel vrucht dragen.” vitaliteit (incl. gebouwen en financién) van de kerken

Johannes1s:s analyseerde, is integraal overgenomen en wordt op
18 november voorgelegd aan het Bisdom Rotterdam.

Op deze conferentie duiken we dieper in wat het

betekent om verbonden te blijven met God in een De locaties Langeraar en Aarlanderveen blijven
wereld vol afleiding. Door inspirerende sprekers, behouden vanwege hun vitaliteit. Ook de locatie
worship, workshops en getuigenissen gaan we Zevenhoven blijft open. Een brede behoefte is
op ontdekkingstocht. We laten ons uitdagen geconstateerd om aan de oostkant van de parochie
en versterken om het geloof op een vernieuwde een relatief kleine locatie met lage onderhoudskosten
manier te beleven. en goede faciliteiten te behouden. Voor de kerken in
Nieuwkoop, Nieuwveen en Noorden wordt geleidelijk
Je bent niet alleen. Jongeren en oudere jongeren een sluitingsproces gestart, mits het Bisdom instemt
uit het hele land komen samen hongerig naar met het voorgenomen besluit.
verdieping en vernieuwing. Dit is jouw kans
om in een open en enthousiaste sfeer met Het besluit is tot stand gekomen in een zorgvuldig
anderen te ontdekken wat “Blijf in Mij” voor en open proces. In juli bezochten 240 parochianen
jou kan betekenen. Dus als je wilt groeien, drie bijeenkomsten, waarin uitleg werd gegeven over
nieuwe vrienden wilt maken en klaar bent voor de analyse en het waarom van de keuzes. Vragen,
verandering, ga met ons mee! zorgen en suggesties werden gedeeld en openbaar
gemaakt. Vicevoorzitter Gerard van der Hoorn
Praktische informatie zie; erkent de emotionele impact; “We begrijpen dat dit
www.missionaireparochie.nl. Heb je interesse pijn doet. Het sluiten van een kerk betekent verlies
neem dan contact op met de team-assistent: van dierbare herinneringen en tradities.” Maar
team-assistent@rkgroenehart.nl. We kunnen hij benadrukt ook de noodzaak van deze stappen
samen de kosten dragen en met elkaar reizen. vanwege Kleiner worden van het pastoraal team,
De hele Stuurgroep gaat mee, dus ook een leuke afnemend kerkbezoek, minder vrijwilligers en
gelegenheid om hen beter te leren kennen. financi€le druk.
Om te noteren: De H. Clara wil zich ontwikKkelen tot een Missionaire
AmeezingPraisevieringen 2025 Parochie, met nieuwe initiatieven zoals Alpha en
om 19.30 uur in de Petruskerk Roelofarendsveen het Anker-project om geloofsbeleving te versterken
Zaterdagi8januari  Praiseband The Bridge en parochianen te inspireren. Het bestuur werkt
Zaterdag1maart Cospelkoor Living Words aan een ‘zachte landing’ voor de gemeenschappen
Zaterdag 12 april Koor Faith die hun kerk verliezen, met kleinschalige
Zaterdag 31 mei Worship Ministry devotieplekken en vervoer voor minder mobiele
The Gospel United parochianen. “Alleen door samen kerk te zijn,
Zaterdag 6 september Gospelrock- en maken we ons gereed voor de toekomst,” vertelt
Praiseband Exodus Cerard van der Hoorn.

Zaterdag 18 oktober  Praiseband Faith+

SAMENSTROMEN WINTER 2024
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VANAF MAART OP
WOENSDAGAVOND: ALPHA IN
AARLANDERVEEN

DOOR PASTOR HELEEN VAN DE REEP

Wat is Alpha?

Alpha is een serie avonden
over geloof en leven. Het is
gastvrij, speels, boeiend en
verdiepend.

&

Voor wie is het?

Voor iedereen. Zoekers vinden er goede informatie
over (katholiek) geloven. Ook als je al (een beetje)
gelooft, ben je welkom. Ieder heeft een eigen
bijzondere inbreng.

Samen meedoen kan ook. Echtparen, (groot)
ouders en (klein)kinderen, deden dat al. En ook
belangrijk: Het is gratis en vrijblijvend. Je hoeft er
niets voor te betalen en we dringen niemand iets
op. Want in geloof past geen dwang.

Waar is het?

We beginnen vanaf maart en het duurt tot
halfjuni. Datlijkt veel, maar de tijd vliegt om
(vooral als het leuk is). Het is in het Achterom in
Aarlanderveen (Noordeinde 26).

Hoe gaat zo’n Alpha avond?

We beginnen met gezelligheid en lekker eten.
We mogen zomaar aanschuiven, er is voor ons
gekookt. Daarna volgt het thema van de avond -
via spel, inleiding en gespreksvragen.

Hoe vinden mensen dat tot nu toe?
We krijgen veel positieve reacties. Alpha brengt je
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echt in contact met anderen. We hebben aandacht
voor elkaar. Voor de kerk is het een zegen. We
groeien in deze ontmoetingen.

Vrijblijvend uitproberen? Kom naar de
proefavond: Is er meer?

Op donderdag 12 december.

(Kerkstraat 57, 2353 AG Hoogmade).

Of op woensdag 19 februari in Aarlanderveen.
We beginnen om 19.30 uur (zonder maaltijd)

Alvast inschrijven kan op de proefavonden of via
de website: rkgroenehart.nl/ik-ontdek/alpha/

KINDERKOOR DE VROLIJKE
NOOT IS VERNIEUWD EN NU
TOEGANKELIJK VOOR KINDEREN
UIT ALLE KERNEN!

DOOR CHANTAL KEIJZER

De Vrolijke Noot is het kinderkoor van Langeraar
en omliggende dorpen. Alle kinderen vanaf groep
3 zijn van harte welkom om mee te zingen. Je
hoeft niet uit Langeraar of Papenveer te komen,
ook als je in Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar of in
een andere kern woont ben je van harte welkom!

Ook deze kerst zijn alle kinderen uit de

verschillende kernen welkom om te komen

zingen! Sluit je lekker aan om 16.00 uur op

kerstavond?

* Kerstavond 24 december gezinsviering om 17:00
in Langeraar. Wij starten om 16:00

* 1e kerstdag 25 december Kindje wiegen 13:00.
Wij starten om 12:00

Opdedagvandeviering §
starten wij een uurtje
eerder. We beginnen
dan met een repetitie in
de kerk waarin we alle
liedjes van die viering
doorzingen. Daarna
drinken we samen wat
en aansluitend gaan we
zingen in de viering. Daarnaast wordt er ook (voor
wie kan) gerepeteerd op vrijdagmiddag van 12:30 -
13:45 op basisschool Aeresteijn in Langeraar. In de
schoolvakanties is er geen repetitie. Er zijn geen
kosten verbonden aan deelname,




Kom jij ook bij ons zingen? Of het gewoon een paar
keer proberen? Je bent van harte welkom en mag
gewoon binnenlopen voorafgaand aan de viering
of bij een repetitie! Je mag natuurlijk ook aan
beiden meedoen. Voor vragen kun je altijd contact
opnemen met Chantal via e-mail: chantalkeijzer@
hotmail.com.

We hopen jullie met kerst te zien!

Vertrouwenspersoon
voor de hele federatie

DOOR BESTUUR CLARA & FRANCISCUS FEDERATIE

Het parochiebestuur en pastoraal team staan voor
een sociaal veilige en integere parochie. Toch kan
het gebeuren dat je als werknemer, vrijwilliger
en/of parochiaan te maken krijgt met ongewenste
omgangsvormen en integriteitskwesties,

zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie,

agressie, geweld, seksuele intimidatie, fraude,
machtsmisbruik of belangenverstrengeling. In
dat geval kan je dit bespreekbaar maken bij het
parochiebestuur of het pastoraal team. Daarnaast
kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die

bij de parochie betrokken is, zoals werknemers,
vrijwilligers en parochianen. Je kunt bij de
vertrouwenspersoon terecht voor informatie,
opvang en begeleiding bij zorgen over ongewenste
omgangsvormen en integriteitskwesties.

De vertrouwenspersoon vangt jou op en biedt
een luisterend oor. De vertrouwenspersoon helpt
jou bij hetin kaart brengen van verschillende
opties, begeleidt jou desgewenst bij het voeren
van gesprekken of (klachten)procedures en kan
je wijzen op andere hulpverlenende instanties of
professionals.

De vertrouwenspersoon voor onze parochie is
Marieke Wijnbeld. Je kunt haar mailen voor

het maken van een afspraak via contact@
mariekewijnbeld.nl 0.v.v. vertrouwenspersoon
Parochie [naam] of bellen op 06 - 34712191. Het
melden van kwesties bij de vertrouwenspersoon is
gratis.

FEDERATIE NIEUWS

Meer informatie is te vinden op
www.mariekewijnbeld.nl

P]‘ ka@ wwellﬂf | vertrouwenspersoon

AVOND VAN BARMHARTIGHEID,
VAN VERGEVING!

DOOR KAPELAAN VAN PAASSEN

Barmhartigheid en vergeving staan voor datgene
wat we zelf graag ervaren als we tekort zijn
geschoten. En wat ook door ons geschonken kan
worden aan degene(n) die tegenover ons fouten
hebben gemaakt. Wie in staat is om te vergeven,
maar ook wie in staat is vergeving te ontvangen
zet zich in om de wereld een beetje beter achter te
laten dan dat hij/zij hem heeft aangetroffen!

Het gaat erom dat we vo0r en met elkaar werken
aan een betere wereld; over persoonlijke grenzen,
over landsgrenzen en religieuze grenzen heen.
Dat is de opdracht die wij, Christenen, van Jezus
hebben meegekregen. Als we werkelijk willen
leven vanuit de Blijde Boodschap, kunnen we

de komende adventsperiode waarin we ons
voorbereiden op Kerstmis, erover nadenken in
hoeverre we, ieder voor zich, daarin zouden
willen en kunnen groeien.

De afgelopen jaren hebben we in aanloop naar de
beide grote kerkelijke feesten telkens een Middag
van Barmhartigheid georganiseerd.

Deze keer zal op maandagavond 9 december
om 19.30 uur in de Petruskerk in
Roelofarendsveen de Viering van Vergeving
worden gehouden. In deze viering krijgen
we de kans om bij onszelf na te gaan
hoe we sommige dingen in ons leven
wellicht anders, beter, kunnen
invullen. Wie wil kan God ook om
vergeving vragen in een biechtgesprek,
het sacrament van Boete en Verzoening,
met één van de aanwezige priesters.

Zo mogen en kunnen wij ons hart
voorbereiden op de komst van het
kerstkind.

U bent van harte welkom!

SAMENSTROMEN WINTER 2024
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Stille Omgang
2028

DOOR CEES VAN DER VLUGT

In de nachtvanis

op 16 maart 2025 zal

de jaarlijkse Stille

Omgang plaatsvinden.
Vertegenwoordigers van het
Samenwerkende Genootschap Stille Omgang
Clara & Franciscus Federatie zijn naar de
jaarvergadering van de Stille Omgang in de Goede
Herderkerk in Amsterdam Buitenveldert geweest
om met alle andere genootschappen uit geheel
Nederland een goede organisatie op poten te
zetten.

S
PeLgRW

Het gaat een bijzondere Stille Omgang worden,
niet alleen omdat in het blad Tussenbeide
ruimschoots aandacht is voor Bedevaarten, maar
zeker ook omdat de Paus het jaar 2025 uitgeroepen
heeft tot Jubeljaar en de stad Amsterdam haar
750 jarig bestaan viert. Nu reeds noteren: Stille
Omgang 2025 - 15/16 maart.

INZAMELING VOOR DE
VOEDSELBANK VANAF I5
DECEMBER

DOOR RIET SPEKMAN, WERKGROEP FEDERACTIE

ranciscus

Ook dit jaar organiseert de werkgroep FederaCtie
weer een inzameling voor de Voedselbank. De
periode rond Sinterklaas en Kerstmis is vaak een
tijd vol weelde. Uitgebreide kerstdiners, cadeau’s,
kerstpakketten, versiering. Op allerlei manieren
proberen we in de donkere dagen zoveel mogelijk
gezelligheid en warmte te creéren.

Het zijn ook dure tijden. Met name voor degenen
die financieel krap zitten een extra kopzorg om
deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Het is
fijn dat de Voedselbanken ook in deze periode
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onverminderd doorgaan met het voorzien in de
voedselpakketten.

Wanneer en waar?

Vanaf 15 december kunt

u spullen inleveren in de
daarvoor bestemde bak of
mand in uw eigen kerk. Het
geeft u ook de gelegenheid
om bij het bezoeken van

de kerstvieringen -en andere
kerstevenementen in de kerk een

artikel mee te brengen.

De voedselbankactie duurt van 15 december t/m
31januari. U kunt de artikelen altijd inleveren
als de kerk open is. In enkele kernen zijn weer de
extra inzamelinguren op zaterdagochtend. Kijkt
u hiervoor in de nieuwsbrief van uw eigen kern.

\

Wat kunt u inleveren?

Basisproducten zoals koffie, thee, (zilvervlies)
rijst, pasta, soep in zak, groente in blik,
havermout, e.d. Maar ook de wat luxere
producten, bijvoorbeeld iets uit uw kerstpakket,
zijn van harte welkom. Leg ze na de feestdagen
niet ongebruikt in de kast, maar lever ze in

bij de kerk. Wij zorgen dan in januari datde
ingeleverde spullen bij de Voedselbank terecht
komen.

Bij voorbaat hartelijk dank!



Kevelaer 2025

DOOR DIAKEN ANDRE VAN AARLE

De bedevaartreis naar Kevelaer is gepland van 1
september tot en met 3 september 2025

We hopen dit jaar naast de vertrouwde
bedevaartgangers ook nieuwe deelnemers te
kunnen meenemen. U kunt denken aan de
kinderen van de oudere bedevaartgangers, maar
ook jong volwassenen zijn welkom. De bedevaart
naar Kevelaer is een combinatie van geloof vieren
en gezelligheid. Verdere publiciteit volgt later.

AANBIDDING H. SACRAMENT
IN LANGERAAR EN
ROELOFARENDSVEEN

DOOR DIAKEN ANDRE VAN AARLE

Gedurende de Advent
(voorbereiding op Kerstmis)

is op woensdagmiddag

van 12.00 uur tot 13.00 uur
gelegenheid om te bidden in de
H. Adrianuskerk in Langeraar
en op zaterdagmiddag

van 13.00 uur tot 14.00

uur in de Petruskerk in
Roelofarendsveen. In een mooie
monstrans is het H. Sacrament
uitgesteld. Op het halfuur
begint een kort gebed met
psalmen en schriftlezingen.
Daarna is er weer stilte.

De aanbidding is in de Rk traditie een oud
gebruik. De Rk kerk kent vanaf haar oorsprong
het besef dat Christus werkelijk aanwezig is

in de Eucharistie. Het is eenn oud gebruik om

een gewijde hostie te plaatsen in de monstrans
en daarin Christus te aanbidden. Juist in deze
tijd is dit gebed van groot belang. De wereld is
onrustig en we mogen onze gebeden bij Christus
neerleggen. ledereen, jong en oud, wat en hoe je
gelooft, is van harte welkom.

Langeraar: 4, 11 en 18 december.
Roelofarendsveen: 7, 14 en 21 december.

FEDERATIE NIEUWS I

JAN VAN CAPEL TREKT DE
KERK IN NOORDEN VOL MET
KERSTGROEPEN EXPOSITIE

DOOR RICHARD VAN ZIJLL

Jan van Capel (74) is weer voornemens om dit jaar
voor de 33ste keer zijn immense Kerststal in de
St. Martinus Kerk te bouwen. Jan maakt er elk
jaar een enorm werk van en het wordt elk jaar
imposanter.

De monumentale kerstgroep van de kerk uit het
atelier van Pierre Cuypers uit Roermond (140 jaar
oud) is het centrale middelpunt. Er komt rond het
altaar van de kerk een heus herdersveld te staan,
een stal met Maria, Jozef en het kind Jezus en aan
de ander kant een vlakte waarin de wijzen uit

het oosten het Kind naderen. Dit alles gaatJan
rijkelijk voorzien van bloemen en planten. Jan
heeft er drie weken een fulltime baan aan. Dagen
en avonden is hij in de kerk te vinden om zijn
arrangement uit te werken en op te bouwen.

Dit jaar wordt net als vorig jaar de Noordense
Kerststal aangevuld met een tentoonstelling van
Kerstgroepen uit alle windstreken van de wereld.
En dat trok vorig jaar veel publiek. Daarom is dit
jaar besloten de tentoonstelling te houden tot en
met het feest van Drie koningen op 6 januari. De
kerk is zodoende dagelijks open van 13.00 - 16.00
uur, met uitzondering van oudejaarsdag, van 17
december 2024 tot en met 6 januari 2025.

Concert Combo Jostiband en kerkkoor
Waimbaji

Tevens wordt dit jaar een heuse aftrap gegeven
als start van de expositie en wel met een concert
in kerstsfeer. Het kerkkoor van de St. Martinus
kerk in Noorden Waimbaji en een combo van de
Jostiband treden op zondagmiddag 15 december
op. Het concert begint om 15.30 uur (tot ca. 16.45
uur) en de kerk is open vanaf14.45 uur. Vooraf

SAMENSTROMEN WINTER 2024



12 FEDERATIE NIEUWS

is er koffie, thee of limonade. Kaarten, a € 10,-,
kunt u reserveren door een email te sturen naar
dorpskerkz.dam@gmail.com.

Mocht u als muzikant, kleinkoor, zanger of
zangeres zin hebben om zelf op te treden in de
mooie St. Martinuskerk van Noorden op het

mooie podium wat Jan heeft gemaakt, dan

nodigt de organisatie u van harte uit om tijdens
de openingsuren van de tentoonstelling te

komen spelen of zingen. U kunt daarvoor contact
opnemen met Jan van Capel. Zijn telefoonnummer
is 06-38075345. We zien uit naar uw komst!

Trouwplannen
VOOt 20257

Marriage Course - Investeer in jullie relatie

The
.. Marriage

« Course

Zijn jullie van plan om komend jaar te trouwen?
Het trouwen in de kerk vraagt een voorbereiding.
Dat gebeurt enerzijds door de gezamenlijke
Marriage Course, anderzijds door persoonlijke
gesprekken met de priester of de diaken.

De Marriage Course vindt plaats in een
ontspannen en gezellige sfeer. Deelnemers
reageren enthousiast: “Het leuke van de cursusis
dat je direct effect hebt, je merkt meteen verschil.”
Geef je alvast op voor de cursus, ook als jullie nog
geen trouwdatum hebben.

Op zoek naar een manier om jullie relatie te
versterken en de band met je partner te verdiepen?
De Marriage Course komt in 2025 terug en biedt
stellen een geweldige kans om samen te groeien.
Jullie gaan samen acht avonden uiteten. Onder
het genot van een heerlijk diner voor twee krijgen
jullie toelichting op thema's zoals lief en leed
delen, omgaan met verschillen, vergeving en
familie. Met concrete vragen en oefeningen gaan
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jullie met z'n tweeén in gesprek. De kracht van

de Marriage Course zit hem in het feit dat de
cursus niet probleemgericht of normatiefis, maar
relaties juist positief benadert.

Tijdens de Marriage Course ga je als stel aan de
slag met je relatie. Niet alleen voor verloofden dus,
maar ook voor stellen die al veel langer bij elkaar
zijn.

Wanneer: Achtvrijdagavonden: 14 en 21 feb, 14 en
21 mrt, 4 en 11 apr, 9 en 16 mei

Tijd: Inloop vanaf18.45 uur, aanvang diner
0Im 19.00 uur, sluiting uiterlijk 22.00 uur

Waar: “De Doortocht”, Doortocht 11,
Bodegraven

Kosten:  €200,- per stel voor de gehele cursus
(exclusief drankjes)

Opgeven: Schrijfje in door een e-mail te sturen

naar info@rkgroenehart.nl met als
onderwerp: ‘Marriage Course 2025’ en
vermeld daarin jullie namen, adres,
e-mailadres en telefoonnummer

“Inspirerend en verdiepend
ook als je al lang getrouwd bent!”
(deelnemers Marriage Course 2023, 25 jaar getrouwd)

Welkom bij de Heer

DOOR DOROTHE KLEIN-VERDEL

Ja, bijnais het jaar voorbij.
Wat bracht het jou? Wat bracht het mij?
Misschien wel vreugde of verdriet,
Jja, wiekent dat allemaal niet.
Zelfs Jozefen Maria 0ok zij
krijgen hun deel net zoals wij.
Zij zoeken vergeefs onderdak
en zijn echt slecht op hun gemak.
Het kindje zal bijna komen,
dit past toch niet in hun dromen.
Zekunnen terecht in een stal,
daar wordt dan Jezus geboren!
Zeleggen het in een kribbe,
Engelen laten dat horen!
Deherders komen aangesneld,
aanhenishet 't eerst verteld.
Ook wij zijn welkom bij de Heer
“Laat ons gaan” ja elke dag weer!
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Adventsacties

SUPERFOOD SORGHUM TEGEN ONDERVOEDING
OP WEST-FLORES IN INDONESIE

DOOR TINEKE UIJTTEWAAL, M.O.V.

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite verbouwen, groeit
om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor snel in droge én natte

hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar omstandigheden. Het is
voor chronische ondervoeding, wat levenslange bovendien goedkoper dan
gevolgen kan hebben. rijst.

De boeren krijgen zaden
om sorghum te zaaien

ADVE NTS AC I E en ze leren het gewas

te kweken en oogsten.

Vervolgens leren ze

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE om er verschillende

gerechten van te maken.

Zois pap van sorghum
Daar willen we samen met u wat aan doen. Dit jaar echt een superfood voor

steunt Adventsactie partners die gezinnen leren kinderen, dat helpt

hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen tegen ondervoeding. De

telen. De lokale partners leren families traditionele,  boeren leren de zaden &
lokale landbouwmethodes. De oude technieken te vermeerderen, zodat ze deze kunnen delen met
zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en andere leden van de gemeenschap. Op termijn
voedzame, biologische gewassen. kunnen ze de zaden ook verkopen.

In West- Flores in Indonesié zijn de boeren Met uw donatie kuntu

de gezinnen helpen om
veerkrachtiger en gezonder te
worden. Maak uw donatie over

door gebrek aan kennis en middelen niet in
staat hun werkwijze aan te passen aan de
klimaatverandering, waardoor er vele mensen
ondervoed zijn. Deze boeren leren met de hulp van op NL21 INGB 0000 0058 50
de lokale partner sorghum verbouwen, een vergeten t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
graansoort, familie van gierst. Het is een voedzaam Of scan de QR-code hiernaast.
gewas, datrijk is aan vitaminen, mineralen,

eiwitten en vezels. Sorghum is gemakXkelijk te Alvast hartelijk dank!
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RE—— OOgStdal’lkdagAarlanderVeen
Minisymposium Als de dood omarmt mag worden o - ce

St. Maartensviering Leimui
ng Leimuiden Uitjekinderkoor De Vrolijke Noot
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Dric Koningens

DOOR PIETER STRUIVE

Deze bijdrage is tot stand gekomen met dank aan de
4oe Spraakwater/Ouder en kind van Saskia van de
Ven-Vink over getallen in de Bijbel.

What'’s in a name? Shakespeare schreef het

al. Drie koningen kennen we allemaal als een
verhaal uit de Bijbel. Maar, bij de Bijbel en

met getallen is de gouden tip: neem de proef
eens op de som. Sla de Bijbel er daadwerkelijk
op na en je leert: het getal drie wordt niet
genoemd en de titel koningen staat er ook niet.
De Bijbel verhaalt over een aantal wijzen*
“basta”. De nadere details, dat het er drie
zouden zijn, omdat de vierde heimwee kreeg
en de onbeschaamde aanpassing, dat het wel
koningen geweest zouden kunnen zijn, en welja
met de namen Caspar, Balthasar en Melchior
(niet in alfabetische volgorde, maar wel precies

in deze), dat hebben wij mensen ervan gemaakt.

Waarom voegen we details toe en wijzigen we
feiten, als het verhaal eigenlijk al af was?

Volgens mij is het puur menselijk wat we doen.

Als we maar lang genoeg over iemand praten,
dan identificeren we een mens uiteindelijk
op basis van de bagage van die persoon. In dit
geval brachten de geleerden goud, wierook
en mirre mee. Drie koninklijke cadeautjes,
dus dat groepje geleerden transformeert

van lieverlee of van mond tot mond tot drie
koningen. We wenden de focus af van het

“wie” en we richten ons op het “wat”. We

doen het steeds weer opnieuw. We noemen
iemand Bakker, omdat een voorouder bakker
was van beroep. Of van der Meer, omdat een
voorouder daaraan woonde, of Hoogenboom
met eenzelfde aanleiding. Of we geven iemand
een bijnaam op basis van wat iemand deed of
kan. What’s in a name?

God noemt mensen niet naar wat we kunnen,
naar wat we doen, naar waar we vandaan
komen of naar de bagage die we dragen.

Cod noemt ons wat we daadwerkelijk zijn:
kinderen van God. Laten we daarom elkaar
helpen om steeds lichter te tillen aan onze
eigen bagage en om steeds minder oog te
hebben voor de bagage van een ander. Dan
kunnen we beter focussen op de kern, het
wezenlijke. In de Bijbel heeft God ons ook Zijn
eigen naam verteld: Jahweh, Ik ben die is.
Basta: dat is genoeg. We mogen vertrouwen
dat God ons nabij is en in navolging mogen we
proberen elkaar nabij te zijn. Laat je oordeel
achter en ga samen op weg. Het maakt niet uit
met hoeveel je bent. Je hoeft niet eens goud,
wierook en mirre mee te nemen. Sterker nog,
mijn tip is: neem dat spul niet mee. Voor je het
weet, heb je de Koning als naam gekregen.

* Het verhaal over de wijzen / magiérs uit het oosten
staat in Matteiis hoofdstuk 2.
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KINDER-KERST-KEUZEMENU

22 december
11.15uur Zevenhoven, H. Johannes Geboortekerk,
met koor Revival

24 december

17.00uur Langeraar, H. Adrianuskerk, gezinsviering
met kinderkoor de Vrolijke Noot
Aarlanderveen, HH. Petrus en Pauluskerk,
met Kindergelegenheidskoor

Hoogmade, O.L.V. Geboortekerk, met koor
Enjoy en Nederlandstalig Koor
Roelofarendsveen, H. Petruskerk, met
kinderkoor Little Stars & koor Faith
Nieuwkoop, O.L.V. Hemelvaartkerk, met
koor De Horizon

17.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

19.00 uur

25 december

13.00uur Langeraar, H. Adrianuskerk, met kinderkoor
De Vrolijke Noot

14.00uur Nieuwkoop, O.L.V. Hemelvaartkerk, met
koor De Horizon

15;:00uur Oud Ade, H. Bavokerk

26 december

10.00uur Aarlanderveen, HH. Petrus en Pauluskerk
10.0ouur Noorden, H. Martinuskerk

11.00uur Roelofarendsveen, Mariakerk

14 december
16.00uur Nieuwveen, kerstwandeling

Vanafis dec.
Noorden, Buitenstal bij de H. Martinuskerk
en tentoonstelling Kerststallen in de kerk

22 december

14.00uur Rijpwetering, Open stal en een escaperoom
met als thema: “op weg naar Bethlehem”

17.00uur Roelofarendsveen, Mariakerk,
Kerstwandeling “op zoek naar het kind”
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Roelofarendsveen - Oude Wetering

De H. Franciscus parochie organiseert op zondag 22
december met de protestantse gemeente weer een
kerstwandeling. De kerstwandeling gaat van de
Mariakerk, Pastoor Onelplein 3, Roelofarendsveen naar
de Schakelkerk, Kerkstraat 11, Oude Wetering.

Gayjij ook mee, op zoek naar het kerstkind?

Samen met een gids ga je op weg naar de kribbe.
Onderweg ontmoet je op verschillende plaatsen de
herders, de wijzen, koning Herodes en Jozef en Maria.
Zij beelden uit wat er zoal geschiedde in die dagen. De
wandeling begint om 17.00 uur en we lopen in groepjes
van ongeveer 25 personen. De wandeling duurt ongeveer
een uur, dus denk aan warme kleding en eventueel een
wandelwagen voor de allerkleinsten. Kinderen mogen
ook hun lampion meenemen tijdens de wandeling. Na
afloop is er iets te drinken en beschuit met muisjes in

de Schakelkerk. Daar zijn pendelbusjes die je weer terug
kunnen brengen naar de Mariakerk om daar de fiets of
auto op te halen. Deelname is gratis, wel staat er een
bus voor een vrijwillige bijdrage. Graag voor 15 december
aanmelden via kerstwandelingkenb@gmail.com.

Nieuwveen

Ook in Nieuwveen organiseren we dit jaar een
kerstwandeling. Op 14 december tussen 16.00 en 17.00
uur is de start bij de H. Nicolaaskerk, Dorpsstraat 41.
Daar krijg je een route aangereikt langs kerken, koren,
een levende kerststal, kerstgroepen en warme chocomel.
De drie wijzen leiden je naar de ster. Voor de kinderen

is er een speurtocht. Deelname is gratis, van tevoren
opgeven is niet nodig en jong en oud is welkom.



OUDER EN KIND

Sint Lucias

DOOR SASKIA VAN DE VEN-VINK

Terwijl ik dit zit te schrijven is de wintertijd
net begonnen. Buiten is het vroeg donker, en
binnen maken we het gezellig met kaarsjes en
lichtjes. Naar aanleiding van dat licht wilde ik
wel eens iets meer weten van Sint Lucia. Hier in
Nederland minder bekend, maar in die Zweedse
woonwinkel had ik er wel eens iets over gezien.
Ook vrienden met kinderen op de vrije school
hadden het erover.

Wie is Lucia?

Lucia van Syracuse (volgens traditie 283-304)

is een christelijke martelares, die vereerd

wordt als heilige door katholieke en oosters-
orthodoxe christenen. Ze werd, volgens de
middeleeuwse legende, uitgehuwelijkt aan een
heidense man en ze weigerde dat. Ze verzette zich
daartegen en het liep niet goed met haar af.

Sint Lucia is patroonheilige van het licht in de ogen
en daarom voor blinden, slechtzienden, opticiens en
oogartsen. Haar naam Lucia komt van het Latijnse
‘lux’ = licht en verwijst symbolisch naar het licht
van Christus, het aanstaande kerstfeest, alsook
naar de winterzonnewende, want de 13e december
was in de Juliaanse kalender de kortste dag. Na haar
feestdag worden de dagen langzaam weer langer.

Lichtfeest

In Zweden en andere Scandinavische landen is het
Luciafeest op 13 december een echt lichtfeest.

Door het hele land worden meisjes verkozen om
Sint Lucia uit te beelden. Deze meisjes lopen aan

het begin van een processie, in een witte jurk, met
een krans van kaarsen op hun hoofd. De rest van
de processie bestaat uit meisjes die kaarsen vast
houden. Ook jongens lopen mee in de processie, in
verschillende soorten kostuums.

Het eten bestaat uit peperkoekjes en een S-vormig
saffraanbroodje genaamd "Lussekatt" - Je drinkt er
traditegetrouw "glogg" (glithwein) bij, geserveerd
met amandelen en rozijnen. Ook koffie wordt vaak
geserveerd. Ik denk dat ik het eens ga proberen.
Saffraanbroodjes bakken! Dat kan vast ook nog in de
kerstvakantie (even Googelen voor het recept).

Als je op de website: www.rkkids.nl/podcasts/ een
beetje naar beneden scrollt kom je een podcast tegen
over Lucia. Leuk om te luisteren, net als alle andere
afleveringen op de site!

Santa Lucia flinke meid
U leefde in een hele moeilijke tijd
Maar ondanks alles stond u sterk
En bleef u trouw aan Jezus en zijn kerk
Laat uw ogen ons wenken met hun geflonker
Zoals 't licht van dit kaarsje ons wenkt in het donker
Amen

Bronnen: kenteringen.nl
isgeschiedenis.nl
hagenpreken.nl
visitzweden.nl
wikipedia
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Angelika Verboom volgde haar hart
en werd ustvaartbegeleider®

DOOR TOM ZUIJDERVLIET

""Zij is altijd bezig met mensen, of het nu als vrijwilliger
is of in haar beroep. Na dertig jaar werken in de
kinderopvang en lang nadenken ging zij iets heel anders
doen. Angelika Verboom: “Als uitvaartbegeleider kan ik
echt iets betekenen voor de mensen.”

Beheercommissie

“Vrijwilliger, dat ben ik in hart en nieren”, zegt
Angelika uit Langeraar. “Als tienjarig meisje was ik al
‘hulpjuf’ bij de plaatselijke gymvereniging Advendo.
Later sloot ik me aan bij de scouting, daarna volgde de
EHBO. Ik ben nu lid van de Beheercommissie (BCP) van
de H. Adrianuskerk in Langeraar en vervul daarin de
functie van vrijwilligerscoordinator, dus de verbinding
tussen de werkgroepen en de kerk. We hebben in de
BCP op het ogenblik geen voorzitter, daarom vervul

ik bij vergaderingen soms die functie. Dat kan echter
wel knellen met mijn werk: ik ben sinds enkele jaren
uitvaartbegeleider. Dat is iets waar je zeven dagen

per week, 24 uur per dag, beschikbaar moet zijn. Wat
betekent dat je in andere functies geen leidende rol kunt
vervullen. Je moet soms op het allerlaatste moment een
afspraak of vergadering afzeggen.”

Uitvaarten

“Vijftien jaar geleden dacht ik er nog helemaal niet aan
om uitvaartbegeleider te worden. Ik had een mooie baan
als locatiemanager in de buitenschoolse kinderopvang
(BSO). Ik maakte toen kort na elkaar drie uitvaarten mee
die grote indruk op mij maakten. In 2008 overleed mijn
schoonvader. Voor het eerst kregen we met een uitvaart te
maken die geregeld moest worden. We hadden geen idee
wat we moesten doen. Het verzorgingshuis waar mijn
vader verbleef, gaf ons een naam en een telefoonnummer
van uitvaartbegeleider Tino. Dat bleek een oude
buurjongen van mijn man te zijn, dus dat voelde meteen
al goed. Tino begeleidde ons in die week helemaal, hij
vertelde rustig wat er allemaal moest en ging gebeuren,
hij nam eigenlijk ongemerkt veel werk uit handen

zodat wij op een mooie manier afscheid konden nemen.
Eigenlijk werd toen al het zaadje geplant. Ik zag dat het
een bijzonder beroep was, ik was erg onder de indruk

van hoe Tino alles organiseerde, hoe hij ons daarin
begeleidde, hoe hij overal oog voor had.”

Nadenken
“Tweeénhalf jaar later overleed mijn schoonmoeder en
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twee weken daarna mijn eigen vader. Dat werden ook
bijzondere en emotionele weken, beide weer met Tino.
Elk afscheid was anders, maar ook weer heel bijzonder.
Ik ging er toen steeds meer over nadenken of het ook iets
voor mij zou zijn. Ik zag dat je in zo’n verdrietige periode
toch echt iets voor anderen kunt betekenen. Het zaadje
werd een struik. Ik begon erover te praten. Eigenlijk

was iedereen wel enthousiast, iedereen vond het ook

wel bij mij passen. Ik voerde in die tijd veel gesprekken.
Uiteraard met mijn man, want het is geen van 9-tot-5-
baan, en zeker ook geen beroep als je jonge kinderen hebt.
Mijn drie kinderen waren nog aan het opgroeien, ik was
druk met allerlei vrijwilligerswerk zoals op de school van
mijn dochters, en in de kerk. En ik had natuurlijk nog
mijn baan in de opvang.”

Opleiding

“Maar het liet me niet los, ik sprak uitgebreid met

Tino. En met mijn werkgever, die gaf me eigenlijk

het laatste duwtje. En zo volgde ik mijn hart, ik nam
ontslag en begon in 2020 aan de eenjarige opleiding tot
uitvaartbegeleider. Ik kon bij het bedrijf waar Tino werkte
onder begeleiding praktijkervaring opdoen. En nu heb ik
mijn eigen bedrijf: ‘Angelika Verboom: voor een uitvaart
van (n)u’. ‘Van nu’ omdat het een uitvaart van deze tijd is
met ontzettend veel mogelijkheden en veel keuzes. ‘Van v’
omdat het niet mijn afscheid is; de familie staat centraal,
denkt mee, samen kijken we wat er past. Het zaadje is
uitgegroeid tot een heuse boom die maar blijft groeien.”

Sluiting

“Ik heb echt een prachtig beroep. Ik vergelijk het ook met
mijn vrijwilligerswerk, dat doe ik ook vanuit mijn hart,
vanuit passie. Ik heb nog meer dan vroeger het gevoel dat
ik iets voor de maatschappij kan betekenen.

Daardoor is in mijn leven veel veranderd. Maar als we

het hebben over veranderingen: dat geldt de komende

tijd ook voor de kerk. Volgend jaar februari vertrek ik uit
de BCP, mijn twee termijnen zitten erop. Er wordt op

het ogenblik veel gesproken over de sluiting van enkele
kerkgebouwen. Hoe dat ook gaat aflopen, ik hoop dat de
kerken die open blijven hun huis gastvrij openstellen voor
de parochianen van wie het kerkgebouw wordt gesloten.
Dat zij zich in hun nieuwe kerkgebouw welkom voelen.
En dat dat ook geldt voor de vrijwilligers. Dat de diverse
vrijwilligersgroepen met elkaar gaan samenwerken, gaan
integreren. Ja, dat is mijn droom.”



ONTMOETING
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H. PETRUS- & PAULUSKERK
Aarlanderveen

H. ADRIANUSKERK
Langeraar

Top2000 viering Kerstsamenzang 2024

Zondag 22 december om 15:00 uur is er de
jaarlijkse kerstsamenzang van de drie kerken

in Ter Aar en Langeraar. De samenzang vindt
plaats in de Parochiekerk H. Adrianus in
Langeraar. Aan deze samenzang wetrken mee
het Popkoor ‘Happiness’ en muziekvereniging
‘Aer en Amstel.” Zo wordt er 0.a. samen gezongen
met het koor, kerstmuziek gespeeld door de
muziekvereniging en wordt er een kerstverhaal
verteld. Allen van harte welkom!

Kindje Wiegen op Eerste Kerstdag

Het is weer zover! Eerste Kerstdag om 13.00 uur
is er Kindje Wiegen in de H. Adrianuskerk in
Langeraar. We gaan het aloude kerstverhaal van
Maria en Jozef naspelen en zingen gezellig met
kinderkoor de Vrolijke Noot. Kinderen mogen
meespelen, maar als ze liever kijken, kan dit
natuurlijk ook. Kerstspelkleding is aanwezig.
Wij willen dit jaar weer de voedselbank steunen.
Zouden jullie wat mee willen nemen (lang
houdbare levensmiddelen of een geldbijdrage)?

Op zaterdag 14 december aanstaande om 19.00 uur
wordt in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen

een eerste Top2000 viering gehouden. De band
Exodus uit Sliedrecht zal twaalf popsongs
ten gehore brengen, zowel Nederlands- als
Engelstalig, waarvan de tekst een relatie
heeft met het geloof. Kapelaan van Paassen
zal voorgaan in deze viering van woord

en gebed. De teksten van de songs worden
geprojecteerd op een beamerscherm, zodat
iedereen die dat wil kan meezingen. Tussen
de songs door is er ruimte voor schriftlezing,
overweging, gebed en voorbeden.

Het thema van de viering is “Vriendschap”. De
band vraagt om foto’s in te sturen waaruit
vriendschap blijkt. Een selectie van foto’s
wordt tijdens de viering op het scherm
getoond.

De foto’s kunnen worden gestuurd naar
info@exodus.band onder vermelding van
“Vriendschap Top2ooo Aarlanderveen”.

Na afloop is er een afterparty waarbij gezellig
kan worden nagepraat onder het genot van een
drankje. Iledereen vanuit het CGroene Hart is van

harte welkom op deze eerste Top2000 viering, die

bij succes periodiek wordt herhaald.
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Samen feestvieren op 1 januari
Een feest vier je niet
alleen, dat doe je
samen. Daarom is het
goed om met elkaar, als
parochie, op de eerste
dag van een nieuw
kalenderjaar samen te
komen in de kerk. We
vieren het hoogfeest dat
Maria, Moeder van God
is geworden door haar
eigen wil ondergeschikt
te maken aan Cods

wil. Door na haar ‘ja’

de Geest te ontvangen
kon nieuw leven in
haar schoot ontstaan,
terwijl zij maagd bleef:
een diep mysterie. Maar
daardoor werd zij wel de
moeder van Christus,
onze Heer. U bent
welkom.
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H. NICOLAASKERK
Niecuwveen

Kerstwandeling 14 december

Tussen 16.00 en 17.00 uur is de start van

de kerstwandeling bij de H. Nicolaaskerk,
Dorpsstraat 41. Daar krijgt u een route
aangereikt langs kerken, koren, een levende
kerststal, kerstgroepen en warme chocomel.

De drie wijzen leiden u naar de ster. Voor de
kinderen is er een speurtocht. Deelname is
gratis, van tevoren opgeven is niet nodig en jong
en oud is welkom.

Kerstconcert Orpheus Vocal Group 13 december

Vrijdagavond vanaf19.00 uuris de
H. Nicolaaskerk open. Het concert
van dit Oekraiense koor begint
om 19.30 uur. Kaarten kuntu
bestellen via de QR code.

Kinderviering 22 december

“Op weg naar Kerst” is het thema van de viering
die om 11.15 uur begint in de H. Johannes de
Doperkerk in Zevenhoven. Adri Stokman is de
voorganger en het koor Revival zingt.

Vieringen rondom Kerstmis en Oudjaar
24 december - 19.00 uur Eucharistieviering
met Pastoor Glas en
koor Canta Libre
25 december - 11.15 uur Woord en Gebedsviering
met Diaken van Aarle en koor
Caecilia
31 december - 9.00 uur Eucharistieviering
met Kapelaan Van Paassen en na
afloop oliebollen en appelflappen.

Voedselbankactie

Tijdens deze FederaCtie activiteit kunt u de

hele maand januari levensmiddelen voor

de Voedselbank inleveren rondom de vieringen of
op zaterdag 25 januari tussen 11.00 en 12.00 uur.

Lunch 16 februari

Na de viering van 11.15 uur organiseert de
werkgroep Castvrijheid weer een lunch.

H. MARTINUSKERK
Noorden

Rond de kerststal in Noorden

Rond de kerststal in Noorden, die ook dit jaar
weer, zowel binnen als buiten opgebouwd wordt,
zijn er diverse kerstvieringen en activiteiten in
en rond de kerk. Vooral ook heel leuk om samen
met kinderen of kleinkinderen te vieren en te
bekijken.

Vanaf 17 december t/m 6 januari zal de kerk
dagelijks open zijn van 13.00 uur tot 16.00 uur.
(m.u.v. oudejaarsdag). Dan is er wel een
oudejaarsviering om 19.00 uur.

Op 15 december is om 15.30 uur een sfeervol
optreden van het Josti-band combo in
samenwerking met Waimbaji.

Rond 16.45 uur is het concert afgelopen en kunt
u de kerstgroepen tentoonstelling bekijken. Aan
de kerststal wordt dan nog gebouwd. Zie ook de
website Jostiband voor meer informatie.
Kaarten a € 10,- zijn te bestellen via
Dorpskerkz.dam@gmail.com.

21 december a.s. zingt Waimbaji een groots
kerstconcert met het fanfare orkest DSS uit
Aarlanderveen in de H.H. Petrus en Pauluskerk
in Aarlanderveen.

Op 24 december is om 17.00 uur een kerst-
Singalong bij de kerststal buiten. Gezellig
kerstliedjes zingen bij de stal m.m.v. de koren
Waimbaji en Vrienden van het Levenslied.

Kindje Wiegen in Noorden

Op Tweede Kerstdag om 10.00 uur wordt er weer
een leuk kerstverhaal gespeeld door kinderen!
Kom gezellig met je broertjes, zusjes, papa,
mama, opa en oma naar het jaarlijkse kindje
wiegen. Samen gaan we liedjes zingen en naar
het kerstverhaal luisteren en kijken.

Lijkt het je leuk om mee te doen?
We zijn op zoek naar: schaapjes, herders,

engeltjes, bode, 3 koningen en een ster.

Meld je aan bij Laura via de email:
laura.straathof@outlook.nl

SAMENSTROMEN HERFST 2024
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y H. JOHANNES GEBOORTEKERK O.L.V. GEBOORTEKERK

L | Zevenhoven Hoogmade
Koor Revival Openvallende zondagen
Koor Revival verzorgt op 14 december om 19.00 Nadat het pastoraal team niet elke week kan
uur een vroege Kerstbijeenkomst. Samen met voorgaan in een eucharistieviering, zijn
verteller Adrie Stokman hopen zij u alvast een wij op zoek gegaan naar vrijwilligers die de
fijne avond te bezorgen rond het eeuwenoude openvallende zondagen met ons het woord en
kerstverhaal. Na afloop van deze uitvoering is er gebed willen vieren. Dat is ons tot nu toe goed
koffie en thee in de Orangerie. gelukt en alle woord- en gebedsvieringen worden

goed bezocht. Op 8 december komt mevrouw
Thea Dingjan en op 22 december Frans Dam

Op weg naar Kerstmis met ons vieren. Op 19 januari Astrid de Haas,

— 2 februari; Maria lichtmis, doen Cobie Wolvers
Op 22 december om 11.15 uur gaan we met de en Lia van der Voorn de viering en 16 februari is
jongsten onder ons op weg naar Kerst. Er zal Frans Dam er weer. Het is fijn om elke week bij
een mooi verhaal verteld worden en koor elkaar te komen en te luisteren naar het woord
Revival zal een aantal kerstliederen zingen. van Christus en samen te zingen en te bidden. Na
Opa’s en oma’s en papa’s en mama’s zijn elke viering van 9.15 uur is er koffie.

van harte uitgenodigd om met de kleintjes
naar onze kerk te komen voor een gezellige
aanloop naar het kerstfeest. Kerstfair

Rond oud en nieuw

Op oudejaarsavond is er in onze parochiekern een
viering van woord en gebed. Na afloop van deze
viering is voor de aanwezigen glithwein en zijn er
oliebollen. Met elkaar zwaaien we het oude jaar
uit. Het nieuwe jaar luiden we in op 11 januari
om 19.00 uur. Dan is er een eucharistieviering.
Na afloop van deze viering is er de gelegenheid
om met elkaar te proosten op het nieuwe jaar
onder het genot van een drankje.

Zaterdag 7 december worden er weer kerststukjes
en (kerst)kaarten verkocht en natuurlijk is er de
levensmiddelenmand van Riet Nieuwenhuizen
die verloot gaat worden. Tevens is er weer een
boekenbeurs bij. Dit jaar wordt de verkoop in het
Atrium van de kerk gehouden (Kerkstraat 59)
van 11.00 uur tot 15.00 uur. De opbrengst is voor
onze eigen parochiekern. We heten u van harte
welkom.
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PETRUSKERK
Roelofarendsveen

Bisschoppelijk decreet Mariakerk
Roelofarendsveen

De bisschop van het bisdom Rotterdam heeft
besloten om de Mariakerk in Roelofarendsveen
aan de eredienst te onttrekken. Hij heeft
hiervoor een decreet afgegeven. Dit decreet is na
de viering op zondag 24 november voorgelezen

aan de parochianen. In samenspraak met

het bisdom hebben het parochiebestuur en de
beheercommissie besloten om de kerk op zondag
16 maart uit de eredienst te onttrekken. Dan zal de
laatste viering in de Mariakerk plaatsvinden.

Een kerstwandeling

Gaatu ook mee, op zoek naar het kerstkind? De
H. Franciscus parochie organiseert samen met
de protestantse gemeente een kerstwandeling,
die gaat van de Mariakerk, Pastoor Onelplein 3,
Roelofarendsveen naar de Schakelkerk,
Kerkstraat 11, Oude Wetering. Op
zondagavond 22 december vanaf 17.00 uur
kunt u in groepjes langs de taferelen lopen.
Iedereen is welkom.

Kindje Wiegen

Komt dat zien, komt dat horen! Van harte
welkom op Tweede Kerstdag om 11.00 uur in de
Mariakerk bij de sprankelende kindervoorstelling:
'Kindje Wiegen de Musical'l Het kerstverhaal kort
en krachtig, speciaal voor de allerkleinsten, door
de ogen van de engelen.

Kerst sing-in liturgisch koor Cadans
Woensdagavond 18 december verzorgt liturgisch
koor Cadans een Kerst sing-in in de Petruskerk,
Noordeinde te Roelofarendsveen. Alle leden

van Cadans kijken uit naar uw komst!

Voor in uw agenda

12januari tvviering -
10.00 uur

18januari Praise viering -
19.30 uur

14 februari toediening H. Vormsel -
19.00 uur

Uitgebreide informatie leest u op het inlegblad en
de nieuwsbrief.

BAVOKERK

Oud Ade

O.L.V. GEBOORTEKERK
Rijpwetering

Open stal met een escaperoom

Op zondag 22 december is de kerk van
Rijpwetering van 14.00 tot 16.00 uur geopend.
Er wordt die middag in de kerk een escaperoom
uitgezet met als thema: ‘Op weg naar
Bethlehem’. Deelnemers aan de escaperoom
doorlopen het kerstverhaal aan de hand

van diverse speur- en puzzelopdrachten. De
opdrachten zijn geschikt voor jong en oud. Al
hebben jonge kinderen daarbij wel wat hulp van
hun (groot)ouders nodig. Om drukte rond de
opdrachten te voorkomen, wordt gewerkt met
starttijden. De starttijden worden bepaald op
basis van binnenkomst.

Ook als je niet van speuren houdyt, is er genoeg
te doen. Er zijn tafels met diverse kleur- en
knutselwerkjes, je kunt kaarsjes opsteken en
wenskaartjes schrijven en er is koffie, thee en
limonade. Iedereen is van harte welkom.

Kindje Wiegen

Kom en vier met ons de betovering van Kerst
tijdens het “Kindje Wiegen” op Eerste Kerstdag

(25 december) om 15:00 uur in de kerk van Oud
Ade speciaal voor alle kinderen en hun families!
Samen zullen we het kerstverhaal ontdekken.
Gezelligheid gegarandeerd met het lezen van het
verhaal en het gezamenlijk zingen van de bekende
kerstliederen. Na afloop van het verhaal kunnen
de kinderen nog een kerstknutsel maken onder
het genot van limonade en wat lekkers.

Terwijl de kinderen creatief bezig zijn, kunnen
volwassenen genieten van een kopje koffie of thee.

Laten we samen met de kinderen Kerstmis vieren!

Wij kijken weer uit naar een grote opkomst op
Eerste Kerstdag. Tot dan!

Op weg naar Bethlehem
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Kerstwens

Moge het licht van Kerstmis

ons hart vervullen met vrede,

zoals het licht van de ster

destijds de weg wees naar hoop.
Laat ons, geinspireerd door

deliefde van Christus,

elkaar ontmoeten in
verdraagzaamheid en eenheid.

In deze heilige tijd bidden wij

dat vrede de wereld mag overspoelen,
en dat onze daden van goedheid

een weerspiegeling mogen zijn

van het goddelijke licht in ons allen.
Een zalig en gezegend Kerstfeest gewenst,
in de geest van liefde, geloof en

harmonie.
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HISTORIE 25

Armenzorg in
Hoogmades

DOOR ANDRE VAN NOORT

I lBetalingen aan metselaars en timmermannen,
eigendomsbelastingen en geld voor de armen.
Deze uitgaven staan allemaal in een register met
jaarrekeningen van de rooms-katholieke armen van
Hoogmade. Het komt niet vaak voor dat dit soort oude
stukken boven water komen. Kerken bewaren deze
zogenaamde armenboeken meestal zelf, Maar dit
boek is bij een particulier terecht gekomen en altijd
bewaard gebleven. Deze nieuwe aanwinst maakt de
serie van diaconieregisters van het Erfgoed Leiden en
Omstreken weer een stukje meer compleet.

Het register geeft een fraai inkijkje in de armenzorg
in Hoogmade in de jaren 1820-1851. De belangrijkste
uitgaven waren geldbedragen voor de armen. Dit
waren in die periode gemiddeld tien personen. Zij
werden bedeeld met geld. Zo kregen Fijtje van der
Bijl en de weduwe Wortman in 1821 ieder 52 gulden
per jaar. Er staan ook uitgaven aan goederen in die
aan de armen werden uitgedeeld. Voorbeelden zijn
kleding, kousen en schoeisel. De kinderen van de
armen moesten naar school kunnen. Het armbestuur
betaalde dus ook schoolgeld.

Andere uitgaven hangen samen met de bezittingen
van het armbestuur zelf. Dat waren er heel wat. Zoals
huizen en landerijen. Het bestuur bezat in 1821 zeven
,morgen’ en 550 ,roeden’ land in de nabijgelegen
Blauwe Polder. Over deze gebouwde en ongebouwde
eigendommen moest het bestuur belasting betalen.
Voorbeelden zijn molengeld en morgengeld. In het
register staan ook betalingen aan de metselaar,
timmerman, rietdekker en de verver. Dit was voor het
onderhoud van de verschillende eigendommen.

Hoe kwam het armbestuur aan geld? Ook daarop is in
het register een antwoord te vinden. Met het verhuren
van huizen en land verdiende het bestuur geld. En ook
collectes bij begrafenissen, huis-aan-huiscollectes, de

verkoop van hakhout
en haard-as, rentes
en vrijwillige giften
zorgden voor een
goed inkomen. Ook
zijn er bijzondere
ontvangsten. In de
jaren 1821 tot en met
1825 gaf de schout
Nicolaas Samsom
supsidie variérend van
100 tot 200 gulden
per jaar. Samsom
was van 1817 tot 1825
schout en daarna tot
1850 burgemeester
van Hoogmade. Ook
de ambachtsheer was
een gulle gever. Hij
doneerde vanaf 1836 tot
en met 1851 af en toe
een bedrag, variérend
van 25 tot 50 gulden.

Omslag van het Register der R.C. Armen
Administratie te Hoogmade 1820.

Andere bijzondere inkomsten zijn de opbrengst van
verlotingen van krentenbrood in de herberg, geld
van de kramers op de kermis en de opbrengsten

van de armenbussen in de kerk en het rechthuis.
Opmerkelijk is de verkoop van koemest en bagger
van de bedeelde Arie Berg in 1834. Dat leverde het
armbestuur nog 34 gulden op. Een armenboek bevat
dus een schat aan gegevens.

Andrévan Noort is medewerker van Erfgoed Leidenen *
Omstreken. Hij is bestuurslid van het Historisch Genootschap
,Warmelda’ en auteur van verschillende boeken met betrekking
tot de geschiedenis van zijn woonplaats Warmond.
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H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
19.00 UUR
REVIVAL
ZA 30 NOV B.P.
9.15 UUR 1115 UUR 9.15 UUR
CéNTORS HORIZON CANTA
KOFFIE NA B.P. LIBRE
ZO I DEC DE VIERING PATROONS-
B.P. FEEST
AA.
19.00 UUR
ZA7DEC CAECILIA
J.G.
9.15 UUR I.I5 UUR
LORDS SAMEN-
VOICE ZANG
Z0O 8 DEC KINDER- J.B.
KERK
J.C.
MA 9 DEC
19.00 UUR 19.00 UUR
DE BAND HORIZON
ZA 14 DEC OB 2600 e
VIERING
B.P.
1115 UUR 9.15 UUR
JUBILANS CAECILIA
ANKER- J.G.
ZO I5 DEC ZONDAG /
KOFFIE NA
DE VIERING
J.G.+ H.R.
19.00 UUR
ZA 21 DEC SAMEN-
B.P.
115 UUR 9.15 UUR
Z0 22 DEC JGOETHER ZANG
B.P.
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJ KS OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG
Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:
1dec. 24 S dec. 15 dec. 22 dec.

le zondag van de advent
Jer. 33,14-16 Ps. 251 Tess. 3,12-4,2

2e zondag van de advent
Bar. 51-9 Ps. 126
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3e zondag van de advent
Sef. 3,14-18a Jes. 12

4e zondag van de advent
Mi.5,1-4a Ps. 80
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H. Franciscus Parochie

LY

G.B.* = GEBEDSLEIDER

SINT JAN DE PETRUSKERK O.L.V. BAVOKERK O.L.V.
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE e
19.00 UUR PASTOORGLAS@RKGROENEHART.NL
DAMES- TEL. 071-3312459
K%OR’ oA/ ZA 30 NOV
J.C.
9.15 UUR .15 UUR
F/EITH N8$TALOIE
J.G. J.C.
ZO | DEC DIAKEN A. VAN AARLE (A A)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267
-
RN
ZA7DEC %}
9.15 UUR 9.15 UUR 1115 UUR L)
G T LG TN ;
KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
MARIA J.B. RW ZO 8 DEC  KaPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHARTNL
ONBEVLEKT B.P. TEL. 06-30678369
ONTVANGEN
B.P.
19.30 UUR
VAN VERGE A
VWS MA 9 DEC
PT.
PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
19.00 UUR H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
JOY TEL. 06-44564349
KOFFIE NA
DE VIERING ZA 14 DEC
AV.
I11.15 UUR 9.15 UUR
STARS LANDSTALIG
3 PASTOR PASTOR
é‘g‘ﬁ%ﬁo §8?§,E NA ZOIS5DEC |, |, /fricscHILD J.VAN DER BIE
B.P. + AA. DE VIERING (AV) (.B)
AV.
ZA 2l DEC
11.15 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR
ST. CAECI- FAITH CANTOR EASTOR PASTOR
LAKOOR e B Z0O 22 DEC A.BEENAKKER C.VAN DER SMAN
J.B. (AB) (c.s)
19.00 UUR 7.00 UUR 9.00 UUR 10.30 UUR
IEDERE IEDERE EENS IN DE ELKE IE
DONDERDAG, MAANDAG TWEE WEKEN WOENSDAG
BEHALVE DINSDAG VAN DE
DE VIERDE 9.00 UUR MAAND IN WEKELIJKS
DONDERDAG IEDERE WOUDSOORD
IN DE MAAND DINSDAG WOUBRUGGE

EUCHARISTIEVIERING

WOORD- & GEBEDSVIERING

FAMILIEVIERING

)

OECUMENISCHE VIERING

S

ROZENKRANS BIDDEN

@

PRA

SEVIERING

=)

OVERIGE VIERING

&
VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR

LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL
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28 VIERINGENOVERZICHT DECEMBER

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK O.L.VROUWE NICOLAASKERK MARTINUSKERK JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
17.00 UUR 17.00 UUR 19.00 UUR 19.00 UUR 19.00 UUR
KINDER- DE VROLIJ- HORIZON CANTA REVIVAL
GELEGEN- KE NOOT H.R. LIBRE B.P.
HEIDS- AA. J.C.
KOOR
DI 24 DEC B.P.
KERSTAVOND 23.00 UUR 23.00 UUR 21.00 UUR
LORDS CANTORS CANTABO
VOICE J.C.+ AA. B.P. + H.R.
B.P.
11.15 UUR 9.15 UUR .15 UUR 11.15 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR
CANTORIJ JUBILANS ALLEGRO CAECILIA WAIMBAJI ST. CAECI-
H.R. J.B. AA. AA. SIQKOOR
i O S8 @ Gee-
IF KERSTDAG WIEGEN WIEGEN
M.M.V. DE M.M.V. DE
VROLIJKE HORIZON
NOOT
H.R.
10.00 UUR
SAMEN-
ZANG
KOFFIE NA
DO 26 DEC ?EVIERINO
25 KERSTDAG —
10.00 UUR 10.00 UUR
KINDJE KINDJE
WIEGEN WIEGEN
19.00 UUR
ZA 28 DEC JBUPBILANS
9.15 UUR 115 UUR
ALLEGRO SAMEN-
Z0O 29 DEC KOFFIE NA ZANG
DE VIERING B.P.
B.P.
19.00 UUR 16.00 UUR 9.00 UUR 19.00 UUR 19.00 UUR
\L/(())'I?CDES B.P. B.P. WQIMBAJI EQNCEZN-
DI 31 DEC P ® &
OUDJAARSDAG
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJKS OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG
Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:
24 dec. 28 dec. 26 dec. 29 dec.
Kerstmis - nachtmis Kerstmis - dagmis H. Stefanus H. Familie

Jes.9,1-3.5-6 Ps. 96

Jes.52,7-10 Ps. 98

SAMENSTROMEN WINTER 2024

Hand. 6,8-10; 7,54-60 Ps. 31

1Sam.1,20-22.24-28 Ps. 84



VIERINGENOVERZICHT DECEMBER 29

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE PETRUSKERK o.L.V. BAVOKERK o.L.V.
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE
19.00 UUR 19.00 UUR
LITTLE ENJOY EN
STARS & NEDER-
FAITH LANDSTA-
AA. LIGKOOR
. DI 24 DEC
) 21.00 UUR 21.00 UUR 21.00 UUR KERSTAVOND
RESONANS CADANS DAMES-
AA. VIERING IN KOOR OA/
DE MARIA- RW
KERK J.B.
J.C.
9.15 UUR 9.15 UUR 1LI5 UUR 1115 UUR
CAECILIA EMANUEL- Joy INSPIRATIE
B.P. KOOR B.P. J.C.
J.C.
VKJ[‘,';%JEEN 1€ KERSTDAG
8 10.00 UUR
SAMEN-
ZANG
B.P.
DO 26 DEC
25 KERSTDAG
m 11.00 UUR
KINDJE
WIEGEN
MARIAKERK
19.00 UUR
CANTOR ZA 28 DEC
J.G
9.15 UUR 1115 UUR
EMANUEL- SAMEN-
8 KOOR 8 ZANG ZO 29 DEC
J.C. J.G.
19.00 UUR 9.00 UUR 19.00 UUR
ST. CAECI- J.C. DAMESKOOR
SiEKOoR = DEVIERING
e BISSCHOPS- DI 31 DEC
WIJN EN
OLIEBOLLEN.
AA.
8 19.00 UUR 6 7.00 UUR 8 9.00 UUR 10.30 UUR
IEDERE IEDERE EENS IN DE ELKE IE
DONDERDAG, MAANDAG TWEE WEKEN ‘WOENSDAG
BEHALVE DINSDAG VAN DE
DE VIERDE 9.00 UUR MAAND IN WEKELIJKS
DONDERDAG IEDERE ‘WOUDSOORD
IN DE MAAND 8 DINSDAG ‘WOUBRUGGE

G.B.* = GEBEDSLEIDER

DECEMBER

PASTOOR J. GLAS (J.C.)
PASTOORGCLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459

3 )

DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267

)

KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369

PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349

PASTOR

PASTOR
A.VIJFTIGSCHILD J. VAN DER BIE
(AV.) {.B)
PASTOR PASTOR
A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN
(A.B) (c.s)

Q

EUCHARISTIEVIERING

=

‘WOORD- & GEBEDSVIERING

Q

FAMI

=

IEVIERING

)

OECUMENISCHE VIERING

ROZENKI

5

NS BIDDEN

S

PRAI

SEVIERING

=)

OVERIGE VIERING

&
VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR

LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL

SAMENSTROMEN WINTER 2024



30 VIERINGENOVERZICHT JANUARI

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
10.00 UUR
WO | JAN CANTORS
KOFFIE NA
NIEUWJAARSDAG !JDI(EJVIERINO
19.00 UUR
ZA 4 JAN SéNTORIJ
11.15 UUR 9.15 UUR
CAECILIA CANTABO
J.B. J.G.
ZO 5 JAN
19.00 UUR
ZA Il JAN CAECILIA
J.C.
9.15 UUR 11.15 UUR
jL(J:BILANS B.P.
ZO 12 JAN -
J.C.
9.15 UUR .15 UUR
CANTORIJ WAIMBAJI
J.G. B.P.
ZO 19 JAN
19.00 UUR
ZA 25 JAN B.P.
11.15 UUR 9.15 UUR
EQETORS EI%VIVAL
Z0O 26 JAN ZONDAG o
J.C. + H.R.
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJKS OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN JANUARI

1jan.’28 g jan.
H. Maria, Moeder van God Openbaring van de Heer
Num. 6,22-27 Ps. 67 Jes.60,1-6 Ps. 72

SAMENSTROMEN WINTER 2024

12 jan. 19 jan.
Doop van de Heer 2e zondag door het jaar
Jes. 40,1-5.9-11 Ps. 104 Jes. 62,1-5 Ps. 96



VIERINGENOVERZICHT JANUARI 3l

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE PETRUSKERK o.L.V. BAVOKERK o.L.V.
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE
10.00 UUR
SAMEN- WO | JAN
ZANG
B.P. NIEUWJAARSDAG
19.00 UUR
SEPSONANS ZA 4 JAN
ILI5 UUR 9.15 UUR 1115 UUR
ALLE KO- DAMES- NOSTALGIE
REN KOOR OA/ B.P.
J.C. RW ZO 5 JAN
KOFFIE NA
DE VIERING
J.B.
19.00 UUR
CANTOR ZA Il JAN
B.P.
10.00UUR 11.I5 UUR
FAITH/ J.G.+HR
LITTLE
STARS- ZO 12 JAN
KRO-TV
VIERING
MGR*
19.30 UUR
ZA 18 JAN
@ 9.30 UUR @ 10.00 UUR 1.I15 UUR
FAITH SAMEN- DAMES-
MEDE ZANG KOOR OA/
VOORGAN- DE w
GERS DS. SPRENG J.B.
HG VAN VIE- AA.
N RO ZO 19 JAN
PENBURG
IKV WEEK
VAN GEBED
VOOR EEN-
HEID
H.R.
19.00 UUR
JOY ZA 25 JAN
J.C.
11.15 UUR 9.15 UUR
EMANUEL- KOFFIE NA
DEVIERINC 20 26 JAN
ZONDAG
B.P. + AA.
19.00 UUR 7.00 UUR 9.00 UUR 10.30 UUR
IEDERE IEDERE EENS IN DE ELKE IE
DONDERDAG, MAANDAG TWEE WEKEN WOENSDAG
BEHALVE DINSDAG VAN DE WEKELIJKS
DE VIERDE 9.00 UUR MAAND IN
DONDERDAG IEDERE WOUDSOORD
IN DE MAAND DINSDAG WOUBRUGGE

MGR* = MGR. DR. J.H.J. VAN DEN HENDE
GC.B.= GEBEDSLEIDER OF PAROCHIAAN

ACTIVITEITENOVERZICHT

7,14,21,28

19.00 uur

H. Martinuskerk, Stiltemeditatie

Noorden

(info: jokevtol@gmail.com)

LY

PASTOOR J. GLAS (J.C.)
PASTOORCLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459

DIAKEN A. VAN AARLE (A.A)

DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL

TEL. 06-21693267

KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)

KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL

TEL. 06-30678369

.
N g'i
PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)

H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349

PASTOR PASTOR
A. VIJFTIGSCHILD J. VAN DER BIE
(AV.) J.B)
PASTOR PASTOR
A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN
(A.B) (c.s.)

EUCHARISTIEVIERING

WOORD- & GEBEDSVIERING

FAMILIEVIERING

)

OECUMENISCHE VIERING

S

ROZENKRANS BIDDEN

@

PRA

SEVIERING

=)

OVERIGE VIERING

&
VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR

LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL
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32 VIERINGENOVERZICHT FEBRUARI

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
19.00 UUR
ZA | FEB CANTABO
J.C.
1115 UUR 9.15 UUR
LORDS CAECILIA
VOICE J.B.
KINDERZE-
ZO 2 FEB GEN MET
KINDER-
KERK
J.B.
19.00 UUR
ZA 8 FEB JUBILANS
C.S.
KRR, LSV
ZO 9 FEB DE VIERING J.G.
J.C.
VR 14 FEB
19.00 UUR
ZA I5 FEB CANTORIJ
B.P.
11.I5 UUR 9.15 UUR
CANTA WAIMBAJI
LIBRE J.B.
ZO |16 FEB LUNCH NA
DE VIERING
B.P.
19.00 UUR
ZA 22 FEB REVIVAL
AV.
11.1I5 UUR 9.15 UUR
CARNA- AV.
ZO 23 FEB VALS
VIERING
P.
19.00 UUR
ZA | MRT CAECILIA
J.GC.
9.15 UUR 11.1I5 UUR
TOGETHER CANTABO
ZO 2 MRT J.C. J.B.
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJKS OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:

WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN FEBRUARI

2 feb. 9 feb. 16 feb. 23 feb.
Opdracht van de Heer 5e zondag door het jaar 6e zondag door het jaar 7e zondag door het jaar
Mal. 3,1-4 Ps. 24 Jes. 6,1-20.3-8 Ps. 138 Jer.17,5-8 Ps. 1 1Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23 Ps. 103

SAMENSTROMEN WINTER 2024



VIERINGENOVERZICHT FEBRUARI

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE PETRUSKERK O.L.V. BAVOKERK O.L.V.
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE
ZA | FEB
6 1115 UUR 8 9.15 UUR 8 9.15 UUR
RESONANS CADANS DAMES-
KINDERZE- B.P. KOOR
oh RINDERZE 7O 2 FEB
o GEN/
KOFFIE NA
DE VIERING
J.C.
) 19:00 UUR
JOY ZA 8 FEB
G.B.
9.15 UUR 1115 UUR
STARS 8P ZO 9 FEB
B.P.
19.30 UUR
H. VORM-
SEL VR 14 FEB
MGR* +
H.R.
19.00 UUR
8 RESONANS ZA I5 FEB
1115 UUR 9.15 UUR
8 J.C. 8 DAMES-
KRy ZO 16 FEB
J.C.
19.00 UUR
f,:éNTORS ZA 22 FEB
9.15 UUR 1115 UUR
J.GC. AV.
ZO 23 FEB
19.30 UUR
ZA | MRT
9.15 UUR 9.15 UUR 115 UUR
ST. CAECI- JB. DAMES-
LIAKOOR KOOR ZO 2 MRT
B.P. OA/RW
B.P.
@ 19.00 UUR 8 7.00 UUR 8 9.00 UUR 10.30 UUR
IEDERE IEDERE EENS IN DE ELKE IE
DONDERDAG, MAANDAG TWEE WEKEN WOENSDAG
BEHALVE DINSDAG VAN DE WEKELIJKS
DE VIERDE 9.00 UUR MAAND IN
DONDERDAG GIEDERE ‘WOUDSOORD
IN DE MAAND DINSDAG WOUBRUGGE

MGR* = MGR. DR. J.H.J. VAN DEN HENDE
G.B.= GEBEDSLEIDER OF PAROCHIAAN

FEBRUARI

33

PASTOOR J. GLAS (J.C.)
PASTOORGCLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459

N

DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267

KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)

KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL

TEL. 06-30678369

PASTOR H. VAN DE REEP (H.R.)
H.VANDEREEP@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-44564349

PASTOR

PASTOR
A. VIJFTIGSCHILD J. VAN DER BIE
(AV) .B)
of |
PASTOR PASTOR
A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN
(A.B) (c.s)

Q

EUCHARISTIEVIERING

=

‘WOORD- & GEBEDSVIERING

Q

FAMI

=

IEVIERING

)

OECUMENISCHE VIERING

ROZENKI

5

NS BIDDEN

S

PRAI

SEVIERING

=)

OVERIGE VIERING

&
VOLG ELKE ZONDAG 9.15 UUR

LIVE EEN VIERING OP ONS
YOUTUBE-KANAAL

TV.RKGROENEHART.NL
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34 LECATEN

NALATEN AAN UW PAROCHIE

Het overwegen
meer dan waard

DOOR AAD OTTO

w parochie staat in een rijke traditie. In de

kerk vindt u inspiratie, u bent er misschien
getrouwd, u bent er gedoopt, hebt de eerste
Heilige Communie gedaan en het Vormsel. Als
u kinderen heeft, hebben zij waarschijnlijk ook
deze sacramenten in de kerk ontvangen. Toch
is het niet vanzelfsprekend dat in onze dorpen
het katholieke leven zal blijven bestaan zoals
het nu is. Financiéle steun is nodig om ook
toekomstige generaties deelgenoot te maken
van de traditie en deze voort te zetten. Met
uw steun draagt u ook bij aan de toekomst van
de Kerk. Nalatenschappen vormen een steeds
belangrijkere aanvulling op de inkomsten van
een parochie. Daarmee kunnen we samen de
Kerk doorgeven aan volgende generaties.

Denkt u wel eens na over uw testament en nalaten
aan de parochie? Vele parochianen gingen u

de afgelopen eeuwen voor. Uw parochie wordt
gedragen door de geloofsoverdracht van generatie
op generatie. Toekomstige generaties mogen weer
bouwen op wat wij achterlaten.

Nalaten aan uw parochie is nalaten aan een goed
doel. Niemand weet wanneer ons leven hier op
aarde eindigt. Wel kunnen we ons voorbereiden
op het aardse einde. Bijvoorbeeld door na te
denken over de wensen rond de uitvaart alsook
het verdelen van dierbare goederen. Een mooi
persoonlijk afscheid zal niet direct de pijn van uw
overlijden bij uw dierbaren wegnemen, maar het
kan hen wel helpen om het verlies te accepteren en
in liefde aan u terug te denken.

Uw financiéle steun voor de parochie is

zeer welkom. Uw steun in de vorm van een
nalatenschap is het overwegen meer dan waard.
Er leven veel praktische vragen rond het
opstellen van een testament en nalaten. Wat

is de belangrijkste reden om een testament

SAMENSTROMEN WINTER 2024

te laten opstellen? Een testament voorkomt
onduidelijkheid bij nabestaanden over een
nalatenschap. Veel mensen geeft het een fijn
gevoel als alles goed geregeld is. Zaken van waarde
en geld mogen in Nederland alleen in een officieel,
door een notaris opgesteld testament, worden
toegewezen.

Heeft u behoefte aan meer informatie over

een testament en nalatenschap? Dan kuntu
vrijblijvend contact opnemen met Aad Otto.

Aad is tot zijn verhuizing van Langeraar naar
Roelofarendsveen jarenlang vicevoorzitter geweest
van het Parochiebestuur H. Clara en secretaris
van de HH Clara en Franciscus Federatie. Craag
wil hij u meer vertellen over de mogelijkheden en
consequenties van een testament en het opnemen
van een nalatenschap. U kunt vrijblijvend met
hem contact opnemen door een mailtje te sturen
naar aadotto@hotmail.com. Aad neemt dan
contact met u op om bij u langs te komen om uw
vragen te beantwoorden en hij is ook telefonisch of
via de app bereikbaar op 06-11451248.




SAMEN
onderweg

Voor afspraken over ziekenzalving:
H. Clara 06-11853352
H. Franciscus 06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas 06-17272318
Kapelaan van Paassen 06-30678369

Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar

Tel. 0172-609538

info@rkgroenehart.nl

www.rkgroenehart.nl

£} HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 9.00 tot 13.00 uur

Colofon

Aarlanderveen

HH. Petrus- & Pauluskerk

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 01013038 90

H. Clara BCP A'veen

Secretariaat: tel. 0172-571323

wo. 9.00-12.00 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Gerda Baak, tel. 06-21441460,
ghmbaak@hotmail.com

of nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Langeraar

H. Adrianuskerk

Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67

H. Clara Kerkb. BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130

R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Angelique de Jong en R. van der Vlugt
nieuws_langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00

H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101

di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Peter Baas
onlysonyfreak@hotmail.com
nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 304218

H. Clara BCP Nieuwveen

Secretariaat: tel. 0172-538125

vrij. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: via secretariaat
of nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl

Noorden

H. Martinuskerk

Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97

H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128

wo. en do. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Corina Pietersen

tel. 0172-409637
corinapietersen@outlook.com

of nieuws_noorden@rkgroenehart.nl

Zevenhoven

H. Johannes Geboortekerk

Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NLO2 RABO 0300 3183 24

H. Clara BCP Zevenhoven

Secretariaat: tel. 0172-538291

ma. 9.00 - 11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl

CONTACT | COLOFON 35

Roe¢lofarendsveen/ Oude- en

Nieuwe Wetering

H. Petruskerk

Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
Mariakerk

Pastoor Onelplein1,2371EZ
Roelofarendsveen

Secretariaat Emanuelkern: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

IBAN NL32 RABO 0301128219

H.Fr. Kerkb. BCP R'veen - OW - NW
Nieuwsbriefredactie: (ook voor kopij
Samenstromen)

Bep Verdel-Turk, tel. 06 29 20 90 47
bepverdel@ziggo.nl of
nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Hoogmade/ Woubrugge

O.L.V. Geboortekerk

Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade

IBAN NL52 RABO 0123 2014 38

H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237

di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk

W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NLO8 RABO 0127 7040 00

H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118

do.9.00-12.00 uur
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Laura van der Meer-Hogeboom,

tel. 0172-507295

abmvdmeer@planet.nl of
nieuws_leimuiden_rijnsaterwoude@
rkgroenehart.nl

Rijpwetering/Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk

Pastoor v.d. Plaatstraat 17,

2375 AE Rijpwetering

IBAN NL51 RABO 03011162 37

H. Franciscus Kerkb. O.LV. Geboortekerk
Oud Ade-Rijpwetering

H. Bavokerk

Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade

IBAN NL14 RABO 03011076 88

H. Franciscus Kerkb. Bavokerk

Oud Ade-Rijpwetering

Secretariaat: tel. 071-5018278

ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. 071-5018219
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
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Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari

Il Tn januari gaat de Actie Kerkbalans van start.

Met als centraal thema: ‘Geef Vandaag voor de
Kerk van Morgen’. Tijdens deze actie ontvangt u een
brief van uw parochiekern van de federatie H. Clara
& H. Franciscus, met het verzoek om een jaarlijkse
financiéle bijdrage. Elke parochiekern benadert
haar leden zelf.

We bevinden ons in een periode van

verandering en vernieuwing. In onze

federatie maken we moeilijke maar

noodzakelijke keuzes voor de toekomst, |
waaronder het sluiten van een aantal e
kerken. We realiseren ons dat dit pijn 3
doet en vragen oproept. Maar juist

in deze voor sommigen lastige tijd,

moeten we blijven bouwen aan

onze geloofsgemeenschappen.

We willen mensen ook in de ]

toekomst de mogelijkheid bieden i

om God te ontmoeten, naar elkaar
om te zien en het geloof door te
geven,

De kerk is een plek waar we samenkomen en
verdieping vinden. De kerkgemeenschap dat zijn

wij. De mensen die met elkaar het leven delen,
vieringen en activiteiten organiseren, en - mede

door de inzet van tal van vrijwilligers - het geloof
doorgeven. Dit kost geld, en door vandaag te geven
maken we de kerk van morgen mogelijk. We willen

de geloofsgemeenschap levendig houden en het geloof
doorgeven aan de volgende generaties.

Als federatie, als parochies én als parochiekernen
staan we schouder aan schouder. We dragen uit
waarin we geloven en waaraan wij werken. We
nodigen u uit om iets van uzelf te investeren met de
talenten en mogelijkheden die God u heeft gegeven:
aw energie, iw gebed, iw handen, en ook tw geld.
Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil.
Uw bijdrage wordt goed besteed aan het uitvoeren
van onze gezamenlijke missie. Kerk-zijn kunnen we
alleen samen.

Zoals eerder verteld, ontvangt u binnenkort vanuit
uw eigen parochiekern een brief met het verzoek om
een bijdrage. De opbrengsten uit de Actie Kerkbalans
vormen een onmisbaar deel van deze inkomsten

Samen kunnen we het verschil maken voor onze
gemeenschap. Laten we samen de handen ineen
slaan voor de Kerk van Morgen. Doe daarom
mee aan de Actie Kerkbalans! In de brief
die uin januari gaat ontvangen van uw
eigen kern vindt u informatie over hoe u
uw bijdrage kunt overmaken. Ook op
de website www.rkgroenehart.nl
onder het kopje “Doneren” vindt u
informatie per parochiekern.

We hopen dat we ook in 2025 op
uw steun kunnen rekenen!



