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Missionaire Parochie, u heeft er ongetwijfeld
over gehoord. Maar wat betekent dit nu echt

voor onze federatie? De kern ervan is om samen
kerk te zijn; om geloof niet alleen te ontvangen,
maar ook te delen en uit te dragen. Ook in deze
Samenstromen kunt u weer lezen hoe dit in

de praktijk vorm krijgt. Met de inzet van vele
vrijwilligers zijn er mooie initiatieven tot stand
gekomen die ons samenbrengen en verdiepen. Zo
lopen we samen op om in verschillende kerken
tijdens de Pinksternoveen te bidden en het vuur
van Zijn liefde aan elkaar door te geven. En, na

de positieve reacties van vorig jaar, zal ook de
Sacramentsprocessie opnieuw plaatsvinden. Of loop
mee tijdens de 100ste editie van de Stille Omgang.
Allemaal een zichtbaar teken van ons gezamenlijk
geloof onderweg.

Daarnaastlichten we in deze editie een bijzonder
nieuw project uit: de Groene Hart Pelgrimsroute,
die langs de bostuinen van de drie kerken in
Langeraar, Zevenhoven en Nieuwveen voert.

Een mooie gelegenheid om geloof, natuur en
ontmoeting met elkaar te verbinden. U ziet: er zijn
volop kansen om samen ons geloof te beleven en uit
te dragen. Wij nodigen u van harte uit om mee te
doen. Want, zoals pastoor Jack Clas het zo treffend
zegt: “Geloof groeit als je het samen deelt.”

Ellen van der Hoorn-Wildenburg &
Josine Verhagen-van Velzen
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PASTORAAL WOORD

Ga op weg en maak alle
volken tot mijn leerlingens

DOOR PASTOOR JACK GLAS

ezus gaf ons vlak voor zijn hemelvaart de
Iopdracht om alle mensen tot zijn leerlingen
te maken. Het is die opdracht waar het om gaat
in het project “Missionaire Parochie”, dat al
meer dan vijf jaar het fundament vormt van
ons pastorale beleid.

We zijn inmiddels al even onderweg. In
verschillende leesgroepen hebben we het boek “Als
God renoveert” besproken, het boek waarmee alles
begon. De Canadese priester James Mallon deelt
hierin zijn persoonlijke ervaringen als pastoor in
deze tijd, met extra aandacht voor de methode die
hij ontdekte om zijn parochie nieuw leven in te
blazen.

Herkenning

“Een feest van herkenning”, zo zou ik mijn
ervaring van het lezen van dit boek kunnen
noemen. Nu, eigenlijk niet echt een feest, want
de punten van herkenning waren vaak juist mijn
teleurstellingen. Dat het hem gelukt is om een
nieuwe koers te varen, die tot meer vitaliteit
leidde, dat was het feest. Dat geeft hoop.

Hoewel de situatie in Canada verschilt van die van
ons, zijn de uitdagingen vergelijkbaar. Mallon
noemt tien universele aandachtspunten om mee
aan de slag te gaan. Daaronder gastvrijheid,
prioriteit geven aan een goed verzorgde
Eucharistieviering in het weekend. Maar ook het
belang een betekenisvolle gemeenschap te zijn
voor mensen binnen en buiten de parochie. En
nog veel meer. Inmiddels hebben ruim 33 duizend
parochies uit meer dan 100 landen zich bij deze
beweging aangesloten - ook wij doen mee.

Aan deslag

We zijn allemaal leerlingen van Jezus, dat is het
uitgangspunt, voortdurend blijven we onderweg
en bijleren. En op die weg ervaren we steun,
troost en ook vreugde, zelfs bij tegenslagen. Wie
zelf leerling is, zal ook anderen uitnodigen; want

geloof groeit als je het samen deelt, vooral met
Jezus aan onze zijde.

Zo zijn we met de stuurgroep Missionaire
Parochie aan de slag gegaan, met die tien
aandachtspunten. En aan de hand van de
“Drie Sleutels”: Evangelisatie, Leiderschap

en het opstaan voor de Heilige Geest, die bij
elkaar gehouden worden door de sleutelhanger:
Eucharistie en gebed.

Doe ook mee

Sluit je bijvoorbeeld aan bij een van de
gastvrijheidswerkgroepen. Kom naar de
weekendvieringen, zo heb je een rustpunt, hoor
je opnieuw Gods boodschap en kun je samen
bidden en zingen. En natuurlijk Alpha. Heeft u al
meegedaan? Veel parochianen zijn u voorgegaan.
En velen hebben er zeker geen spijt, integendeel.
Door samen geloof te delen, groeit het en gaat het
meer betekenen.

Op 12 en 13 maartis er weer de conferentie
“Missionaire Parochie”, dit keer met James Mallon
zelf. Ook wij gaan! Wilt u mee, neem dan contact
op met het centraal secretariaat.

Beste mede-parochianen: doe
mee en wordt ook een echte
leerling van Jezus en ga op weg.
En op die weg mogen we erop
vertrouwen dat we niet alleen
staan. Want na die opdracht
van Jezus voegt Hij eraan
toe: Weet wel, ik ben met
jullie tot aan het
einde van de tijd. @
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“Geef toekomst.

Geniet vandaag.”

DOOR JOHN VAN VELZEN

en column schrijven is soms een hele

worsteling. Deze keer zat ik, bij wijze van
spreken, lang op mijn pen te kluiven voordat
er een paar woorden op papier kwamen. Totdat
ik in de spreekkamer bij de bloedbank moest
wachten op de dienstdoende arts, Tijdens het
wachten viel mijn oog op een spreuk op de
wand. “Geef toekomst. Geniet vandaag.”

Het begon in mijn hoofd een beetje te malen. Met
het geven van bloedplasma kun je bijdragen aan
de toekomst van een ziek persoon. Daar heb ik wel
een positief gevoel bij. Maar de uitspraak “Geniet
vandaag” deed me denken aan dat liedje “Leef
alsof het je laatste dag is”. Dat staat voor mij in
schril contrast met wat ik elke vier weken bij de
bloedbank ga doen.

De arts liet nog langer op zich wachten en de
spreuk op de muur hield me nog even bezig. De
spreuk is vast niet zo bedoeld als ik hem in eerste
instantie ervaar. Al kijkend naar de spreuk
kwam het volgende bij me op. Deze
spreuk wijst ons erop dat je als

individu vandaag
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mag genieten van het leven én dat je daarnaast iets
moet doen voor een ander zijn/haar toekomst. Dat
je met jouw leven een ander leven kunt geven. Dat
je als individu er ook bent voor anderen.

Dat is nou juist ook wat wij vanuit ons geloof
meedragen. Wij mogen er elke dag zijn en elke dag
persoonlijk ons geloof beleven. Maar vanuit de
waarden die het geloof ons meegeeft, kijken wij om
naar de ander. Wij zijn onderdeel van een groter
geheel en kunnen (moeten) daar iets aan bijdragen.
Dat doen we enerzijds om een ander te helpen en
anderzijds om ook geholpen te kunnen worden
als dat nodig is. Dit besef lijkt ook voorzichtig
neer te dalen bij de mensen die ons land of Europa
besturen. Het besef dat je het samen moet doen
om individueel te kunnen leven. Dit is het waard
is om voor op te komen. Laten
we daarvoor bidden en laten
we dat zelf in onze eigen
omgeving in praktijk brengen.

De arts kwam eindelijk binnen

en concludeerde dat ik gezond
genoeg was om weer een bijdrage
te leveren. Het wachten was niet
voor niets geweest en gaf me stof
tot nadenken.



Avond van Vergeving

DOOR KAPELAAN VAN PAASSEN

De Veertigdagentijd is een vertrouwde
voorbereidingstijd op weg naar Pasen, het feest
van Christus’ Verrijzenis. Met het naderen van
Pasen denken velen even terug aan de afgelopen
tijd; welke dingen zijn goed gegaan, waarin ben
ik bedoeld of onbedoeld te kort geschoten; naar
mezelf, naar een ander, naar God?

Om uw meditatieve voorbereiding op Pasen zo
goed mogelijk te kunnen beleven houden we
een Avond van Vergeving. Het is een viering
waarin we luisteren naar woorden uit de Bijbel,
waarin gebeden en gezongen wordt en kaarsjes
kunnen worden gebrand om onze gebeden te
ondersteunen. We mogen ook gewoon even

stil zijn over wat ons ten diepste bezighoudt;
negatief en positief.

In de Bijbel kunnen we bij de profeet Ezechiél
lezen dat de Heer wil dat we ten volle leven in
plaats van ons leven blijvend laten beinvloeden
door schuldgevoelens. Vanuit die barmhartige
houding van God mogen we Hem om vergeving
vragen, zodat we weer een nieuwe start kunnen
maken. leder van ons die ervoor openstaat en
erom vraagt mag Gods genade ervaren! Staatu
open voor dit Godsgeschenk?

Naast het algemene gedeelte tijdens deze Avond
van Vergeving heeft u ook gelegenheid voor

een pastoraal gesprek of kunt u kiezen voor

een individueel biechtgesprek met één van

de aanwezige priesters, om zo het Sacrament
van Boete en Verzoening te ontvangen en met
vreugde naar Pasen toe te leven!

De Avond van Vergeving wordt gehouden op
dinsdag 24 maart om 19.30 uur in de Rooms-
Katholieke kerk in Zevenhoven.

AANBIDDING H. SACRAMENT

IN DE H. ADRIANUSKERK
LANGERAAR EN DE PETRUSKERK
ROELOFARENDSVEEN

DOOR DIAKEN ANDRE VAN AARLE

Gedurende de godagentijd (voorbereiding op
Pasen) is op woensdagmiddag van 12.00 uur
tot 13.00 uur gelegenheid om te bidden in de
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H. Adrianuskerk

in Langeraar en op
zaterdagmiddag van
13.00 uur tot 14.00
uur in de Petruskerk
in Roelofarendsveen.

In een mooie
monstrans is het H.
Sacrament uitgesteld.
Op het half uur
begint een kort

gebed met psalmen
en Schriftlezingen.
Daarna is er weer
stilte. De aanbidding
isin de RK traditie
een oud gebruik. De
Rk kerk kent vanaf
haar oorsprong het
besef dat Christus werkelijk aanwezig is in de
Eucharistie. Het is een oud gebruik om een
gewijde hostie te plaatsen in de monstrans en
daarin Christus te aanbidden. Juist in deze

tijd is dit gebed van groot belang. De wereld is
onrustig en we mogen onze gebeden bij Christus
neerleggen. ledereen, jong en oud, wat en hoe je
gelooft, is van harte welkom.

Langeraar: 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart
en1april

Roelofarendsveen: 21 en 28 februari, 7, 14, 21
en 28 maart

DANKWOORD HELEEN VAN DE REEP

Op zondag 1 februari nam ik
afscheid als pastoraal werkster
binnen de parochiefederatie.
De Eucharistieviering,

de hartelijke woorden, de
persoonlijke groeten, het

was hartverwarmend
hoe u mij hebt
uitgezwaaid. Om
stilvan te
worden.
We blijven
in geloof
met elkaar
verbonden.
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Pinksternoveen 2026

DOOR ASTRID DE HAAS EN TINEKE VAN DER HOORN

Nadat Jezus door God de Vader in de hemel is
opgenomen zijn de leerlingen weer alleen. Maar
ditmaal zijn ze vol verwachting. Samen met
Maria en andere vrouwen en mannen bidden zij
eensgezind en volhardend om de kracht van de
Geest die Jezus hen beloofd heeft. (Hand 1, 14).
Tussen Hemelvaart (14 mei) en Pinksteren (24
mei) sluiten wij ons bij dit gebed om de Heilige
Geest in de Pinksternoveen (15-23 mei) aan.
Samen willen we bidden om de komst van de
Heilige Geest en het vuur van de Heilige Geest
aan elkaar doorgeven, zowel binnen RK als PKN,
Hervormde of andersgezinde kernen.

Na elke viering staat er koffie/thee voor iedereen
klaar en is er ruimte om elkaar te ontmoeten

en na te praten. De route is momenteel nog
onbekend, deze wordt vanaf medio april via

de lokale nieuwsbrieven, posters en flyers
gecommuniceerd. Bidt u met ons mee?

JEUGDACTIVITEITEN
CLARA-PAROCHIE

Maart

e 8maart9.15 - Nieuwkoop - Gezinsviering

e 8maarti1.15 - Langeraar - Ankerviering

e 15maart14.00 - Langeraar - Kinderzegen

e 27maart 15.00-17.00 - Nieuwveen -
Palmpaasstokken maken

e 28 maart13.30 - Nieuwkoop -
Palmpaasstokken maken op de pastorie

¢ 28 maart14.30 - Aarlanderveen -
Palmpaasstokken maken

e 29 maart 9.15 - Nieuwkoop - Gezinsviering

e 29 maart9.15 - Nieuwveen - Kinderviering

e 29 maart11.15 - Aarlanderveen - Kinderkerk

e 29 maarti1.15 - Langeraar - Gezinsviering

April

* 3aprili15.00 - Nieuwkoop - Kinderkruisweg

e 4aprili19.00 - Aarlanderveen -
Gezinspaaswake

e 19 april11.15 - Langeraar - Eerste Heilige
Communie

Mei

* 10 mei11.15 - Aarlanderveen - Kinderkerk
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UITNODIGING
AMEEZINGPRAISEVIERINGEN

Kom je ook naar onze inspirerende

avonden vol muziek en geloof? Tijdens de
AmeezingPraisevieringen verwelkomen

we steeds geweldige koren, worship- en
gospelbands. Samen met jou zingen we
praiseliederen die je hart raken en je ziel
versterken. Op vrijdag 6 maart verwelkomen
we de bekende ‘Praise Kees’ Kraayenoord met
zijn Mozaiek worshipgroep. Op zaterdag 11
april komt het swingende gospelkoor Living
Words uit Valkenburg. En op vrijdag 29 mei de
muziekgroep Be Leaf. Al deze vieringen zijn om
19.30 uur in de Petruskerk in Roelofarendsveen.

BEDEVAART NAAR KEVELAER

Van maandag 31 augustus tot en met

woensdag 2 september 2026 organiseert de
Parochiefederatie HH. Clara en Franciscus

hun jaarlijkse driedaagse bedevaart naar het
Duitse bedevaartsoord Kevelaer. Kevelaer,
internationaal bekend als de plek waar Maria
wordt vereerd als "Troosteres van de Bedroefden”,
vormt ook dit jaar weer het decor voor een reis
van rust, bezinning en ontmoeting.

De pelgrims reizen gezamenlijk
per luxe touringcar naar
het heiligdom. Ter plaatse
is er een divers programma
samengesteld met
liturgische vieringen,

de indrukwekkende
lichtprocessie en de
kruisweg, maar er is ook
ruimte voor persoonlijke
momenten van stilte

en het verkennen

van het pittoreske
stadje. De bedevaart
biedt deelnemers de
gelegenheid om in een
gemeenschappelijke
sfeer hun geloof te
verdiepen en kracht te
vinden bij Maria.

De kosten voor
deelname bedragen



€ 60,- per persoon, inclusief de busreis

en het volledige programma ter plaatse.
Inschrijvingen en gedetailleerde informatie over
het programma en de kosten zijn verkrijgbaar
via de parochiesecretariaten of via de website
van de parochie www.rkgroenehart.nl.
Geinteresseerden wordt aangeraden zich tijdig
aan te melden.

Contact opnemen kan ook direct met
Agnes van Berkel, 06-53582945

Niels Hofkens, 06-31070460

Diaken André van Aarle, 06-21693267

VRIJHEID EN GELOOF: ONTDEK
DE GALATENBRIEF TIJDENS DE
BIJBELCURSUS IN LANGERAAR

DOOCR DIAKEN VAN AARLE

Wat is de kern
van christelijke
vrijheid? In april
en mei 2026 vindt
in de pastorie

van Langeraar
een verdiepende
bijbelcursus
plaats over de
brief van Paulus
aan de Galaten.
Een tekstdie na
bijna tweeduizend
jaar nog niets aan kracht en relevantie heeft
ingeboet. De Galatenbrief staat bekend als een
van de meest vurige geschriften uit het Nieuwe
Testament. Paulus schrijft over de bevrijding
van de wet en het leven door de Geest. Tijdens
de bijeenkomsten worden de historische
achtergronden belicht, maar is er vooral ruimte
voor gesprek: wat betekenen deze woorden voor
ons leven en onze keuzes in 2026?

Data: dinsdag 28 april, 5 mei, 12 mei
en 26 mei 2026
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:  Pastorie Langeraar, Langeraarseweg 90

Aanmelden kan door een e-mail te sturen
naar info@rkgroenehart.nl. Meer info via
diaken André van Aarle, diakenvanaarle@
rkgroenehart.nl, 06-21693267.

FEDERATIE NIEUWS

LOOP MEE IN DE

Sacramentsprocessic
OP ZONDAG 7 JUNI

DOOR PROJECTGROEP SACRAMENTSPROCESSIE

Sacramentsdag is
een belangrijk feest
binnen de katholieke
kerk. Hierbij staat
de werkelijke
aanwezigheid van
Christusin de
Eucharistie centraal.

Dit jaar valt het
feest op zondag 7
juni. Afgelopen
jaar hebben we in
Rijpwetering/Oud
Ade de organisatie van

de sacramentsprocessie opgepakt. Dit is niet
zomaar een wandeling; het is een eeuwenoude
traditie waarbij we ons geloof zichtbaar

maken en naar buiten uitdragen. Tijdens de
processie wordt de geconsacreerde hostie in

een prachtige monstrans geplaatst en door de
straten gedragen. Gezien de positieve reacties
op de mooie plechtigheid van vorig jaar doen
we het dit jaar weer. Nadere informatie over de
exacte invulling van de processie volgt, maar
hierbij wel de oproep aan belangstellenden uit
alle kernen: noteer zondag 7 juni alvast in uw
agenda en neem deel aan de processie.

Mocht u mee willen werken aan de processie als
vrijwilliger of heeft u vragen, mail dan naar
ans.dehaas@rkgroenehart.nl.

DE GEBEDSKALENDER;
BIDT U MEE?

DOOR IRENE KOSTER

Sinds Veertigdagentijd 2018 verschijnt de
gebedskalender in de H. Willibrordusparochie
(Lisse, Hillegom en De Zilk). Dit is de parochie
waar ik woon. Naar aanleiding van het Jaar

van Gebed dat in ons bisdom was uitgeroepen,
vond ik het belangrijk dat we met elkaar zouden
blijven bidden. Vandaar mijn initiatief om de
gebedskalender op te zetten. Sinds vorig jaar
wordt de gebedskalender ook in de Clara &
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Franciscus federatie verspreid, omdat dit de plek
is waar ik nu werk.

In iedere Eucharistieviering van de parochies
wordt een intentie van dit gebed gebeden. Dit is
dus dagelijks in een viering in de Bollenstreek
en in Het Groene Hart. Mijn vraag is of u thuis
mee wilt bidden. Het gebed is het fundament
van onze persoonlijke relatie met Christus, van
parochievernieuwing, van verbondenheid, van
samen groeien in geloof. Gebed is belangrijk bij
het samen op weg gaan, ook in moeilijke tijden.
De gebeden van de gebedskalender bidt u nooit
alleen; u bent door deze gebeden verbonden met
een grote gemeenschap gelovigen.

De gebedskalender verschijnt ongeveer om

de tien weken en ligt in iedere kerk. Neemt

u ‘m vooral mee; voor uzelf en voor anderen.
Digitaal toegestuurd krijgen kan ook, geef uw
mailadres door aan info@rkgroenehart.nl met
omschrijving aanvraag gebedskalender.

HAARLEMSE BISSCHOP MGR.
DR. JAN HENDRIKS KOMT NAAR
LANGERAAR

Al honderd jaar trekken pelgrims uit de Clara
& Franciscus federatie naar Amsterdam

voor de Stille Omgang, de herdenking van

het Mirakel van Amsterdam uit 1345. Waar
vroeger iedere parochie een eigen genootschap
had, zijn er nu nog vier: Langeraar (1926),
Leimuiden/Rijnsaterwoude, Zevenhoven (1931)
en Aarlanderveen (1940). Deze genootschappen
werken inmiddels samen, waardoor pelgrims
uit de hele federatie aansluiten. De jaarlijkse
Stille Omgang vindt plaats in de nacht van

21 0p 22 maart; in dit jubileumjaar hoopt de
organisatie op een grote deelname.

Op 3 mei wordt het jubileum feestelijk
gevierd met een bijzondere eucharistieviering
in Langeraar, waarbij bisschop Hendriks
hoofdcelebrant is. De kerk wordt versierd met
de historische zilverschat die in 1946 naar

het Olympisch Stadion ging om het 600 jarig
jubileum van het Mirakel te vieren onder

het motief van de “Triomf van het Mirakel
Sacrament”. Daarnaast is er een tentoonstelling
met schilderingen van alle kerken binnen de
federatie.
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GA JIJ MEE NAAR DE STILLE
OMGANG 2026? GEEF JE OP!

Beleef deze bijzondere traditie mee en toon dat
het Mirakel ook vandaag nog leeft.
Aanmelden kan via contactpersonen in de
verschillende parochies of via:
langeraar@rkgroenehart.nl.

Kosten: € 15,- per persoon.

Bep de Bruin Zevenhoven / Nieuwveen
0172-854552

Piet Cozijn Leimuiden / Rijnsaterwoude
0172-09726

Niels Hofkens Aarlanderveen 06-31070460
Secretariaat Langeraar 0172-602130

Leo van Veen Aarlanderveen / Ter Aar /

Noorden / Nieuwkoop 0172-604106

Trees Zandvliet Roelofarendsveen /
Rijpwetering / Oud Ade / Hoogmade 06-10469958

Groene Hart
!Sedevaart’

Groene Hart Bedevaart

Bij de kerken van Langeraar, Zevenhoven en
Nieuwveen liggen drie bijzondere bostuinen die
uitnodigen tot stilte en bezinning. Elke tuin
heeft een eigen karakter. In Langeraar staan
veertien stenen staties voor het bidden van de
kruisweg. Achter de kerk in Zevenhoven bevindt
zich al meer dan een eeuw een Lourdesgrot
waar men de rozenkrans kan bidden. In de
Nicolaashof in Nieuwveen kan men tot rust
komen op een bankje of twaalf bijzondere
bijbelverhalen lezen en overdenken. De tuinen
zijn overdag vrij en kosteloos te bezoeken zonder
aanmelding vooraf.



Nieuw is de georganiseerde pelgrimstocht
aangeboden langs deze drie locaties: de Groene
Hart Bedevaart. Naast de tuinen kunnen

ook de kerken in alle rust van binnen worden
bezichtigd. Men verblijft ongeveer twee uur
per locatie; in Zevenhoven wordt een lunch
verzorgd. De bedevaart begint om 10.00 uur en
eindigt rond 16.30 uur. De kosten bedragen €15
per persoon voor catering.

De pelgrimsgroep verzorgt zelf gebedenboekjes,
eventuele liedbladen, een organist of voorganger
indien gewenst. De kerken zorgen alleen voor
koffie, thee, lunch en openstelling van kerk en
tuin. Het minimum aantal deelnemers is tien.
Eris een informatiefolder beschikbaar.

Croepen die willen deelnemen kunnen mailen
naar bedevaart@rkgroenehart.nl voor een
aanmeldformulier; één contactpersoon per
groep is gewenst. De folder is ook te lezen via
www.rkgroenehart.nl.

Wij hopen dat pelgrims uit het hele land onze
tuinen bezoeken en zich als groep aanmelden
voor deze Croene Hart Bedevaart. De Groene
Hart Bedevaart kan op elke gewenste dag
plaatsvinden tussen 1 mei en 15 oktober, behalve
op zondag.

MARIALOF IN AARLANDERVEEN,
ZINGT U MEE?

De mei- en oktobermaand
noemen we ook wel
de Mariamaanden.
Alvelejareniserin
Aarlanderveen een
Marialof, door Doke
Leliveld mooi uitgewerkt.
Zoals “Rond de blijde
geheimen” of “Rond de
glorievolle geheimen”
van Maria. Hoe kunnen we dat
naar onze tijd vertalen en hoe leggen wij onze
zorgen en verlangens bij haar, de moeder van
Jezus, neer? In dit Marialof, met als voorganger
Kapelaan van Paassen, zingt de Cantorij
onder leiding van Doke prachtige, bekende
Marialiederen die door iedereen kunnen worden
meegezongen. Zeker de moeite waard om
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eens naar toe te komen en mee te vieren. Het
Marialof wordt gehouden op zondagavond 31 mei
om 19:00 uur. Na afloop is er altijd een gezellig
samenzijn in het Achterom.

MISSIONAIRE PAROCHIE? WAT IS DAT?

DOOR COR RIJKELIJKHUIZEN
(NAMENS DE STUURGROEP MISSIONAIRE PAROCHIE)

DE
2 ZNAIRE

Ay

MINNIE
PAROCHIE

Vernieuwing en Vitaliteit: samen werken aan
de toekomst van onze kerk

In de huidige kerkelijke situatie vinden er
kerksluitingen plaats, waarbij we mensen
verliezen en daarnaast nieuwe kerkgangers
mogen ontvangen. We willen het goede
behouden en ruimte maken voor groei en bloei.

Hoe gaan we dit doen?

We hanteren hierbij de drie sleutels van
parochievernieuwing van James Mallon.

De vorige keer ging het over sleutel één:
Evangelisatie, een zaak van ons allemaal.
Sleutel 2 draait om Leiderschap. Ons Pastorale
Team bestaat nog maar uit drie mensen (twee
priesters). Hoe moet dit ingepast worden over
alle kerken in de federatie? De priester moet geen
manager worden. De priesters en de diaken zijn
hun ambt aangegaan om er te zijn voor God en
hun mensen. Zij moeten bij de eigen roeping
blijven. Wel kunnen zij helpen ieders talenten te
ontdekken en verder te ontwikkelen.

Het werd altijd aan de pastoor overgelaten, om
mensen tot geloof te brengen. Met het huidige
aantal priesters lukt dat niet. De piramide
moet op zijn kop. Evangelisatie is iets van ons
allemaal. Spreek rustig over je geloof in jouw
omgeving. Doe mee, zodra een beroep op jouw
talenten wordt gedaan.

Meehelpen aan de renovatie

Het boek van James Mallon kreeg de titel mee:
“Als God Renoveert”. Voor iedere christen een
unieke mogelijkheid om mee te helpen aan de
renovatie van de kerk en het geloof. We hebben
elkaar nodig, en we geloven dat we samen een
kerk kunnen maken, die we allemaal graag
willen zien. Doe jij ook mee?

SAMENSTROMEN LENTE 2026
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Inwendige versterking voor de winterwandeling
Hoogmade - Woubrugge 2026

Kindjewi[eién S— -
L TopzooovieringAarlanderveen
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Geen gericht s
goed gericht’

DOOR PIETER STRUIVE

Rechter Simson vernielt de tempel van Dagon.

Het jubeljaar “pelgrims van hoop” ligt

achter ons. Hoe nu verder? Als God ons
thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zou een
droom zijn, De Psalmen zingen niet verder dan
dat. Het volk van Israél herdenkt met Pesach de
bevrijding uit Egypte. Op die uittocht volgde een
pelgrimstocht van veertig jaar woestijn. Daarop
volgde de intocht in het beloofde land. Na die
pelgrimstocht pakt de Bijbel de draad op met het
Bijbelboek Rechters. Misschien kan Rechters ons
op weg helpen en inspireren na ons jubeljaar,

De rechters die in het boek beschreven worden,
spreken tot de verbeelding: het zijn helden met een
sterk geloof die verlossing brengen in tijden van
nood. Maar inspiratie voor het hier en nu is toch wat
ingewikkeld. De wijze waarop de rechters te werk
gaan in het Bijbelboek, gaat regelmatig gepaard met
bruut geweld. Het volk van Israél is na de intocht in
het beloofde 1and verdeeld over de twaalf stammen.
Die stammen moeten zich in het nieuwe land
verhouden tot de volken die daar ook leven.

Dat geeft een dynamiek die gepaard gaat met veel
vallen en opstaan. Veel ging wellicht goed in die
tijden, maar het boek Rechters verhaalt met name
over momenten waarin stammen van Israél in
verdrukking of in zonde leefden. En over de helden
die opstonden of geroepen werden en bevrijding
brachten. Deze helden luisterden naar de stem

van God, bevrijdden het volk uit verdrukking

of verschaften recht aan Joden in nood. Deze
charismatische leiders werden rechters genoemd,
omdat ze het volk bij de hand namen in een tijd
zonder centrale leiding.

In de wereld van vandaag zijn charismatische leiders
in opmars. Ook wij komen in ons leven weleens

in de verdrukking. Dan krijgen we niet de ruimte
voor onszelf, die we nodig hebben. Ook wij komen
weleens in de verleiding. Dan nemen we ruimte
voor onszelf, die een ander juist nodig had. Ook wij
leven in een tijd waarin de wereldorde zoekt naar
een nieuwe balans. Overheden stellen dat militaire
macht zwaarder zal wegen in deze waagschaal

dan voorheen. Hier en nu zijn meer dan genoeg
paralellen met de tijd van de Rechters.

Het boek Rechters is in de protestantse Bijbel
getiteld Richteren. Dat komt omdat het Hebreeuwse
schoftim zowel rechter als richter betekent.
Richteren en Rechters zijn dus beiden correct.
Misschien is dat dan wel de wijze les voor de wereld
van vandaag uit dit Bijbelboek. Ook al klinken

we verschillend nu als we spreken. Van oorsprong
kennen we dezelfde taal, we tappen uit één Bron.
Het zoeken naar een goede harmonie in een nieuwe
tijd is een uitdaging. Maar als we stoppen met
zoeken, verstaan we alleen onszelf en wordt het
snel eentonig.

SAMENSTROMEN LENTE 2026
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In gesprek met Laura over
geloof, pelgrimage en een
missionaire parochies

DOOR TINKE VESSIES-VAN DER WILLIK

oor dit interview sprak ik met Laura Feenstra

(42), woonachtig in Alphen aan den Rijn.
Laura is lid van de stuurgroep van de missionaire
parochie en daarnaast ook betrokken bij de

landelijke beweging rondom missionaire parochies.

Van protestant naar katholiek

Laura is protestant opgegroeid en heeft in de loop
der jaren in diverse protestante/evangelische kerken
gezeten. Zo'n veertien jaar komt ze in de katholieke
kerk, maar pas sinds een jaar is ze officieel katholiek.
Hoe dat zo gekomen is? “Ik was naar Taizé. Daar
ontmoette ik katholieke mensen die anders waren
dan de vooroordelen die ik kende.” Dat wekte haar
nieuwsgierigheid en zette haar aan tot verder
onderzoek. “De belangrijkste reden om uiteindelijk
katholiek te worden, is voor mij de eucharistie.” legt
Laura uit.

De rol van geloof in haar leven

“Geloof is altijd belangrijk geweest in mijn leven”
vertelt Laura. “Het biedt troost in moeilijke tijden

en geeft mij het gevoel dat ik er niet alleen voor sta.”
Tegelijkertijd ervaart ze veel dankbaarheid in goede
momenten. “Geloof is een rode draad door mijn leven.”

Betrokken bij de stuurgroep

Laura werd lid van de stuurgroep omdat ze graag
iets wilde bijdragen dat meerdere kerken overstijgt.
Haar rol is vooral meedenken en ondersteunen

bij activiteiten. Zo hielp ze bij het organiseren

van een pelgrimstocht en bij de Alpha-cursus.

De pelgrimstocht had een sterk verbindend effect
vertelt Laura. “De pelgrims uit de verschillende
parochiekernen kregen onderweg gespreksvragen
mee en zo ontstonden er mooie (geloofs)gesprekken
en eenheid. Zeker in deze tijd van kerksluitingen is
het goed als we elkaar beter leren kennen en zo één
parochiegemeenschap vormen.”

Pelgrimstocht en persoonlijke spiritualiteit
Zelfis Laura ook pelgrim. In haar rolstoel legde ze in

SAMENSTROMEN LENTE 2026

tien jaar tijd de route van Nederland naar Santiago de
Compostela af, in etappes. De pelgrimstocht gaf haar
ruimte voor bezinning, gebed en ontmoeting.

Ook in het dagelijks leven is ze bewust met haar geloof
bezig. Ze leest elke dag de lezingen van de dag en haalt
daarbij soms een klein bijbeltje tevoorschijn dat ze

in haar kleding bij zich draagt. “Ik draag de Bijbel op
mijn hart,” zegt ze. Als ze ergens moet wachten pakt
ze het boekje erbij om bijvoorbeeld de context van de
lezingen te lezen. Zo is haar geloof niet alleen iets voor
de zondag, maar verweven met haar hele dag.

Hoop voor de toekomst

Tot slot hoopt Laura dat de katholieke kerk in de
toekomst meer als één wereldwijde eenheid zal
optreden. Daar wordt aan gewerkt bijvoorbeeld bij de
landelijke conferentie Missionaire Parochie in maart
2026, vertelt Laura. “Dat zie ik als een waardevolle
ontmoeting met andere parochies die allemaal zoeken
naar een levendige kerk. Van elkaar leren en die
inspiratie meenemen naar de lokale gemeenschap, dat
is volgens mij de weg vooruit.”
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H. PETRUS- & PAULUSKERK
Aarlanderveen

Kruisweg voor gezinnen

Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur in
Aarlanderveen een kruiswegviering voor alle
gezinnen. Het is mooi voor iedereen, zowel voor
kinderen als ouders en opa’s en oma’s. Natuurlijk
zijn ook alle parochianen uit alle andere
parochiekernen van harte uitgenodigd!

De kinderen mogen met de kapelaan en de acoliet
meelopen langs de staties. De staties zullen voor
de mensen in de kerk goed te zien zijn op een
groot scherm. Ondertussen zal het lijdensverhaal
verteld worden en luisteren we naar passende
muziek.

Na afloop kan iedereen het kruis eren door een
bloem te leggen en een kaarsje aan te steken. Het
belooft een mooi samenzijn te worden waarin we
ons bewust worden, van de weg die Jezus voor ons
is gegaan. We hopen jullie te zien!

Gezamenlijke ziekenzalving

Op vrijdag 24 april om 14:00 uur wordt in
Aarlanderveen de algemene ziekenzalving
gehouden. Dit sacrament wordt vaak toegediend
als iemand ernstig ziek is of zich voorbereidt op
een naderend levenseinde. Dit laatste hoeft niet
het geval te zijn. De ziekenzalving is bedoeld
voor iedereen die zijn of haar krachten voelt
afnemen. Het is géén afscheidsritueel en ook
géén markering tussen leven en dood.

De priester zalft met olie en legt de handen op.
In de zalving ervaren we Gods helende kracht. In
de handoplegging mogen we voelen dat God zijn
handen nooit van ons aftrekt.

Iedereen uit de hele federatie is van harte
welkom. Natuurlijk zijn ook uw familieleden,
vrienden of kennissen welkom om u te begeleiden
of gewoon om mee te vieren en getuige te zijn. Na
afloop is er koffie en thee in Het Achterom.

WWW.RKGROENEHART.NL/NIEUWS
€3 HH Clara en Franciscus parochiefederatie
Of meld u aan voor de nieuwbrieven.

SAMENSTROMEN LENTE 2026
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H. ADRIANUSKERK
Langeraar

Sacrament van bemoediging

Dit jaar wordt weer de mogelijkheid geboden om
de gezamenlijke ‘ziekenzalving’ te ontvangen

in de H. Adrianuskerk. U hoeft niet ziek te zijn,
want als u voelt dat uw krachten afnemen is

het fijn om dit ‘sacrament van bemoediging’ te
ontvangen. De zalving met heilige olie doet u
meer beseffen dat de Heer juist nabij wil zijn aan
hen die kwetsbaar zijn. De verbondenheid met
Hem zal u tot steun zijn. Ook als u dit sacrament
eerder hebt ontvangen bent u welkom.

Na afloop drinken we samen in de pastorie nog
even gezellig wat.

De viering is op zaterdag 2 mei om
11.00 uur. Diaken van Aarle en pastoor Glas
gaan voor en Jubilans zingt.

Het is fijn als u zich even aanmeldt bij Ria
v.d.Vlugt, zodat we weten hoeveel mensen we
kunnen verwachten (tel. o172 - 602130 of
langeraar@rkgroenehart.nl).

Rozenkrans bidden in mei
Op vier donderdagen

in mei bidden wij weer
samen de rozenkrans

bij het Maria-altaarin
de H. Adrianuskerk. We
komen samen om onze
nood aan Maria voor te
leggen, om de geheimen
te overwegen, de litanie
te bidden en samen een
lied te zingen.

Ook kunnen we onze
dank aan de moeder van
God brengen, omdat zij
altijd luistert en voor ons
bidt tot haar zoon Jezus.

U bent van harte uitgenodigd op 7, 14
(Hemelvaartsdag), 21 en 28 mei om 19.00 uur.

Bidt u met ons mee?
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Geef levend water, bron van leven
aan dorpen in Indonesié

De MOV-leden van de Clara en Franciscusfederatie
organiseren vele activiteiten voor de Vastenactie
Voor dit project is namelijk héél veel geld nodig.
Doet u ook mee?

25 februari: Indonesische Vastenmaaltijd in 't
Atrium, Hoogmade. Aanvang: 17.00 uur.

Kosten: € 15,- Inclusief sfeervolle Camelan-muziek.
1maart: Lunch/Maaltijd in de H. Nicolaaskerk,
Nieuwveen, na de viering van 11.15 uur. Kosten: € 10,-
4 maart: Solidariteitsmaaltijd in de Pastorie van
Rijpwetering. Aanvang 18.00 uur. Kosten € 15,-.
Zelf bord en bestek meebrengen.

15 maart: Pelgrimstocht op de fiets langs de kerken
in Aarlanderveen, Hoogmade, Roelofarendsveen
of Langeraar. leder kan starten vanaf één van de
kerken, vanaf12.30 uur. Daar krijgen de deelnemers
een ‘paspoort’ voor € 10,00 p.p. of met z’'n tweeén

€ 15,00 en met een gezin € 20,00. In alle vier de
kerken wordt wat lekkers aangeboden, en een vorm
van presentatie gegeven.

17 maart: Maaltijd in de Petruskerk,
Roelofarendsveen. Viering om 09.00 uur,
aansluitend koffie/thee. Maaltijd start uiterlijk

om 11.30 uur. Kosten: € 10,-

17 maart: Klaverjasavond in Aarlanderveen.
Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 10,- (excl.
consumpties). Inclusief een mooie verloting.

21 maart; Plantjesverkoop op het Noordplein,
Roelofarendsveen. Vanaf 09.00 uur.

22 maart: Wandeltocht in Roelofarendsveen

Start: Treffersgebouw, Sportpad 2. Inschrijving:
09.00 -11.00 uur. Afstanden: 5 of 10 km.

Kosten: € 4,00 (kinderen tot 12 jaar gratis).

Na afloop iets lekkers voor € 3,50.

Grootse Paasbrodenactie: Voor alle kernen,
gecoordineerd door Jos Schalkwijk.
Vastenactie-zakjes: Te bestellen via de

website om anoniem bijdragen in de
melkbussen te deponeren.

Vastenactie-doosjes voor kinderen: Speciaal
voor de jeugd om bijvoorbeeld statiegeld van lege
flessen en blikjes in te sparen.

Direct doneren: Scan de QR-code op de achterzijde
van deze Samenstromen of ga naar:
vastenactie.digicollect.nl/m-o-v-clara-parochie

H. NICOLAASKERK
Nieuwveen

i 40-dagentijd

Van 18 februari { !d

tot 4 april vinden @' _
er in Nieuwveen p
en Zevenhoven
oecumenische
vieringen plaats.
Op de posters in
de kerken enin
de nieuwsbrieven
vindtu alle
informatie.

Wij willen u vooral attent maken op dinsdagavond
31maart. Danis er een filmavond in de Dorpskerk
in Zevenhoven, Dorpsstraat 12. U kuntdan de
indrukwekkende film The Quiet Girl zien. Met
nabespreking.

Lunch/Vastenmaaltijd

Zondag1maart na de viering van 11.15 uur is er een
lunch. Deze keer is het een Vastenmaaltijd. Dit
betekent dat van u een vaste kleine bijdrage van € 10,-
gevraagd wordt, die bestemnd is voor de Vastenactie.
Opgeven kan bij Helma de Jong: hdejong7@hotmail.
com of op de intekenlijst achter in de kerk.

Palmpasen

Op 27 maart om 15.00 uur kunnen de kinderen
Palmpasenstokken versieren in de pastorie. 29 maart
om 9.15 uur is de kinderviering.

Hemelvaart 14 mei. Dauwtrappen en
oecumenische viering

Dauwtrappen start om 6.45 uur bij de Sfeerstal,
Hogedijk 5, Nieuwveen. We beginnen met een

kort gebed en gaan daarna op stap. Na een mooie
wandeling is er een pauze bij de H. Nicolaaskerk

met koffie/thee en een krentenbol. Daarna
wandelen we verder naar de Sfeerstal voor een
Oecumenische viering om 9.30 uur met koor Revival.
Contactpersonen: Jan Vervark en Riet Spekman.

Wandelt en viert u ook mee?

SAMENSTROMEN LENTE 2026
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| H. MARTINUSKERK H. JOHANNES GEBOORTEKERK
Noorden Zevenhoven

Sacrament van de ziekenzalving in Noorden Rozenkrans gebed
De parochianen van 75 jaar en ouder worden
uitgenodigd voor het gezamenlijk ontvangen van
het sacrament van de ziekenzalving.

Ouderdom is een apart stuk van het leven,

met zijn beperkingen, maar ook met eigen
mogelijkheden. Dus een bijzondere rijke tijd. Het
is goed om daarover zegen te vragen, om kracht
te ontvangen, om God naderbij te komen.

De ziekenzalving wordt gehouden op vrijdag 20
maart 2026 in het gebouw “de Rietzanger” om
09.30 uur. De voorganger is pastoor Jack Clas.
Mocht u jonger zijn dan 75 jaar en behoefte
hebben deel te nemen aan het sacrament van
de ziekenzalving, dan bent u ook van harte
welkom.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat op
woensdag van 10.00 uur tot 12,00 uur,
tel.: 0172-408128.

—

=

In de meimaand gaan weer de rozenkrans
bidden. Dit doen wij iedere dinsdagavond om
19.00 uur in de Johannes Geboortekerk en bij
goed weer bij de Lourdesgrot in Zevenhoven.

We bidden ook de litanie van Maria en sluiten af
met het Lourdeslied. U kan een kaarsje branden
bij Maria en met elkaar bidden voor troost,
kracht en vertrouwen. Dankbaar zijn voor al het
goede wat God ons heeft gegeven in ons leven.

Iedereen is welkom op deze avond. Zo willen wij
Maria in ere houden

WWW.RKGROENEHART.NL/NIEUWS
K3 HH Clara en Franciscus parochiefederatie
Of meld u aan voor de nieuwbrieven.
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O.L.V. GEBOORTEKERK
Hoogmade

Ziekenzalving

Op zondag 19 april 2026 willen wij in onze
parochiekern Hoogmade/Woubrugge een
gemeenschappelijke zalving van zieken en
ouderen houden in de O.L.V. Geboortekerk in
Hoogmade om 14.00 uur.

Wanneer ziekenzalving? Als u merkt dat het
leven niet zo gemakkelijk meer gaat. Alsu
ouder wordt. Of vanwege innerlijke of uiterlijke
ongemakken, jong of oud.

Wacht niet tot het te laat is; het is steeds minder
vanzelfsprekend dat op het laatste moment direct
een priester beschikbaar is.

Als u wilt deelnemen, laat dit even weten aan
Riekie Brunt, tel.: 071-5018138. Dan weten wij op
hoeveel mensen wij kunnen rekenen na afloop
voor koffie of thee. Laat u vergezellen door een of
twee familieleden of andere meelevenden.

SINT JAN DE DOPERKERK
Leimuiden

Klassiek concert

Op zaterdag 7 maart is er een klassiek concert in
onze kerk. Met medewerking van kleinkoor Kol-
Sjariem onder leiding van Martien van der Zwan.
De toegang is vrij. Aanvang is 20.00 uur.

Pelgrimsverhalen zondag 8 maart om 14.00 uur

Waarom gaat iemand op pelgrimstocht? Wat
betekent het voor de pelgrim?

Laura Feenstra, Gerard v.d. Ham, Cerard

v.d. Hoorn en Frans van Leeuwen komen een
persoonlijk verhaal vertellen met daarbij beelden
van hun reis. U kunt dit horen en zien op 8 maart
in de Priester Hendrikzaal in Leimuiden, naast
de St. Jan de Doperkerk. Inloop is vanaf13.30 uur.

Uitnodiging jaarvergadering St. Jan de
Doperkerk 20 maart

Van diverse kanten wordt om een uiteenzetting
van het reilen en zeilen van onze kerk
gevraagd. Die betrokkenheid waarderen wij als
Beheercommissie (BCP) natuurlijk. Vandaar dat
wij u allen uitnodigen voor de jaarvergadering
Op 20 maart, om 20.00 uur in de Priester
Hendrikzaal.

Onder het genot van een kopje koffie of thee
kunnen de volgende zaken aan de orde komen:
- De vitaliteit van onze parochiekern;

- Waar zijn wij goed in, wat blijft achter;

- Vrijwilligers;

- Koren;

- Bestuurssamenstelling;

- Financien;

- Onderhoud gebouwen en terreinen.

Na afloop kunnen we met elkaar genieten van

een hapje en een drankje. Uw aanwezigheid
wordt zeer op prijs gesteld.

SAMENSTROMEN LENTE 2026
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PETRUSKERK
Roelofarendsveen

Kinderpaasfeest

Op zaterdag 4 april om 16.00 uur is er een
speciaal kinderpaasfeest in de Petruskerk. Op
een leuke en speelse manier horen we het verhaal
van Jezus, zijn opstanding en wat Pasen voor ons
betekent. Daarna gaan we samen op zoek naar
paaseieren. Kom je ook om dit mooie feest mee te
vieren?

Dauwtrappen

Donderdagochtend 14 mei, Hemelvaartsdag,
organiseren we traditiegetrouw het
(oecumenisch) dauwtrappen. Het is heerlijk om
in alle vroegte met elkaar te wandelen, tot rust
en bezinning te komen en te genieten van Gods
ontluikende schepping. Wandelt u ook mee? Het
wandeltempo stemmen we op de groep af, zodat
de route van ongeveer 7 km voor iedereen vol te
houden is.

De start is om 7.00 uur bij de Schakelkerk
(Rerkstraat 11, Oude Wetering). We beginnen
met een kort gebed en gaan daarna op stap.

Het eerste stukje van de route wandelen we in
stilte. Halverwege is er een korte stop waarin we
met elkaar kunnen bidden en zingen. Daarna
vervolgen we onze weg.

Even voor 9.00 uur verwachten we weer bij

de Schakelkerk aan te komen en kunnen we
onder het genot van een kopje koffie of thee

met krentenbrood nog nagenieten en napraten.
Vervolgens vieren we gezamenlijk, oecumenisch,
Hemelvaartsdag, de viering is om 9.30 uur in

de Schakelkerk. We hopen ook u te ontmoeten.
Contactpersonen zijn Ellen van der Willik, Astrid
de Haas en Marian van Velzen.

Wandelt en viert u ook mee?

SAMENSTROMEN LENTE 2026
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O.L.V. GEBOORTEKERK
Riypwetering

BAVOKERK

Solidariteitsmaaltijd

Op woensdag 4 maart om 18.00 uur is er
een solidariteitsmaaltijd in de pastorie van
Rijpwetering.

De maaltijd staat in teken van het eigen project
‘Geef levend water, bron van leven aan dorpen

in Indonesié’ van de gezamenlijke MOV-groepen
van de Clara & Franciscus Federatie en de
opbrengst gaat natuurlijk naar dit project. Meer
over het project vindt u op de achterkant van deze
Samenstromern.

Per deelnemer vragen we minimaal € 15,-. Wiltu
zelf een bord en bestek meenemen? Aanmelden
kan t/m 1 maart op de lijsten die achter in beide
kerken liggen, en bij het secretariaat op de
pastorie van Rijpwetering, telefonisch, via mail
of een briefje in de brievenbus. Mailen naar
gerriemeerstadtvandermeer@gmail.com mag ook.

Viering Palmpasen

Op zondag 29 maart om 9.15 uur is in
Rijpwetering de palmpasenviering met

processie van palmpaasstokken. De kinderen
van de Kinderbrug gaan in de weken ervoor de
palmpaasstokken weer versieren en na de viering
brengen ze deze naar zieke of aan huis gebonden
parochianen.

Kruisweg

Goede Vrijdag 3 april om 15.00 uur is de Kruisweg
in de kerk in Rijpwetering. Kinderen van de
basisschool zijn ook van harte welkom om de
Kruisweg mee te lopen en bloemen bij het kruis
te leggen.

Rozenkransgebed

U bent van harte welkom bij het rozenkransgebed
op dinsdag 12 en 26 mei om 8.40 in Oud Ade,
voorafgaand aan de viering van 9.00 uur en op
dinsdag 5 en 19 mei om ’s avonds om 19.00 uur in
Rijpwetering



OUDER & KIND

Wat 1s die geur in de kerk?
Wierook!

DOOR SASKIA VAN DE VEN-VINK

e hebt het vast weleens gezien (en geroken!) in
Ide kerk: wierook. Je ziet het niet meer zo vaak
als vroeger. Maar in ieder geval bij hoogfeesten
en ook straks tijdens het Paastriduiim (de drie
dagen voor Pasen) kun je het weer zien en ruiken.

Wierook is een mengsel van aromatische

harsen, kruiden en olién dat, wanneer het wordt
aangestoken, een geurige rook verspreidt.Veel
mensen zeggen dat die opstijgende rook lijkt op
gebeden die naar de hemel gaan. Wierook betekent
letterlijk 'wijrook' (rook om te wijden)

Omdat de korreltjes niet makkelijk vanzelf
branden, worden ze samen met gloeiende kooltjes
aangestoken. In de kerk ligt de wierook in een
speciaal bakje dat een wierookvat heet. De korrels
worden bewaard in een klein doosje dat een scheepje
wordt genoemd. Tijdens de viering doet de pastoor af
en toe nieuwe korrels in het wierookvat.

Het is best lastig om dat met die kooltjes en wierook
voor elkaar te krijgen. Daarnaast moet je lopen met
het wierookvat en kan het best zwaar zijn. Je moet
niet te hard zwaaien want dan vallen de kooltjes
eruit en niet te zacht, anders dooft de wierook.

Met wierook worden voorwerpen geéerd: altaar,
evangelieboek, brood en wijn, de paaskaars, omdat
ze verwijzen naar Jezus. Soms worden ook mensen
bewierookt: de priester en alle aanwezigen, omdat
ze kinderen van God zijn. Ook bij een begrafenis
wordt wierook gebruikt. De opstijgende rook
symboliseert de ziel van de overledene die opstijgt
naar God, gedragen door de gebeden van de
levenden. Het is ook om de overledene te eren.

Wierook werd en wordt in Europa vooral gebruikt
in kerken. Hoewel bij de Joden nog de geur van de
offers verdreven moest worden, werd de wierook
ook gebruikt zodat je de geur van de rijke mensen
die vroeger in de kerk lagen begraven niet meer
zou ruiken (een rijke stinkerd!). Ook tijdens
begrafenissen en in pelgrimsoorden kon het afen
toe geen kwaad om de geur van dode mensen en
zweet te verdrijven met wierook.

In veel landen als China, India, Tibet en Japan wordt
veel wierook gebruikt. In deze landen is wierook net
zo gewoon als in de westerse wereld bloemen in huis
of het gebruik van zeep of parfum.

Tijdens de paaswake kunnen vijf wierooknagels
in kruisvorm in de paaskaars gestoken worden; zij
verbeelden de vijf wonden van Jezus.

Wist je dat er een enorm groot wierookvat bestaat?
Het heet de Botafumeiro en staat in de kathedraal
van Santiago de Compostella in Spanje.

» Het weegt 62 kilo

 Het is anderhalve meter hoog

 Acht sterke mannen duwen het heen en weer

* Het kan wel 20 meter hoog zwaaien!

Vroeger werd het gebruikt om de zweetlucht van
vermoeide pelgrims weg te krijgen, nu is het ook een
indrukwekkend spektakel voor bezoekers.

Ik vond het interessant om me hier eens in te
verdiepen. Want ik wist er wel iets van, maar ik heb
ook weer een hoop dingen geleerd! Hopelijk vond jij
het ook interessant!

Toen hem gevraagd werd: wie rook
er het meest naar wierook?

dacht de pater in het geniep:

Hij die op het water liep.

Die rook nog naar wier ook!

- J.van Lakerveld

uitvaartvlaanderen.be
wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/misdienaar
compostelagenootschap.be

SAMENSTROMEN LENTE 2026



20 VIERINGENOVERZICHT MAART

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
19.00 UUR
ZA 21 FEB JUBILANS
10.00 UUR 115 UUR
e s
ZO 22 FEB H.G.* B.P.
19.00 UUR
ZA 28 FEB GRANTORI
I.I5 UUR 1115 UUR 9.15 UUR
CANTA ST. CAECI- J.GC.
LIBRE LIAKOOR
ZO | MRT VOOR- KOFFIE
STELLEN NA DE
VORMSEL VIERING
J.C. B.
VR 6 MRT
19.00 UUR
ZA 7 MRT §%V|VAL
I.I5 UUR 9.15 UUR
yRoke () ezon,
ZO 8 MRT ANKER- DE VIERING
ZONDAG J.C.
J.C.
19.00 UUR
CANTA
LIBRE
ZA 14 MRT KOFFIE
NA DE
VIERING
B.P.
9.15 UUR 14.00 UUR I.I5 UUR
'IB'OPGETHER \N/Ig%l__rlJKE B.P.
ZO I5 MRT ol KINDERZE-
GEN
19.00 UUR
ZA 21 MRT HORIZON
CANTORS SRMENS
ZO 22 MRT BP. ZANG
B.P.
19.30 UUR
0 verre
DIl 24 MRT GEVING
J.G.+B.P.
+ AA
115 UUR IL.I5 UUR 9.15 UR 9.15 UUR I1.I5 UUR
LORDS VROLIJKE ALLEGRO CANTORS JB.
Vo, AT ST S
ZO 29 MRT E PALM- o VIERING JB.
S- AA.
STOKKEN
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJKS OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG
Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:
WAT WIJ LEZEN OP DE ZONDAGEN IN MAART
1mrt S mrt 15 mrt 22 mrt

2e zondag veertigdagentijd
Genesis 12,1-4a Psalm 33 2
TimoteUs 1,8b-10 Mattels 17,1-9

SAMENSTROMEN LENTE 2026

3e zondag veertigdagentijd
£xodus 17,3-7 Psalm 95
Romeinen 5,1-2.5-8 Johannes
4,5-42 of 4,5-15.19b-26.390.40-42

4e zondag veertigdagentijd
1Samuél16,1b.6-710-13a Psalm
23 Efeziérs 5,8-14 Johannes 9,1-41
0f9,1.6-9.13-17.34-38

5e zondag veertigdagentijd
£zechiél 3712-14 Psalm 130
Romeinen 8,8-11 Johannes 11,1-
45 of 11,3-7.17.20-27.33b-45



VIERINGENOVERZICHT MAART  2I

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE PETRUSKERK O.L.V. BAVOKERK O.L.V.
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE
19.00 UUR
PAMES ZA 21 FEB
J.C.
9.15 UUR 115 UUR
e LANDSTA
s LIG KOOR ZO 22 FEB
ASKRUISJE
J.G.
19.00 UUR
SAMEN- ZA 28 FEB
B.P.
1115 UUR 9.15 UUR
8 EMANUEL- 6 CANTOR
KOOR JB.
B.P. ZO | MRT
19.30 UUR
@ MOZAIEK VR 6 MRT
19.00 UUR
CANTOR ZA 7 MRT
B.P.
9.15 UUR 1.15 UUR
O it ) e
B.P. LG KOOR ZO 8 MRT
B.P.
ZA 14 MRT
9.15 UUR 1LI5 UUR 1115 UUR
8 ST. CAECI- 8 CADANS 6 DAMES-
LIAKOOR Jc. KOOR ZO I5 MRT
19.00 UUR
8 X ZA 2| MRT
J.C.
115 UUR 9.15 UUR
T ENANUEL 7022 MRT
J.GC.
DIl 24 MRT
115 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR
8 ST. CAECI- @ LITTLE 8 DAMES-
LIAKOOR STARS KOOR
J.C. J.GC. B.P. ZO 29 MRT
8 19.00 UUR 8 7.00 UUR 9.00 UUR 8 10.30 UUR
IEDERE IEDERE EENS IN DE ELKE IF
DONDERDAG, MAANDAG TWEE WEKEN WOENSDAG
BEHALVE DINSDAG VAN DE WEKELIJKS
DE VIERDE 89.00 UUR MAAND IN
DONDERDAG IEDERE ‘WOUDSOORD
IN DE MAAND DINSDAG WOUBRUGGE

* H.G. = pastor H. de Groot

29 mrt

Palmzondag

Jesaja 50,4-7 Psalm 22 Filippenzen
2,6-11 Mattels 26,14 - 27,66 of
2711-54

MAART

PASTOOR J. GLAS (J.C.)
PASTOORGCLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459

DIAKEN A. VAN AARLE (A.A.)
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267

KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369

PASTOR
A. VIJFTIGSCHILD J. VAN DER BIE
(AV) J.B)
' \
L ]
PASTOR PASTOR
A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN
(AB) (c.s)

Q

EUCHARISTIEVIERING

WOORD- & GEBEDSVIERING

=)

FAMILIEVIERING

)

OECUMENISCHE VIERING

S

ROZENKRANS BIDDEN

<)

PRAISEVIERING

OVERIGE VIERING
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22 VIERINGENOVERZICHT APRIL

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK  JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
21.00 UUR 19.00 UUR
DO 2 APR WAKE WAIMBAJI
WITTE J.C. J.G. + AA.
DONDERDAG
15.00 UUR 19.00 UUR 15.00 UUR 15.00 UUR 15.00 UUR
KRUISWEG HORIZON KINDER- KRUISWEG KRUISWEG
KRUISVER- KRUISWEG
VR 3 APR ERING A
GOEDE VRIJDAG e
19.00 UUR 21.30 UUR
(e S
.GC.+ AA.
ZA 4 APR GEZINS-
PAASWAKE JP%ASWAKE
9.15 UUR IL.I5 UUR 9.15 UUR 11.I5 UUR I.I5 UUR 9.15 UUR
CANTORIJ CANTORS HORIZON CANTA J.C. ST. CAECI-
ZO 5 APR AA. B.P. J.C. kgSIEE NA II&I,\A/KOOR
E -V
" PAASDAG DE VIERING
AV.
SUBILANS
MA 6 APR B.P.
25 PAASDAG
19.00 UUR
TOGETHER
ZA Il APR BP.
1.I5 UUR 9.15 UUR
thess L908
ZO 12 APR JB.
19.00 UUR 19.00 UUR
HORIZON REVIVAL
ZA 18 APR AA. B.P.
1.I5 UUR
KINDER-
WERKIDS
ZONDAG
EHC
J.G. +AA
19.00 UUR
LIBRE
ZA 25 APR KOFFIE NA
DE VIERING
J.C.
9.15 UUR 1115 UUR
LORDS J.C.
ZO 26 APR VOICE
J.C.
9.00 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
WEKELIJ KS OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG
2 apr 4 apr 6 apr 19 apr
Witte Donderdag Paaswake Tweede Paasdag 3e zondag van Pasen

£Exodus 12,1-8.11-14 Psalm 116 1
Korintiérs 11,23-26 Joh.13,1-15

Genesis 1, Exodus 15, Jesaja
55 Psalm 104 Romeinen 6,3-11
Matteus 28,1-10

3 apr
Goede Vrijdag sapr
Jesaja 52,13 -53,12 Psalm 31 Paaszondag

Hebreeén 4,14-16; 5,7-9 Joh.18,1 -
19,42 0f 18,1-19.37 en 19,38-42

Handelingen 10,340.37-43 Psalm
118 Kolossenzen 3,1-4 Joh. 20,1-9

SAMENSTROMEN LENTE 2026

Handelingen 2,14.22-32 Psalm 16

Matteus 28,8-15

12 apr
2e zondag van Pasen

Handelingen 2,42-47 Psalm 1181

Petrus 1,3-9 Johannes 20,19-31

Handelingen 2,14.22-32 Psalm 16
1 Petrus 1,17-21 Lucas 24,13-35

26 apr

4e zondag van Pasen
Handelingen 2,140.36-41 Psalm
231 Petrus 2,20b-25 Johannes
10,110



VIERINGENOVERZICHT APRIL 23

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE
DOPERKERK
LEIMUIDEN

PETRUSKERK
ROELOF-
ARENDSVEEN

O.L.V.

GCEBOORTEKERK
RIJPWETERING

BAVOKERK
OUD ADE

O.L.V.
GEBOORTEKERK
HOOGMADE

T )

19.00 UUR
GCASTKOOR

DO 2 APR
WITTE
DONDERDAG

15.00 UUR
KINDER-
KRUISWEGC

15.00 UUR
KRUISWEG

19.00 UUR
FAITH
KRUISVER-
ERING

B.P.

0

15.00 UUR
KRUISWEG

VR 3 APR
GOEDE VRIJDAG

0
o

16.00 UUR
KINDER-
PAASFEEST

21.30 UUR
EMANUEL-
KOOR

B.P.

ZA 4 APR
PAASWAKE

I1.I5 UUR

. ST. CAECI-

= LIAKOOR
AA.

o

9.15 UUR
CADANS
B.P.

11.15 UUR
DAMES-
KOOR
J.B.

8 ROSTALGIE
J.B. ZO 5 APR
£ PAASDAG

o

10.00 UUR
GASTKOOR
OF SAMEN-
ZANG

J.C.

MA 6 APR
2° PAASDAG

19.00 UUR
SAMEN-
ZANG
KOFFIE NA
DE VIERING
J.C.

19.30 UUR
LIVING
WORDS

ZA Il APR

o

I.I5 UUR
LITTLE
STARSKOOR
INSTALLEREN
ACOLIETEN
J.C. +B.P.

o

9.15 UUR
CANTOR
J.C.

ZO 12 APR

19.00 UUR
JOY
KOFFIE NA
DE VIERING
J.C.

ZA I8 APR

O

9.15 UUR
FAITH
J.C.

11.I5 UUR
ENJOY
B.P.

ZO 19 APR

ZA 25 APR

9.15 UUR
ST. CAECI-
LIAKOOR
B.P.

Q

o

9.15 UUR
EMANUEL-
KOOR

J.B.

o

11.15 UUR
DAMES-
KOOR
B.P.

ZO 26 APR

19.00 UUR
IEDERE
DONDERDAG,
BEHALVE

DE VIERDE
DONDERDAG
IN DE MAAND

Q

o
1)

7.00 UUR
IEDERE
MAANDAG

9.00 UUR
IEDERE
DINSDAG

o

9.00 UUR
EENS IN DE
TWEE WEKEN
DINSDAG

8 10.30 UUR
ELKE I¥
aNmEWN  WEKELIJKS

WOUDSOORD
WOUBRUGGE

Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op: wwuw.rkgroenehart.nl

APRIL

PASTOOR J. GLAS (J.C.)

PASTOORGCLAS@RKGROENEHART.NL

TEL. 071-3312459

DIAKEN A. VAN AARLE (A.A))

DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL

TEL. 06-21693267

KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)

KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL

TEL. 06-30678369

PASTOR PASTOR
A. VIJFTIGSCHILD J. VAN DER BIE
(AV) J.B)

PASTOR PASTOR

A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN

(A.B) (cs)

Q

EUCHARISTIEVIERING

WOORD- & GEBEDSVIERING

=)

FAMILIEVIERING

)

OECUMENISCHE VIERING

S

ROZENKRANS BIDDEN

S

PRAISEVIERING

OVERIGE VIERING
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24 VIERINGENOVERZICHT MEI

H. Clara Parochie

PETRUS EN ADRIANUSKERK  O.L.VROUWE NICOLAASKERK  MARTINUSKERK  JOHANNES
PAULUSKERK LANGERAAR HEMELVAARTKERK NIEUWVEEN NOORDEN GEBOORTEKERK
AARLANDERVEEN NIEUWKOOP ZEVENHOVEN
19.00 UUR
ZA 2 MEI J.C.
14.00 UUR 9.15 UUR
MUZIKAAL ST. CAECI-
e
ZO 3 MEI OMGANG- ©
VIERING
MGR.2* +
J.C.
19.00 UUR
ZA 9 MEI O.V.*
B.P.
1115 UUR 9.15 UUR
ey
ZO 10 MEI o KOFFIE NA
DE VIERING
B.P.
ALLEGRO REVIVAL
A
DO 14 MEI B.P. @ LOCATIE
HEMELVAARTSDAG SFEERSTAL
AA.
19.00 UUR
ZA 16 MEI JUBILANS
AA.
.15 UUR 1115 UUR
ZO 17 MEI B. REVIVAL
19.00 UUR
CéNTORIJ
ZA 23 MEI -
Wl (9 MG QLS QBN QS
ZO 24 MEI NooT J.G. LIBRE J.B/ hléKOOR
E vl SO
I® PINKSTERDAGC DE VIERING
10.00 UUR
MA 25 MEI CANTORS
25 PINKSTERDAG J.C.
VR 29 MEI
19.00 UUR
ZA 30 MEI S:éNTORs
9.15 UUR 11.15 UUR
LORDS ALLEGRO
VOICE J.G.
JUBILEUM
50 JAAR
ZO 31 MEI LORDS
VOICE
J.C.
8.30 UUR 19.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR 9.00 UUR
IEDERE IEDERE IEDERE EENS IN DE EENS IN DE EENS IN DE
WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG TWEE WEKEN TWEE WEKEN TWEE WEKEN
OP DINSDAG OP VRIJDAG OP VRIJDAG
9.00 UUR
WEKELIJKS IEDERE 19.00 UUR
WOENSDAG IEDERE
DINSDAG
31/5 19.00 UUR
MARIALOF
Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het actuele overzicht op:
3 mei 14 mei 24 mei 31 mei
Se zondag van Pasen Hemelvaart van de Heer Pinksteren Handelingen H. Drie-eenheid
Handelingen 6,1-7 Psalm 331 Handelingen 1,1-11 Psalm 47 2,1-11 Psalm 104 1 Korintiérs 12,3b- Exodus 34,4b-6.8-9 Daniél 32

Petrus 2,4-9 Johannes 14,1-12

10 mei

6e zondag van Pasen
Handelingen 8,5-8.14-17 Psalm 66
1Petrus 3,15-18 Johannes 14,15-21
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Efeziérs1,17-23 Matteus 28,16-20 32

17 mei

7e zondag van Pasen
Handelingen 1,12-14 Psalm 271
Petrus 4,12-16 Johannes 17,1-11a 33

712-13 Johannes 20,19-23 33

28 mei

H. Maria, Moeder van de Kerk
Genesis 3,9-15.20 Psalm 87
Johannes 19,25-34 34

Korintiérs 13,11-13 Johannes 3,16-18



VIERINGENOVERZICHT MEI

H. Franciscus Parochie

SINT JAN DE PETRUSKERK O.L.V. BAVOKERK O.L.V.
DOPERKERK ROELOF- GEBOORTEKERK  OUD ADE GEBOORTEKERK
LEIMUIDEN ARENDSVEEN RIJPWETERING HOOGMADE
19.00 UUR
CANTOR ZA 2 MEI
B.P.
115 UUR 9.15
FAITH DAMESKOOR
B.P. B.P.
ZO 3 MEI
ZA 9 MEI
115 UUR 9.15 UUR 9.15 UUR
8 ST. CAECI- 8 J.C. 8 DAMES-
LIZKOOR KQOR ZO 10 MEI
QL @R ) e
; . STA- DO 14 MEI
'é'_é_KOOR i%',eENo GLGAESSEA HEMELVAARTSDAG
J.C.
19.00 UUR
JOoY ZA 16 MEI
J.G.
@ ATH @ INSPIRATIE ZO 17 MEI
J.G. J.C.
19.00 UUR
ST. CAECI-
LIAKOOR/
RESONANS ZA 23 MEI
KOFFIE NA
DE VIERING
B.P.
0w B € boew
AA. §8IC=)IEIE NA B.P. ZO 24 MEI
E
KORFIENGS IE PINKSTERDAG
B.P.
10.00 UUR
6 SAMEN. MA 25 MEI
ZANG 2F PINKSTERDAG
B.P.
19.30 UUR
BE LEAF VR 29 MEI
19.00 UUR
gAﬁNTORS ZA 30 MEI
9.15 UUR 1115 UUR
LITTLE SAMEN-
STARSKOOR ZANG
B.P. B.P.
15.00 UUR
INZEGE- ZO 31 MEI
NING UIT-
BREIDING
BEGRAAF-
PLAATS
MGR* + JG
18.30 UUR 7.00 UUR 19.00 UUR 8.40 UUR 10.30 UUR
IEDERE IEDERE DINSDAG DINSDAG ELKE I®
DONDERDAG MAANDAG 5/5 +19/5 12/5 + 26/5 WOENSDAG
VAN DE
19.00 UUR 8.40 UUR 9.00 UUR MAAND IN
8 |IEDERE |EDERE EENS IN DE woupsoorb WEKELIJKS
DONDERDAG, DINSDAG TWEE WEKEN WOUBRUGGE
BEHALVE DINSDAG
DE VIERDE 9.00 UUR
DONDERDAG IEDERE
IN DE MAAND DINSDAG

* Mgr= mgr.dr.J.H.J. van den Hende
* Mgr2 = mgr.dr.J.W.M. Hendriks
* o.v. = onder voorbehoud

25

PASTOOR J. GLAS (J.C.)
PASTOORGCLAS@RKGROENEHART.NL
TEL. 071-3312459

DIAKEN A. VAN AARLE (A.A))
DIAKENVANAARLE@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-21693267

KAPELAAN B. VAN PAASSEN (B.P.)
KAPELAANVANPAASSEN@RKGROENEHART.NL
TEL. 06-30678369

PASTOR PASTOR
A.VIUFTIGSCHILD J. VAN DER BIE
(AV) {.B)
PASTOR PASTOR
A.BEENAKKER C. VAN DER SMAN
(A.B) (c.s)
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26 HISTORIE

NIEUWKOPER MARTINUS VAN DER WEIJDEN;
Heldhaftig prefect Surinaamse missies

Een van de vele ‘priesterzonen’ uit de parochie
van Nieuwkoop was Martinus van der Weijden.
Geboren op 30 mei 1800 in Aarlanderveen, maar
op jonge leeftijd met zijn ouders naar Nieuwkoop
verhuisd. Na zijn lagere studies in Ravenstein
gedaan te hebben, voltooide hij deze op Hageveld
bij Velsen. Vervolgens werd hij in 1820 student

op het seminarie in Warmond. Op 4 augustus
1824 - intussen leraar op Hageveld - werd hij
priester gewijd. Maar Martinus wilde iets anders:
missionaris worden in Suriname. In deze kolonie
was juist de laatste missionaris overleden.

Bij zijn studies behaalde Martinus van der
Weijden in alle klassen de eerste prijs. Hij kan dus
aangemerkt worden als een uitstekend en briljant
student! Terwijl hij in Warmond een studie in de
godgeleerdheid volgde, gaf hij tegelijkertijd - nog
maar twintig jaar oud! - les op het kleinseminarie.
Daar onderwees hij ook na zijn priesterwijding de
welsprekendheid, het Crieks, de wiskunde en de
geschiedenis. De Warmondse professor Cornelis
Broere schreef een dichtstuk op de eerste mis van
Van der Weijden.

Eind 1825 vertrok Van der Weijden vanaf de rede
van Texel naar Suriname, waar hij in februari
aankwam. Aangekomen in Paramaribo werd kort
daarna een nieuwe kerk ingewijd en ving Van der
Weijden zijn nieuwe taak als apostolisch prefect
(bestuurder) aan. Een van de eerste maatregelen
die de nieuwe missionaris invoerde, was dat

de katholieken van Paramaribo die geen Pasen
vierden ook geen vaste betaalde zitplaats in de kerk
konden krijgen. Dat was geen populaire beslissing!
Het verzoek om een begraafplaats te mogen
inrichten werd door de gouverneur afgewezen.

Martinus van der Weijden ondernam in het
najaar van 1826 zijn eerste en enige reis naar de
melaatsen in het verplegingsoord Batavia en
diende aan 120 mensen het doopsel toe. Hier liet
hij een ‘afgodische’ kankantrieboom omhakken
om er een kruis voor in de plaats te zetten. Het
werk in dit oord van lijden was de aanleiding tot
zijn vroege dood. Lijdend aan koorts keerde hij
naar Paramaribo terug en bezweek op 14 oktober
1826 te Paramaribo, slechts 26 jaar oud. Zijn laatste
gedachten waren gewijd aan de ongelukkigen op
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Batavia, zoals blijkt uit brieven, die later werden
gepubliceerd in het tijdschrift De Katholiek.

Er werd van Van der Weijden geschreven dat hij
gestorven was als een heilige. Zijn bezittingen liet
hij na aan de melaatsen aan de Coppenamerivier,
waar het oord Batavia gevestigd was. Hun toestand
had de Nieuwkoper dermate aangegrepen en voor
hen ontwikkelde hij dan ook een grote liefde. De
Warmondse professor en wijbisschop C.L. Baron
van Wijkerslooth bracht de doodstijding van
Martinus persoonlijk en mondeling naar Martinus’
ouders, Cornelis van der Weijden en Johanna
Hazesloot aan het Zuideinde in Nieuwkoop.

Vader Van der Weijden dreef daar een turfhandel.
Martinus’ broer Pieter was de stamvader van de
bekende Nieuwkoopse familie Van der Weijden.




SAMEN
onderweg

Voor afspraken over ziekenzalving:
H. Clara 06-11853352
H. Franciscus 06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas 06-17272318
Kapelaan van Paassen 06-30678369

Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar

Tel. 0172-609538

info@rkgroenehart.nl

wwuw.rkgroenehart.nl

£l HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Van 9.00 tot 13.00 uur

Colofon

Aarlanderveen

HH. Petrus- & Pauluskerk

Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 01013038 90

H. Clara BCP A'veen

Secretariaat: tel. 0172-571323

wo. 9.00-12.00 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Gerda Baak, tel. 06-21441460,
ghmbaak@hotmail.com

of nieuws_aarlanderveen@rkgroenehart.nl

Langeraar

H. Adrianuskerk

Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67

H. Clara Kerkb. BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130

R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Angelique de Jong en R. van der Vlugt
nieuws_langeraar@rkgroenehart.nl

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00

H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101

di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie

Elleke van Klink-Kwakkenbos
nieuws_nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Samenstromen:

Peter Baas
onlysonyfreak@hotmail.com

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 304218

H. Clara BCP Nieuwveen

Secretariaat: tel. 0172-538125

vrij. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: via secretariaat
of nieuws_nieuwveen@rkgroenehart.nl

Noorden

H. Martinuskerk

Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97

H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128

wo. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Corina Pietersen - tel. 0172-409637
corinapietersen@outlook.com

of nieuws_noorden@rkgroenehart.nl

Zevenhoven

H. Johannes Geboortekerk

Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NLO2 RABO 0300 3183 24

H. Clara BCP Zevenhoven

Secretariaat: tel. 0172-538291

ma. 9.00 - 11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_zevenhoven@rkgroenehart.nl

CONTACT | COLOFON 27

Roelofarendsveen/ Oude- en
Nicuwe Wetering

H. Petruskerk

Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
Begraafplaats Mariakerk

Pastoor Onelplein 1,2371 €EZ
Roelofarendsveen

Secretariaat Emanuelkern: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

IBAN NL32 RABO 0301128219

H.Fr. Kerkb. BCP R'veen - OW - NW
Nieuwsbriefredactie: (ook voor kopij
Samenstromen)
nieuws_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Hoogmade/ Woubrugge

O.L.V. Geboortekerk

Kerkstraat 59, 2355 AG Hoogmade

IBAN NL52 RABO 0123 2014 38

H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237

di. 9.00-10.00 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk

W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NLO8 RABO 0127 7040 00

H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118

do.9.00-12.00 uur
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Nieuwsbriefredactie:

Laura van der Meer-Hogeboom,

tel. 0172-507295

abmvdmeer@planet.nl of
nieuws_leimuiden_rijnsaterwoude@
rkgroenehart.nl

Rijpwetering/Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk

Pastoor v.d. Plaatstraat 17,

2375 AE Rijpwetering

IBAN NL51 RABO 03011162 37

H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk
Oud Ade-Rijpwetering

H. Bavokerk

Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade

IBAN NL14 RABO 03011076 88

H. Franciscus Kerkb. Bavokerk

Oud Ade-Rijpwetering

Secretariaat (Pastorie Rijpwetering):
tel. 071-5018278

ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. 071-5018219
Nieuwsbriefredactie: Via secretariaat of
nieuws_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
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VASTENACTIE

Ievend water

DOOR TINEKE UIJTTEWAAL EN ACATHA KEIJZER, M.O.V.

n Nederland is schoon drinkwater vanzelfsprekend. We draaien de kraan open om te drinken, te

koken of ons te wassen. Op het Indonesische eiland Flores is dat voor veel gezinnen allerminst
normaal. In afgelegen bergdorpen lopen vrouwen en kinderen dagelijks lange afstanden om water te
halen; vaak vervuild water, met grote gevolgen voor gezondheid en toekomst,

Betere hygiéne

Met de Eigen Vastenactie 2026 steunt de Clara-

en Franciscusfederatie een door Vastenactie
goedgekeurd project op Flores. Het project richt zich
op toegang tot schoon drinkwater, goede sanitaire
voorzieningen en betere hygiéne, zodat mensen
gezonder kunnen leven en werken.

In dorpen waar de nood het hoogst is, worden
waterpunten en eenvoudige watersystemen
aangelegd. Bij scholen komen toiletten en
wasvoorzieningen, gecombineerd met hygiéne-
onderwijs voor kinderen en gezinnen. Zo wordt het
risico op infectieziekten, zoals diarree, aanzienlijk
verminderd, vooral bij kinderen.

Meer bestaanszekerheid

Daarnaast krijgen gezinnen ondersteuning bij het
opzetten van kleinschalige groenteteelt bij hun
woning. Door zelf groenten te verbouwen wordt de
voeding gevarieerder en gezonder. De verkoop van
een deel van de oogst kan bovendien zorgen voor een
klein aanvullend inkomen. In demonstratietuinen
en kassen leren bewoners en schoolgroepen hoe zij
duurzaam en biologisch kunnen telen.

Dit is een Eigen Doel van:
De Clara- en Franciscus federatie

Maak uw bijdrage over o.v.v. 403057 of gebruik de QR-code
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

_VASTENAC IE |
Het project wordt uitgevoerd door Caritas Ende, in
samenwerking met lokale overheden, dorpscomités,
scholen en parochies. Zo worden ongeveer 500
huishoudens in drie tot vijf bergdorpen bereikt.

Tijdens de vieringen in onze federatie zal meer
verteld worden over dit bijzondere project en alle
activiteiten die worden georganiseerd in het kader
van de Vastenactie. Op bladzijde 15 vindt u een
overzicht van alle activiteiten. Doet u ook mee?





